TEMA 5 
Soğuk Savaş 


Ortaya çıkan 2 süper güç daha önce söz sahibi değildir. Dengeler 11. Dünya Savaşından sonra değişince, dünyanın 2 baskın güç tarafından idare edildiği görülür. Rusya ve Amerika olmak üzere 2 taraflı kutuplaşma olur. Il dünya savaşından sonra almanya işgal bölgelerine ayrılır, doğu almanya rusyaya kalmıştır. Almanya'nın bu kısmı komünizm etkisi altındadır. 
Rusya etki alanını, ele geçirdiği bölgelerde ideolojiyi yayarak genişletmiştir. 


Amerika ve Rusyanın yanı sıra diğer devletlerin durumları: 

İngiltere ve Fransa savaşın kazanan tarafi olmalarına rağmen ekonomik olarak güç durumdalar. Savaşı kaybeden taraflarsa (almanya japonya italya) dünya politikasına dahil olmak için iyileşmeye ihtiyaçları vardır. 

2. Dünya savaşından sonraki yeni dünyayı şekillendiren faktörler şu şekildedir: 


Dİki süper gücün varlığı 
Amerika: 
İzolasyonist bir politika izliyordu, 1945 sonrası ise dünya siyasetine dahil olur Monroe Doktrinini bırakır. 
Rusya; 
1917 devrim stratejisi ideolojiyi yerleştirmeye odaklanmıştır, önceliği kendisi olmuştur. 
SSCB komünist ideolojisini tüm Avrupaya ve dünyaya yayabilecektir. SSCB kendisine hareket alanı gördüğü Avrupa, Orta Doğu ve Asya istikametinde genişlemeye ve müttefikler bulmaya başlar. 

2)Doktrin ve ideolojiler 
Rusya'nın komünizmi yaymasına engel olmak isteyen (1945 sonrası) özgürlükçüler Sovyet Rusya'nın komünizmi bütün dünyaya yayma çabalarına karşı koyunca, mücadele, farklı dünya görüşlerinin çatışması ve hürriyet düzeni ile totaliter komünist düzenin çatışması şeklini almıştır. 

3) Bağlantısızlar (aka) 3. Dünya ülkeleri 


Sömürgeler bağımsızlıklarını sağladıktan sonra bu güçsüz ülkelere 3. Dünya ülkeleri denilir. 


- oSömürgelerin bağımsızlıklarını kazanmaları ise, daha ilerde göreceğimiz üzere, milletlerarası politikaya Üçüncü Blok, Üçüncü Dünya veya Bağlantısızlar Bloku denen yeni bir kuvvetin girme neticesini vermiştir. 


4) Uluslararası politikanın genişlemesi 


çin hindistan japonya gibi güçler kendilerini belli etmeye başlarlar. ekonomik olarak önemleri artan asya ülkeleri ve çin hindistan gib kalabalık nüfuslu ülkeler dünyada yer edinmeye başlar. Netice itibariyle uluslararası politikanın alanı genişlemiştir, eskiden avrupa merkezli olan politika artık dünya geneline yayılmıştır. 


5) Büyük devlet olmanın şartlarının değişmesi (uzay) 
Bu dönemde soğuk savaş uzaya da taşınmıştır. Il dünya savaşıyla füze teknolojileri genişleyince artık suda ve karada savaşın etkisini bitirir. 
Ülkeler arası ekonomik farklılıklar önemli roller oynamaya başlar. ilk adımlarını II. Dünya Savaşı sırasında artan füze teknolojisi, savaştan sonra büyük bir gelişme hızı gösterince, büyük kuvvetler mücadelesi günümüzde atmosferi de aşarak uzaya intikal etmiştir. 


6) Tarihin hiçbir döneminde ekonomik meseleler, milletlerarası münasebetlerde bugünkü kadar ağırlık kazanmamıştır. Bugün bütün dünya ülkeleri, siyasal kuvvet dengesi, güvenlik ve barış gibi meselelerden belki de çok daha fazla olarak, ekonomik kalkınma, refah, daha iyi bir yaşama seviyesi gibi meselelerle yoğun bir şekilde meşgul olmaktadırlar. Bunun neticesi olarak da, bugünkü milletlerarası münasebetlerde ekonomik faktör büyük bir ağırlığa sahip bulunmaktadır. Zengin ve fakir ülkelerle, iktisaden geri kalmış, gelişme halinde olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki farklılıkları ekonomik ve ticari münasebetler ve ekonomik yardım münasebetleri yoluyla ortadan kaldırmak, bugünkü milletlerarası münasebetlerin temel meselelerinden birini teşkil etmektedir. Yeni dünyamızı şekillendiren faktörler genel olarak bunlardır. 


Rus emperyalizmi ve Avrupa üstünlüğü 
Fransa ve İngiltere dünya savaşından sonra iyileşmek içini zaman ihtiyaçları duyacaklardır. 
her birinin aktif dünya politikasında yer alması uzun sürecektir. Asyada Japonya'nın çekilmesiyle yaşanan boşluk rusya tarafından doldurulacaktır. 


ABD'nin savaş sırasında Avrupa'ya aktardığı birlikler hala Avrupada bulunuyordur. Bu esnada Rusya, ABD-Rus ilişkileri hususunda ABD'yi hayallere sevketmiştir. ABD neredeyse Avrupa'dan çekilerek kendi kıtasına dönmeyi planlamaktadır. 


Rusyanın 3 hedefi vardır: 

Avrupa 

Ortadoğu 

Uzakdoğu-asya 

Rusya almanya'yı işgalden kurtarmak için ülkelere (doğu avp) asker sokar bu şekilde komünizmi yayar. Rusya etkisini yunanistan Türkiye ve iran'da baskısını arttırarak basra körfezine inmeye çalışacaktır. 


Sovyetler savaşın son yılları olan 1944-1945'te, Alman işgalinden kurtarmak bahanesiyle askerlerini soktukları Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da komünist rejimlerin kurulması için faaliyetlerine hız verirken, Uzak Doğu'da da, Kuomintang milliyetçilerine karşı Mao Tse-tung'un komünistlerine yardımlarını arttırmak Çin'i komünizmin kontrolu altına almak için harekete geçmişlerdi. 


Sovyetlerin İran'a yerleşme çabaları 
Almanya'nın 22 Haziran 1941 de Sovyet Rusya'ya saldırması üzerine, İngiltere ve Amerika Rusya'ya askeri yardım yapmaya karar verdiler. 
Almanya 1940 Nisanında Danimarka ve Norveç'i işgal ettiği için Kuzey Denizi ile Baltık Denizi'nin girişi Almanya'nın kontrolu altında idi. Buradan yardım yapmak imkansızdı. Öte yandan, Almanya 1941'in ilkbaharında Yugoslavya ve Yunanistan'ı işgal ederek bütün Balkanlara yerleşmiş ve Ege Denizi de Almanya'nın kontrolündedir. Bu sebeple Türk Boğazlarından da Rusya'ya yardım gönderilemezdi. 
Kuzey kutbu üzerinden de yardım mümkün değildi, çünkü Murmansk limanı yılın çok büyük bir kısmında buzlarla kaplı idi. Geriye bir tek Basra Körfezi ile Kuzey İran kalıyordu. 
Amerika ve İngiltere bu yoldan Sovyet Rusya'ya yardım yapmaya karar verdiler. İran bu sırada Almanya taraftarı bir politika takip ettiğinden Rusya'ya yapılacak yardımın kendi topraklarından geçirilmesine izin vermedi ve bunun üzerine Sovyet Rusya ile İngiltere İran'a asker sevk edip bu ülkeyi işgalleri altına aldılar. Lakin bu işgal de iyi bir görüntü vermediğinden, Sovyet Rusya ve İngiltere 29 Ocak 1942 de İran'la bir ittifak antlaşması imzaladılar. Güya İran bu ittifak çerçevesinde Sovyet ve İngiliz askerlerinin topraklarında bulunmasına ve Sovyetlere yapılan yardımın kendi topraklarından geçmesine izin veriyordu. 
Yalnız ittifak antlaşmasının 5. maddesine göre, savaşın sona erdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Sovyet ve İngiliz askerleri İran topraklarını boşaltacaklardı. 


Gerçekten, savaş biter bitmez Amerika ve İngiltere askerlerini İran'dan çekmeye başladılar. 
Sovyetlerde bir hareket görülmediği gibi, 1945 Kasımında İran Azerbaycanında Cafer Pişeveri adında bir komünist bir ayaklanma çıkardı. Sovyet askerlerinin de yardımı ile Pişaveri, İran'ın komünist Tudeh Partisi üyeleri ile birlikte 12 Aralık 1945 de Tebriz valisini indirip, Muhtar Azerbaycan Cumhuriyetini ilan etti. İran hükümeti bu ayaklanmayı bastırmak için Tebrize asker göndermek istediğinde, Sovyet askerleri bunu engellediler. 
Yine aynı anda, Sovyetlerin ve komünistlerin yardımı ile daha güneyde Mahabad'da da bağımsız bir Kürt Cumhuriyeti kuruldu. Daha güneyde Abadan petrolleri bölgesinde de komünist Tudeh Partisi halkı tahrik ederek karışıklıklar çıkarmaktaydı. Bu arada dikkati çeken bir nokta da, Kürt Cumhuriyeti ile Muhtar Azerbaycan Cumhuriyeti'nin hemen bir ittifak imzalamaları idi. Kısacası, Sovyetler, İran'ın bu topraklarını kontrolleri altına sokarak Basra Körfezine inmeye kararlıydılar. 


e Bu gelişmeler üzerine İran meseleyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine götürdü. 
Lakin Amerika ve İngiltere, yeni kurulmuş olan Birleşmiş Milletlerin böyle ciddi bir mesele ile prestijinin sarsılmasını istemediklerinden İran'ı pek desteklemediler. 


e Bunun üzerine İran, Sovyetlerle olan meselesini görüşme yoluyla halletmeye karar verdi. 
Bu görüşmeler sonunda, gizli olarak, İran ile Sovyet Rusya arasında 4 Nisan 1946 da bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma ile Sovyetler İran'dan askerlerini çekmeyi lakin buna karşılık İran da kuzey İran petrollerini Sovyetlerle beraber işletip Wo 51 hissesini de Sovyetlere vermeyi kabul ediyordu. Bu anlaşma üzerine Sovyetler 1946 Mayısında İran'ı tamamen boşalttılar. Lakin bu anlaşmanın İran Meclisi'nce tasdik edilmesi gerekiyordu. 
Bu sebeple anlaşma açığa çıkınca, İran kamuoyu hükümetin yaptığı bu anlaşmaya büyük tepki gösterdi. Bilhassa İngiltere'nin de kışkırtması ile güney İran'daki kabileler hükümete karşı cephe aldılar. Anlaşmanın tasdiki tehlikeye girince Sovyetler İran'a baskı yapmaya başladılar. 

e Amerika'da hem hatasını anlamıştır ve hem de şimdi Sovyetlerin savaş sonrası niyetlerini görerek Sovyetlerin karşısına dikilmeye karar verdi. Amerikan hükümeti, 
20 Eylül 1947 de yaptığı bir açıklamada, petrol anlaşmasını reddetmesinden dolayı 
İran beklenmedik neticelerle karşılacak olursa, İran'ın toprak bütünlüğünü koruyacağı hususunda teminat verdi. Bunun üzerine İran Meclisi 22 Ekim 1947 de anlaşmayı ittifakla reddetti. Sadece 2 komünist milletvekili müsbet oy vermişti. 
Amerika'nın bu tutumu karşısında Sovyetler, Amerika ile bir çatışmayı göze alamadıkları için gerilemek zorunda kaldılar. Bu mesele de şimdilik böyle kapanmış oldu. 


Türkiye üzerinde sovyet etkisi 


e Yalta konferansı 

e postdam konferansı 
Yalta konferansında: Rusya'nın net tehditkar tavrı, 
3 büyük dev ing- amerika-rusya türk hükümetine boğazlarla ilgili görüşlerini verir 
Amerikan görüşü: Boğazlarda ticaret serbest, savaş serbest, karadenize kıyısı olan devletlerin gemilerin geçişi serbest tersi devletler ise girebilmek için müzakere edilecek. 
türkiyenin peyk ülke olmasını istemeyiz, türkiye'nin demokratik bir hukuka sahip olmalıdır. 


Rusya: boğazdan geçecek gemilerin geçişinde karar sahibi olan 2 devlet vardır (rusya ve türkiye) 

Bunun üstüne türkiye cevap verir. türkiye Rusya'ya montrönün doğru işletmediğini, boğazlar üzerindeki hiçbir egemenlik hakkından vazgeçmeyeceğini söyler. türkiyenin arkasında amerika ve ingiltere durur. 


sovyetler fikirlerini 1946da bildirir 1945 de saldırmazlık antlaşmazlıkfes etmişlerdi (rusya -türkiye) 

Türkiye ve sovyetler doğu anadolu'daki topraklarıyla (kars) birlikte boğazlar hakkında tr ile birlikte anlaşma yapmak ister. 


Kazım Karabekir in rusya aleyhine konuşur konuşmadan sonraki gün rusya tarafından doğudaki bazı toprakların gürcü kökenli olduğunu savunan bir yazı yayınlanır. 


postdam kararına göre 3 devlet boğazlar hakkındaki Görüşlerini bildirenler. ing-İngiliz ve Amerikan görüşü: türkiye'nin uydu devlet olmasını arzu etmez türkiye'nin bu nedenler bağımsız ve karar veren merci olmalıdır. 

Batılı devletler boğazlarda sscb'nin güçte olmasını istemez. 


Her iki konferans da rusya'nın boğaz isteklerini açık şekilde görürüz Sovyetler batılı devletler tarafından yalnız bırakılmıştır. Türkiye kendini sovyet tehdidi karşısında yalnız hisseder. 1946 sonrası bu tehdit artar. 


Türk-Sovyet münasebetlerinin bu gergin durumu 1946 yazına kadar devam etti. Fakat 1946 

yazında yeniden şiddetini arttırarak bir buhrana girdi. Potsdam kararlarına uygun olarak 

Sovyetler Boğazlar hakkındaki görüşlerini, Türk Hükümetine 7 Ağustos 1946 da verdikleri 

bir nota ile açıkladılar. Notada, Türkiye'nin 11. Dünya Savaşı sırasında Boğazlardaki 

yetkilerini kötüye kullandığı ve Mihver'in savaş gemilerine geçiş verdiği belirtildikten 

sonra, yeni Boğazlar rejiminin alması gereken şeklin esasları olarak şunlar belirtiliyordu: 

1) Ticaret gemilerinin barışta ve savaşta tam geçiş serbestisine sahip olması. 

2) Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin savaş gemilerine her zaman geçiş serbestisi 

tanınması. 

3) Karadeniz'e kıyısı olmayan devletin savaş gemileri için, -istisnai bazı haller dışındabarışta ve savaşta geçiş yasağı konması. 

4) Yeni Boğazlar rejiminin yalnız Karadeniz'e kıyısı olan devletler tarafından düzenlenmesi. 

5) Ticaret ve geliş-geçiş serbestliği ile Boğazların Güvenliğinin, en ziyade ilgili ve bu işe en 

liyakatli devletler olan Sovyet Rusya ile Türkiye tarafından ortak vasıtaları ile sağlanması. 

e Bu suretle Sovyetler Boğazların kontrolünü ellerine almak hususundaki isteklerini resmen açıklamış olmaktadırlar. Bunun için Birleşik Amerika 19 Ağustos 1946 da Sovyet Hükümetine verdiği bir nota ile, 4 ve 5'inci Sovyet isteklerine itiraz ederek, kendisinin bunu kabul edemiyeceğini bildirdi. İngiltere de 21 Ağustosta Sovyet Hükümetine verdiği notada 4 ve 5'inci Sovyet isteklerini kabul etmedi ve "Boğazlardaki yegane kara kuvveti olması hasebiyle, Türkiye Boğazların kontrol ve savunmasının sorumlusu olarak kalmakta devam etmelidir?” dendi. 
e Sovyetlerin 7 Ağustos notasına Türk Hükümeti 22 Ağustos 1946 tarihli bir nota ile 

cevap verdi. Cevapta 2.Dünya Savaşında Boğazlar Statüsünün Türkiye tarafından iyi 


korunmadığına dair ithamlar çürütüldükten sonra, Sovyet isteklerinin 4 ve 5 nci maddeleri reddedilerek, beşinci madde hakkında, bu Sovyet teklifinin "Türkiye'nin hiçbir bakımdan feragat edemeyeceği kabul edemeyeceği egemenlik haklarına ve güvenliğine aykırı" olduğu bildiriliyor ve bunun Türkiye'nin güvenliğinin imhası demek olacağı belirtildikten sonra şöyle deniyordu: "Tarih Türkiye'nin dahil olup Türk Milletinin memlekete karşı vazifesini yapmadığı hiçbir savaş misali kaydetmemiştir". Bu sonuncu cümle, Türkiye'nin Sovyet tehdidine karşı açık bir meydan okumasıydı. Bununla denilmek isteniyordu ki, Sovyet Rusya Boğazlar üzerindeki ihtiraslarını gerçekleştirmek için kuvvete başvuracak olursa, Türk Milleti buna aynı şekilde karşı koymaktan kaçınmıyacaktır. Bu, Türk Hükümetinin Sovyet tehdidine, her ne şekilde olursa olsun, karşı koyma azminin bir ifadesiydi 

e Türkiye'nin bu notasına Sovyetler 24 Eylül 1946'da bir cevap verdiler. Birinci notadaki ithamlar tekrar ediliyordu. Türk Hükümeti 18 Ekim'de verdiği ikinci cevapta, 22 Ağustos notasındaki görüş ve azmini tekrar belirtti. 

e Sovyet Rusya'nın Türkiyeye 24 Eylül notası üzerine, Amerika ve İngiltere 9 Ekimde Sovyetlere verdikleri notalarda, Potsdam kararlarına göre, tarafların Türk Hükümetine ancak birer nota vererek görüşlerini bildireceklerini, yoksa cevaplaşma suretiyle meselenin tartışılmasına girişilemiyeceğini bildirdiler ve Türkiye'nin, Boğazlar savunmasının tek sorumlusu kalması gerektiği hususundaki görüşleri tekrar ifade ettiler. 

e Bu suretle Boğazlar konusundaki tartışma sona eriyordu. Şimdi meselenin bir konferansta görüşülmesi gerekmekteydi. Lakin bu konferans bugüne kadar toplanmamıştır ve Boğazlarda Montreux rejimi egemen olmakta devam etmektedir. 
Fakat olayın önemli tarafı, şimdi Sovyet tehdit ve tehlikesinin Türkiye'nin üzerine en ağır bir şekilde çökmüş olmasıydı. Sovyetler, Türkiye'nin hem bağımsızlık ve egemenliğine ve hem de toprak bütünlüğüne yönelen istekler ileri sürmüşlerdi. 
Türkiye tarihinin en buhranlı zamanlarından birini geçiriyordu. 


YUNAN İÇ SAVAŞI 


Yunanistan'dan Alman kuvvetlerinin çekilmesi ile birlikte, Almanlara karşı mücadele eden Yunan çetecileri arasında da bir sağ-sol çatışması çıkmıştı ve solu FAM'cılar (Milli Kurtuluş Cephesi), sağı da EDES'ciler (Yunan Milli Demokratik Ligi) temsil etmekteydi. 
FEAM'ın askeri kuvvetini ELAS, yani Milli Halkçı Kurtuluş Ordusu teşkil ediyordu. 
Kurtuluştan sonra bu mücadele sağ ve sol partiler arasındaki mücadele şeklini aldı. Fakat bu 
arada 1944 sonlarından itibaren Yunanistana İngiliz kuvvetleri çıkmaya başlamıştı. 1945 
Ocak ayında Yunanistan'daki İngiliz kuvvetleri Yunanistan'ı kontrolu altına almaya başladığı zaman, komünistler ve bilhassa Tito'nun Yunan Makedonyasını ele geçirmek için kurup Yunanistana sevkettiği Slav Milli Kurtuluş Cephesi (SNOF) da Yugoslavyaya sığınmak zorunda kalmıştı. 


1946 Martında Yunanistan'da genel seçimler yapıldı ve solcu partilerin birliğini temsil eden 
EAM seçimleri boykot etti. Tabii seçimleri sağcılar kazandı. Bu durum sol için ilk hezimetti. Bunun arkasından Kralın Yunanistana dönmesi hususunda yapılan plebisitte de yine monarşi taraftarları kazandı. Bu gelişmeler üzerine, General Markos (Markos Vafiedes) adındaki bir komünistin liderliğindeki komünistler kuzey Yunanistan'da ayaklandılar. 


Yugoslav lideri Tito, bu sefer Milli Kurtuluş Cephesi (NOP) adı ile teşkil ettiği ve komünistlerden müteşekkil bir kuvveti Markos'un yardımına gönderdi. Tito'nun arkasından Arnavutluk ve Bulgaristan da Markos'a yardıma başladı. Markos'un ayaklanması Yunanistanı bir iç savaşa sürüklemiş olmaktaydı. İşin dikkati çeken tarafı da, daha Yunanistan iç savaşa sürüklenmeden önce, 1946 Ocak ayında, Sovyet Rusya'nın B.M. 
Güvenlik Konseyine başvurup, Yunanistan'daki İngiliz kuvvetlerinin milletlerarası barış ve güvenliği tehdit ettiğinden şikayet etmesi ve İngiliz kuvvetlerinin Yunanistan'dan çekilmesini istemesiydi. Sovyetlerin her şeyi önceden planladığı ve İngiliz kuvvetlerinin bu planların gerçekleşmesine engel olduğu anlaşılıyordu. 


Markos'u Yugoslavya, Bulgaristan ve Arnavutluk'un desteklemesi dolayısıyla Yunanistan 
1946 Aralık ayında Güvenlik Konseyine başvurarak bu üç komşusundan şikayette bulundu. 
Güvenlik Konseyi konuyu incelemek üzere bir soruşturma komisyonu kurdu. Komisyon aylarca süren ve Yunanistan'ın üç komşusu ile sınırlarında yapılan soruşturmalardan sonra ve bu raporda bu üç devletin Markos'a yardım etmesi dolayısıyla bölgede barışı ihlal ettikleri ve dolayısıyla suçlu oldukları bildirildi. 


Yunan iç savaşını sona erdiren iki hadise olmuştur. Birincisi, 12 Mart 1947 tarihli Truman Doktrini'dir. Bir yandan Türkiye'nin, diğer yandan Yunanistan'ın, uğramış olduğu 
bu Sovyet baskı ve oyunları karşısında Amerika Başbakanı Truman'ın Yunanistan'a 300 
milyon dolarlık ve Türkiyeye de 100 milyon dolarlık askeri yardım kararı Sovyetleri gerilemek zorunda bırakmıştır. Diğer taraftan, 1948 Martından itibaren Tito'nun Moskova ile arasının açılması ve Sovyet blokundan kopması, Markos'u gayet mühim bir dayanaktan yoksun bırakmaktaydı. Bu sebeple Markos, 1948 Haziran ve Temmuz aylarında Yunan hükümeti ile anlaşmaya teşebbüs etti ise de, kendisini dinleyen olmadı ve Kuzey Yunanistanı terkederek Yugoslavyaya sığınmak zorunda kaldı. Böylece, Sovyetlerin Yunanistanı komünizmin kontrolu altına sokma teşebbüsleri de başarusızlıkla neticelenmiş olmaktaydı. 


AVRUPADA SOSYALİST BLOĞUN KURULUŞU 


Sovyetler bu faaliyetleri ile Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgelerine girmeye çalışırlarken, bir yandan da Avrupadaki durumlarını sağlamlaştırmak için, askeri işgalleri altında tuttukları ülkelerde komünist rejimleri yerleştirmeye muvaffak olarak, bugünkü 


Sosyalist Blok veya Sovyet Uyduları dediğimiz durumu ortaya çıkarmak suretiyle Avrupada da gayet tehlikeli bir genişleme göstermişlerdir. 


Bununla beraber, bu ülkelerde komünist rejimlerin yerleşmesi birdenbire olmuş değildir. 
Bu ülkelerin komünizmin hakimiyeti altına girmesi bir takım merhalelerden, bir takım safhalardan geçerek olmuştur. Bu gelişimi beş merhalede tespit edebiliriz: 


I.SOVYET İŞGALİ 


- Doğrusu aranırsa, bu ülkelerin Sovyetlerin askeri işgaline girmesini bir bakıma Batılılar istemişlerdir. 


- Çünkü, 1944 yazından itibaren Almanlar Rusya cephesinde geri çekilmeye başladıkları zaman gerek Amerika, gerek İngiltere, Sovyetlerin Almanları kendi topraklarından attıktan sonra savaştan çekilmelerinden endişe etmişler ve korkmuşlardır. Onlara göre, savaşın bir an önce sona ermesi için Kızılordu'nun Doğu - - Avrupada ilerlemesi ve Alman işgalindeki toprakları Almanlardan temizlemesi gerekliydi. Sovyetler bunu yaptılar. Fakat, Kızılordu ile beraber. bu ülkelerin savaştan önceki dönemde yasaklanmış olan komünist partilerinin Moskovada bulunan ve orada daha da eğitilmiş olan liderleri de ülkelerine dönmekteydi. 
Kızılordu'nun bir kurtarıcı olarak bu ülkelere girmesi ve oralarda kalması, şüphesiz komünist partileri için büyük ve güçlü bir dayanak teşkil etmekteydi 


2. KOALİSYON KABİNELERİ 


- 1945 Şubatında Kırımda Yalta'da Amerika, İngiltere ve Sovyet liderleri arasında yapılan toplantı sonunda yayınlanan Kurtarılmış Avrupa Hakkında Demeç, serbest ve demokratik seçimler için gerekli tedbirler alınıncaya kadar, Sovyet işgalindeki ülkelerde geçici hükümetlerin kurulmasını ve bu hükümetlerde bütün siyasi partilerin ve siyasi eğilimlerin temsil edilmesini öngörmekteydi. 

- Esasına bakılırsa, bu ülkelerde hiç bir parti tek başına hükümeti kurabilecek oy gücüne sahip değildi. Gerek bu demeç dolayısıyla, gerek yapılan Kurucu Meclis seçimlerinin oy neticeleri dolayısıyla, hükümetler bu ülkelerde genellikle koalisyon kabineleri şeklinde kuruldu. 

- Fakat dikkati çeken nokta, bu kabinelerde komünistlerin hemen daima İçişleri, Adalet ve Enformasyon bakanlıklarını almaları idi. Bu suretle, İçişleri Bakanlığı ile ülkenin güvenlik kuvvetleri, Adalet Bakanlığı ile mahkemeler ve Enformasyon Bakanlığı ile de basın ve radyo gibi kitle haberleşme vasıtaları komünistlerin kontrolu altına girmiş olmaktaydı. 


3-KOMÜNİST PARTİLERİN HÜKÜMETLERE HAKİM 


Bir süre sonra komünistlerin hükümetleri tamamen ele geçirdikleri görüldü. Çünkü çeşitli hadiseler ve baskılar yüzünden, bazen de Sovyetlerin baskısı ile, Komünist Partisinin dışındaki siyasi partiler hükümetlerden ayrılarak muhalefete geçtiler. Böylece hükümetler bir süre sonra, tamamen komünistlerden meydana gelmiş oluyordu. 


4-MUHALEFET PARTİLERİNİN TASFİYESİ 


- Bu merhalenin, bilhassa 1947 yılında, yani 10 Şubat 1947'de barış antlaşmalarının imzasından sonra gerçekleştirildiğini görüyoruz. Çünkü Sovyet işgali altındaki ülkelerle barış antlaşmaları yapıldıktan sonra, artık Sovyet askerlerinin bu ülkelerden çekilmesi gerekiyordu. Halbuki komünist partileri iktidara sahip olmakla beraber, aynı zamanda komünistlerin karşısında da kuvvetli muhalefet partileri bulunuyordu. Sovyetler, bu muhalefet partilerini tamamen bertaraf edip komünist rejimleri yerleştirmeden bu ülkelerden çekilmek istemediler ve bu sebeple 1947 Şubatından sonra bu ülkelerde muhalefet partilerinin tasfiyesine girişildi 

- MACARİSTAN 

- BULGARİSTAN 

- ROMANYA 

- POLONYA 

- ÇEKOSLOVAKYA da peşpeşe muhalefetin susturulduğunu ,iderlerin müebbet hapis ,,dam ,yurt dışına kaçmak zorunda kalma ve hatta Çekoslovakyada Dışişleri Bakanının 10 Mart 1948 de yaşamına son vermesi gibi hadiseler gelişti. Çekoslovakyada yaşananlar Batının Sovyet emperyalizmine karşı harekete geçmesine neden olduğu için kısaca bahsedelim. 


Çekoslovakya Meselesi 


Çekoslovakya gelişmeleri ise biraz daha farklı oldu. Savaştan sonra, cumhurbaşkanlığına Çekoslovakyanın eski devlet adamlarından Dr. Beneş ve başbakanlığa da Komünist Partisi lideri Klement Gottwald getirilmişti. Bakanların çoğu Komünist Partisi dışındandı. Çekoslovakya'nın kurucusu Thomas Masaryk'in oğlu Jan Masaryk Dışişleri Bakanı idi. Ülkenin yeni liderleri Sovyet Rusya ile iyi geçinme taraflısı oldukları için 
1948 Şubatına kadar Çekoslovakyada mühim bir gelişme görülmedi. 

Lakin Sovyetler yine de Çekoslovakyadan emin değildiler. Çünkü yeni liderler aynı zamanda Batı taraftarı idiler. Bu sebeple, hükümeti tamamen komünistlere teslim etmek 
için Sovyetler Çekoslovakyaya açıkça müdahale ettiler ve bir hadiseyi protesto eden 11 
bakanın yerine komünistleri baskı ile hükümete soktular. 

Dr. Beneş'in direnmesi fayda etmedi. Bu kriz sırasında Dışişleri Bakanı Masaryk 10 Mart 
1948 günü yaşamına son verdi . 


Mamafih Masaryk'in komünistler tarafından öldürüldüğüne dair de iddialar vardır. 
"Çekoslovak Darbesi" adı verilen bu hadise Batı'da büyük yankılar ve tepkiler uyandırdı. 
Bu hadise üzerine Batılılar, Sovyet emperyalizminin yayılmasına karşı tedbirler almak üzere 1948 Martından itibaren harekete geçtiler. 


5- EKONOMİK VE SOSYAL DÜZENİN SOVYET MODELİNE 
GÖRE KURULMASI 


Bu şekilde bu ülkeler komünist partilerinin tam kontrolu altına girdikten sonra, yapılan anayasalarla ekonomik, sosyal ve siyasal düzen Sovyet modeline göre kuruldu. Fakat ne var ki, bu ülkelerin milli ve tarihi hususiyetlerini gözönüne almadan kurulan bu Sovyet düzenine karşı, 1953 Martında Stalinin ölümünden sonra bu ülkelerde tepkiler ve başkaldırmalar ortaya çıkacaktır. 

Komünist ülkelerden Yugoslavya ile Arnavutlukta komünist rejimlerin kurulması ise çok daha başka şekilde olmuştur. Her iki ülke de savaş sırasında Alman işgaline uğrayınca, bunların komünist partileri hemen direnme kuvvetlerini teşkil etmişler ve savaş boyunca Almanlara karşı çarpışarak, savaşın sonunda ülkelerinin kontrolunu ellerine almışlardır. 
Denebilir ki, bu gelişmelerde Sovyet Rusyanın hiç bir yardımı ve tesiri olmamıştır. 
Bundan dolayı, Yugoslavya ve Arnavutluk Moskova'ya karşı bundan sonra daha bağımsız tutum alacaklar ve hatta bir süre sonra Moskova'dan kopacaklardır. 

Sovyet Rusya böylece sınırları üzerindeki komşu ülkelerde komünist rejimleri tesis ederek, etrafında bir güvenlik çemberi meydana getirdiği gibi, Avrupaya komünizmi yaymak hususunda da bir takım ileri karakollar elde etmiş olmaktaydı. Diğer taraftan, Sovyetler bu komünist uydularını kontrolleri altında tutmakla beraber, bunların kendi aralarında da bir takım dostluk, işbirliği, saldırmazlık gibi adlarla bir sürü anlaşmalar imzalamalarını sağlamak suretile yekpare (monolitik) bir blok teşkil etmekteydiler. 


FİN-SOVYET İTTİFAKI 


Finlandiya savaşta Almanya ile işbirliği yaptığı için yenilen devlet sayılmış ve kendisiyle müttefikler arasında 10 Şubat 1947 de bir barış antlaşması imzalanmıştır. Bu barış ile Finlandiya, Petsamo bölgesini Sovyet Rusyaya terketti ve ayrıca Porkkala deniz üssünü 
de 50 yıl için Sovyetlere kiraladı. Finlandiya Sovyetlere mal olarak ödenmek üzere, 300 
milyon dolar tamirat borcu ödeyecekti. 

Barış Antlaşması esasen Finlandiyayı Sovyet Rusyaya karşısında esaslı bir şekilde zayıflamıştı. Çünkü Sovyetler hem Petsamo'yu ve hem de Porkkala'yı kontrollarına 


almışlardı. Bu durum, Finlandiya üzerinde küçümsenemiyecek bir baskı idi. Lakin 


Sovyetler bununla da yetinmek istemediler. 


Durumlarını daha sağlamlaştırmak ve Finlandiyayı 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 223 tesirsiz 


ve zararsız hale getirmeye karar verdiler. 


Finlandiya ile bir ittifak antlaşması yapmak istediler. Finlandiya 1940 tecrübesinden ve diğer sosyalist ülkelerin başına geleni gördükten sonra, direnmenin faydasızlığını anladı ve Sovyet Rusya ile 6 Nisan 1948 de bir "Dostluk, İşbirliği ve karşılıklı yardım" 


antlaşması imzaladı. 


Bu, esasında bir ittifak antlaşmasıydı. Bu anlaşma ile Finlandiya Sovyet Rusya aleyhine 


olan hiç bir ittifak ve koalisyona katılmayacak ve iki devlet aralarındaki ticari ve kültürel 


münasebetleri sıkılaştıracaklardı. 


İki kutuplu hâle gelen dünyada bloklar tarafından atılan siyasi ve ekonomik adımlar şunlardır: 


Truman Doktrini (1947) 

* Amaç, komünist tehdide karşı yardıma muhtaç devletlere ekonomik ve askeri yardımda bulunarak komünizmin yayılmasını engellemekti. 


Marshall Planı (1947) 

* ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ın (Corc Marşal) 1947'de hazırladığı plana göre aralarında Türkiye'nin de olduğu 16 Avrupa devleti, kendi içinde bir ekonomik plan hazırlayıp uygulayacak, eksik kalan alanlarda ABD bu devletlere yardımda bulunacaktır. 


sile Ekonomik Topluluğu (AET) (1957) 
* Avrupa'da mal, iş gücü, hizmet ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulmasını ve sonrasında siyasi birliğin sağlanmasını amaçlayan birliktir. 
Birliğin adı 1992'de Avrupa Birliği olarak değiştirilmiştir. 


NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü-1949) 

* SSCB ve komünizmin Avrupa'daki yayılışını engellemek için ABD öncülüğünde savunma amaçlı kurulan birliktir. 


Kominform (1947) 

* SSCB, uydu ülkeleriyle bağını güçlendirmek ve 
ABD'nin ortaya koyduğu Truman Doktrini ve Marshall 
Planı ile mücadele etmek amacıyla Kominformu kurdu. 


Molotof Planı (1947) 

* ABD'nin Marshall Planı'nı uygulamaya koymasıyla 
Sovyet karşıtı Avrupa ülkelerinde mali alanda bir iyileşme yaşandı. Bu gelişmeler üzerine SSCB, Molotof 
Planı'nı uygulamaya koyarak COMECON ülkelerine ekonomik yardımda bulundu ve üye ülkeler arasında ticaretin geliştirilmesini sağlamaya çalıştı. 

COMECON (1949) 

* SSCB, ABD'nin Marshall Planı'na karşı komünist ülkelerin ekonomik dayanışmasını sağlamak için CO- 
MECON'u kurdu. 


Varşova Paktı (1955) 

* SSCB, komünizme karşı en ciddi cepheyi oluşturan 
NATO'nun etkinliği ve silahlı gücünü tehdit olarak gördü ve Varşova Paktını kurdu. 


COMİNFORMUN KURULUŞU 


Sovyetlerin savaş biter bitmez, bir yandan İran, Türkiye ve Yunanistan üzerinde baskıya geçmesi ve öte yandan da işgalleri altındaki Avrupa ülkelerinde komünist rejimleri baskı 


ve tehdit metodları ile kurmaları, Birleşik Amerika'nın, Sovyet Rusya ile barışta da 


işbirliği yapabileceği hususundaki ümitlerinin çabucak kaybolmasına sebep oldu. 
Amerika, tekrar Monroe Doktrinine dönmek için Avrupa'dan çekilmek şöyle dursun, 


Sovyet Rusya'nın şimdi yaratmaya başladığı tehlike ve tehdidi gayet açık olarak görmeye 


başladı. 


Bundan dolayı, 1947 Martında Truman Doktrinini ve 1947 Haziranında da Marshall 


Planı'nı ortaya attı. 


Truman Doktrini, Amerika'nın Sovyet tehdidine maruz kalan ülkeleri destekleme kararını, Marshall Planı da hür Avrupa'yı ekonomik bakımdan kalkındırma ve güçlendirme kararını ifade ediyordu. 

Savaştan sonra Amerika'nın tekrar kendi kabuğuna çekilerek meydanı Sovyetlere bırakacağına kesinlikle inanmış olan Moskova için, Amerika'nın bu yeni tutumu bir süpriz oldu ve Sovyetleri telaşlandırdı. 

Uydu ülkelerle Moskova arasındaki bağları daha da güçlendirmek ve aynı zamanda da milletlerarası komünist faaliyet ve hareketlerini bir merkezden idare etmek için yeni tedbirlere başvurmaya karar verdiler. 

1947 Eylül ayında Sovyet Rusya, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, 
Polonya, Çekoslovakya, Fransa ve İtalya komünist partilerinin liderleri Polonya'nın Szklarska Poreba Şehrinde toplandılar ve yayınladıkları belgelerle 5 Ekim 1947 de Cominform'un (Communist Information Bureau) kurulduğunu ilan ettiler. 

Gerek belgelerde, gerek verilen demeçler ve yapılan konuşmalarda, Birleşik Amerikaya, Truman Doktrinine ve Marshall Planına çatılması, Kominform'un kuruluş sebebini açıklar. 


COMİNFORM'UN AMAÇLARI 


İşçilerin yegane vatanı olarak Sovyetler Birliği'nin savunulması, Birleşik Amerika tarafından temsil edilen emperyalizme karşı mücadele. 
Bütün dünyayı kapsayacak olan bir Sovyetler Cumhuriyeti'nin kurulması 


Bu amaçların gerçekleşmesi için kullanılacak vasıtalar olarak da proleter hareketleri sömürgelerin bağımsızlık hareketlerinin desteklenmesini ve köylüler arasında propaganda gösterilmekteydi. 


Yayınlanan bir "Beyanname"de de dünyanın artık iki bloka ayrılmış olduğu bildirilmekteydi. Churchill'in ilk kez 1946'da kullandığı Demir-perde kavramı 1947*de Kominformun hayata geçmesi ile gerçekleşti. 11. Dünya Savaşı sonrası ABD ile SSCB arasında yaşanan ideolojik ayrılık Batı ve Doğu bloklarının ortaya çıkmasına neden oldu. 


ÇİN'DE KOMÜNİZM 


Japonya 1937 Temmuzunda Çin'e saldırmaya başlayınca, bu ortak tehlikeye 


karşı Chiang Kai-shek'in milliyetçileri ile Mao Tse-tung'un komünistleri bir işbirliği içine girdiler. 


II. Dünya Savaşı boyunca komünistler Çin'in kuzey eyaletlerinde, milliyetçiler 


ise Çin'in güney eyaletlerinde Japonlara karşı savaştılar. 


Japonya 1945 Eylülünde teslim olduğunda durum böyle idi. Bu sebeple Amerika, komünistlerin Kuzey Çin'e hakim olmasından endişe ederek, Amerikan uçakları 80.000 kişilik bir milliyetçi kuvveti Shanghai, Nanking ve Peiping bölgelerine naklederek komünistlerin Kuzey Çin'e hakim olmalarını engellemek istedi. 


Milliyetçilerin durumu iyi idi. Bu sebeple Sovyetler, 1945 Ağustosunda, Chiang Kai shek ile bir anlaşma imzalayarak Chiang hükümetini Çinin resmi hükümeti olarak tanıdılar ve Çinin içişlerine karışmamayı taahhüt ettiler. 


Buna karşılık Chiang Kai-shek de Moğolistan'ın bağımsızlığını tanıyor, Doğu Çin Demiryolları ile Güney Mançurya demiryollarının Sovyetlerle ortak olarak işletilmesini, Port Arthur ve Dairen limanlarını 30 yıl süre ile Sovyetlere kiralamayı kabul ediyordu. 


Japonya'nın teslim belgesini imzalamasından üç hafta sonra da Sovyetler 

Mançuryayı tamamen boşaltacaklardı. 

Sovyetlerle anlaşan Chiang Kai-shek, Mao Tse-tung'a dönüp komünistlerle de bir anlaşmaya 

girmek istedi. Lakin mümkün olmadı. Chiang Çin'de merkezi idare sistemi kurmak isterken, Mao Çinin gevşek bir federasyona sahip olmasını istiyordu. Görüşmelerde anlaşma olmayınca, 

1945 Ekiminden itibaren komünistlerle milliyetçiler tekrar birbirleriyle mücadeleye 
başladılar. 


ABD yardımlarıyla milliyetçiler 1946 ve 47 de üstün duruma geldiler. Kötü yönetim ve yapılan yardımların şahsi çıkarlar için kullanılmasıyla 1948 den itibaren durum tersine döndü. 


Sscb de kiraladığı limanlar üzerinden komünistlere yardım etmekteydi. 


İki grup arasındaki mücadele sonucunda 1 Ekim 1949'da Mao Tse-tung Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu resmen ilan etti ve aynı gün Sovyet Rusya tarafından tanındı. 


Batılı devletlerden ilk tanıyan İngiltere oldu ve İngiltere Çin Halk Cumhuriyetini 1950 Ocak ayında tanıdı. 


Böylece 1912 de Çin'de Mançu sülalesinin ve imparatorluğun yıkılması ile başlayan çalkantılar, Çin'de komünist bir rejimin kurulması ile sonuçlanmış olmaktaydı. 


Sovyet Rusya ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 14 Şubat 1950 de bir dizi anlaşmalar imzalandı. 


Bunlardan 1.si, "Dostluk, İttifak ve Karşılıklı Yardım" anlaşması, 2.si, Sovyet Rusya'nın Çin'e 10 yılda ödenmek üzere 300 milyon dolarlık yardımını öngören 

bir anlaşma ve 3.sü Sovyet Rusya'nın Doğu Çin demiryollarını, Port Arthur ve Dairen limanlarını Çin'e iade etmeyi öngören anlaşmadır. 


1949 yılı kapanırken, dünyanın global stratejisi Batılıların ve Batı dünyasının fevkalade 
aleyhinedir. Sovyet Rusya Avrupada açık bir üstünlüğe sahip iken, şimdi Uzak Doğu ve Asya'da Çin gibi komünist devi ortaya çıkıyordu. 1949 yılında NATO'nun kurulması ile Avrupa belki dengelenmişti, lakin Asya'da kuvvetler dengesinin durumu gayet açık bir şekilde komünist blokun lehine idi. 


BATILILARIN AVRUPA'DA DENGEYİ KURMALARI 


TRUMAN DOKTRİNİ (1947) 


Savaştan sonra, Amerikan kamuoyunda, Amerika'nın tekrar kabuğuna çekilerek ihtiyar Avrupa'nın karışık kombinezonlarından yine uzak durması söz konusu olmuş ise de Sovyet Rusya'nın komünist emperyalizmine çabucak hız vermesi ve bundan doğan gelişmeler, Birleşik Amerikayı, gerçekçi olmayan ümitlere kapılmaktan, kısa sürede kurtarmıştır. Savaştan sonraki barış düzeninde Amerika, Sovyetlerle işbirliği yapamayacağını, vakit fazla gecikmeden anlamıştır. 

Komünizmin ortaya çıkardığı evrensel tehlike, Amerikayı, sadece Avrupa gelişmelerinin içine değil, aynı zamanda milletlerarası münasebetler düzeninin bütünü içine sürüklemiş ve milletlerarası politikanın global yapısı içinde ve hürriyet düzeninin korunmasında sorumluluklar almaya yöneltmiştir. Geleneksel Amerikan dış politikasındaki bu radikal değişmenin başlangıcını da Truman Doktrini teşkil eder. 


1946 yılında Sovyet Rusya'nın üç ana istikamette 
yayılma çabalarına giriştiğini görmekteyiz. 
1) İran üzerinden Orta Doğu petrolleri 
2) Basra Körfeziyle Hind Okyanusu, 
3) Türkiye üzerinden Boğazlar, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz ve Yunanistan üzerinden de keza Doğu Akdeniz. 


Bu üç istikamet geleneksel olarak İngiltere'nin hayati alaka ve çıkar alanları idi. Her üç bölge de İngiltere'nin Rusya'ya karşı 19'uncu yüzyılda en hassas noktaları olmuştu. Fakat 2. 
Dünya Savaşı İngiltere üzerinde öyle bir tahribat yapmıştı ki, artık İngiltere'nin bu bölgeleri savunmak için Sovyet Rusya'nın karşısına çıkacak hali yoktu. Ve İngiltere şunu da görüyordu ki, yeniden canlanan Rus emperyalizminin karşısına dikilebilecek tek kuvvet Birleşik Amerika idi. 

Bundan dolayı İngiltere 1947 Şubatında Amerikan hükümetine, biri Türkiye ve diğeri de Yunanistan hakkında olmak üzere iki memorandum (muhtıra) verdi. Bu memorandumlarda, Türkiye'nin Batı savunması için ehemmiyeti belirtilerek Türkiyeye hem ekonomik ve hem de askeri yardım yapılması gerektiği, İngiltere'nin bu yardımları yapamayacağı ve hatta Yunanistan'daki askerlerini dahi geri çekmek zorunda bulunduğu ve dolayısıyla sorumluluğun Amerikaya düştüğünü belirtti. 


Bundan dolayı İngiltere 1947 Şubatında Amerikan hükümetine, biri Türkiye ve diğeri de Yunanistan hakkında olmak üzere iki memorandum (muhtıra) verdi. Bu memorandumlarda, Türkiye'nin Batı savunması için ehemmiyeti belirtilerek Türkiyeye hem ekonomik ve hem de askeri yardım yapılması gerektiği, İngiltere'nin bu yardımları yapamıyacağı ve hatta Yunanistan'daki askerlerini dahi geri çekmek zorunda bulunduğu ve dolayısiyle sorumluluğun Amerikaya düştüğünü belirtti. 


Amerika kararını vermekte gecikmedi. Başkan Truman, Amerikan Kongresine 12 
Mart 1947 günü gönderdiği mesajında, Türkiye ve Yunanistan'a 400 milyon dolarlık askeri yardım yapılması için kendisine yetki verilmesini istedi. 


Bu mesajda Türkiye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının Orta Doğu düzeninin korunması için bir zaruret olduğu belirtiliyor ve Türkiye ile Yunanistanın durumlarının birbirine bağlılığı şöyle ifade ediliyordu: “Eğer Yunanistan silahlı bir azınlığın kontrolu altına düşerse, bunun Türkiye için neticeleri çok ciddi olur. 
Böyle bir halde karışıklık ve düzensizlik bütün Orta Doğuya yayılabilir.” 


Amerikan Kongresi 22 Mayısda Yunanistan'a 300 milyon ve Türkiyeye de 100 
milyon dolarlık bir askeri yardım yapılmasını kabul etti. Yardımın Kongredeki tartışmaları sırasında, Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Sovyet baskısı altında bulunmasının, Boğazlardan Çin'e kadar olan bütün Orta Doğu ve Asyayı tehlikeye soktuğunu belirtmişlerdir. 


Truman Doktrini savaş sonrası Amerikan dış politikasında, neticeleri günümüze kadar ulaşan fevkalade mühim bir dönüm noktasını teşkil eder. Bunun içindir ki, Truman Doktrini karşısında Sovyet basını büyük bir sinirlilik göstermiştir. 


MARSHALL PLANI 


Truman Doktrini, esas itibariyle Yunanistan ve Türkiyeye askeri yardımı öngörmüştür. Çünkü bu iki ülke Sovyetlerin doğrudan doğruya baskısı ve tehdidi altında idi. 


Fakat bu sırada Avrupanın durumu iktisaden son derece kötüdür. Altı yıllık savaş bütün ülkelerin ekonomik kaynaklarını tüketmiştir. Savaş bütün ülkelerde ağır tahribat yapmıştır. Bir bakıma toplumlar açlıktan kıvranmaktadır. Ekonomileri harekete geçirecek kaynak yoktur. 


Sovyet Rusya bu durumu fırsat bilerek komünizm propagandasını şiddetlendirmişti. Komünizm propagandası, fakirliğin müsait zemininde çok etkili olmaktaydı. Sovyetler, komünist partilerinin bilhassa kuvvetli olduğu Fransa ve İtalya'yı seçmişlerdi. Bu iki ülkede komünist partilerinin kışkırtmasıyla çıkan grevler, bu ülkelerin ekonomisini felce uğramıştır. Bu grevlerle komünist partilerinin iktidara gelmeleri amaçlanmıştı. 

Bu bakımdan, 1947 Eylülündeki Kominform toplantısına Fransa ve İtalya Komünist Partilerinin katılması ilgi çekicidir. 

Amerika Batı Avrupa'nın bu ekonomik sıkıntılarına yardımcı olmak için her şeyi yaptı. Amerika'nın 1945 Haziranı ile 1946 sonu arasında Batı Avrupaya yaptığı ekonomik yardım 15 milyar dolar olmuş; fakat bu yardım, bütçe açıklarının kapanması, ithalat için kullanılması gibi, paranın verimli olmayan ve gidip de gelmeyeceği alanlara harcanmıştı. 


Bu sebeple Amerika Avrupaya yapacağı yardım için başka bir formül aradı ve bu formül Dışişleri Bakanı George Marshall'ın 5 Haziran 1947 günü Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir nutukta açıklandı. 


Buna göre, Avrupa ülkeleri her şeyden önce kendi aralarında bir ekonomik işbirliğine girişmeliler ve birbirlerinin eksikliklerini kendileri tamamlamalılar. Bu genel işbirliği sonunda bir açık ortaya çıktığında Amerika bu açığın kapatılması için yardım etmeli. Bunun için de önce bir işbirliği programı yapılmalıydı. 
Marshall Planı adını alan bu teklifi görüşmek üzere 27 Haziran 1947 de Paris'te bir toplantı yapıldı. George Marshall bu planına Sovyetlerle uydularını da dahil ettiği için, Paris toplantısına Sovyetler de katıldılar. Lakin yapıcı bir katkıda 
bulunmak için değil, sabote etmek için. Sovyetler bunu da başaramayınca 2 
Temmuzda konferansı terkettiler. 


BATI AVRUPA BİRLİĞİ 


Uydu ülkelerde Sovyetlerin yaptıkları komünist darbeleri içinde, Batılı devletler üzerinde en fazla tepki uyandıranı 1948 Şubatındaki Çekoslovak darbesi olmuştur. Çünkü Çekoslovakya şimdiye kadar Orta Avrupa'da Batılı manasında demokrasinin en ileri öncüsü olmuştu. 
Sovyetler yaptıkları darbe ile bir Batı Demokrasisini öldürmüş olmaktaydılar. 


Diğer taraftan, bu darbe ile Sovyetlerin, doğu ve orta Avrupa ile Balkanlardaki hakimiyeti, egemenliği de tamamlanmış oluyordu. Bundan sonra sıra Batı Avrupa'ya gelecek demekti. 
Bu sebeple, Çekoslovakya hadisesi, gerek Avrupada, gerek bütün dünyada büyük heyecan ve tepki uyandırmıştır. 


Komünistlerin Çekoslovakyada iktidarı ele geçirmeleri, Sovyet Rusya'nın niyetleri bakımından, Batılılar için bir alarm oldu. 

İşte bu şartlar içinde, İngiltere ve Fransa ile, Benelux grubu alenen Belçika, Hollanda 

ve Lüksemburg arasında, 4 Mart 1948 de Brüksel'de başlayan toplantı, 17 Mart 1948 de Batı Avrupa Birliği'ni kuran bir antlaşmanın imzası ile sona erdi. Bu antlaşmaya göre beş devlet, aralarındaki her türlü işbirliğinden başka, taraflardan biri Avrupa'da bir silahlı saldırıya uğradığı takdirde, diğerleri her türlü vasıtalarla onun yardımına gideceklerdi. 
Batı Avrupa Birliğine başlangıçta, İskandinav Ülkeleri de dahil edilmek istenmişse de, bu ülkeler, Sovyetler Birliği ile komşulukları için, SSCB”'yi kışkırtmak istememişler ve bu ittifaka dahil olmaktan kaçınmışlardır. Batı Avrupa Birliği, Avrupa'daki Sovyet tehdit ve yayılmasına karşı alınmış ilk askeri tedbir oluyordu. 


Fakat Amerika'nın bu ittifak içinde olmayışı, Batı Avrupa Birliğini Sovyetler karşısında bir denge unsuru olmaktan yoksun bırakıyordu. Muhtemeldir ki, İskandinav ülkeleri de bunun için bu ittifaka katılmamışlardı. Lakin 1948 (Berlin Buhranı ve Senatör Artur H. Vandenberg Kararları) yılının gelişmeleri, Batılıları ve Amerikayı, daha geniş bir ittifak sistemi kurmaya sevk edecek ve NATO ortaya çıkacaktır. 


BERLİN BUHRANI 


2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Almanya'nın tümünde yapıldığı gibi Berlin şehri de dört işgal bölgesine ayrılmıştı. Fakat ne var ki, Berlin şehri Almanya'nın Sovyet işgal bölgesi içinde bulunuyordu. 


Batılıların Berlin'deki işgal bölgeleri ile Almanya'daki işgal bölgeleri arasındaki ulaşım, Sovyet işgal bölgesinden geçilerek yapılmakta idi. 


Batılıların, Sovyet işgal bölgesi içindeki Berlin'de bulunmaları Batılılara bir çok yararlar sağladığı kadar, Sovyetlerin de canını sıkmakta idi. Bu durum Sovyetlerin kendi işgal bölgeleri içindeki hareket serbestliğini kısıtlamakta idi. 


Öte yandan, Batılıların Batı Berlin'deki ve Batı Almanya'daki faaliyetleri de Sovyetler için can sıkıcı olmaktaydı. Amerika, İngiltere ve Fransa, kendi işgal bölgelerinde gerçek anlamda demokratik bir rejim tatbik ediyorlar ve ayrıca ekonomik kalkınma için de her türlü çabayı sarf ediyorlardı. 


Üç müttefik bununla da kalmadı ve Amerika ile İngiltere 1946 Aralık ayında Almanya'daki işgal bölgelerini birleştirerek buna Bizonia adını verdiler. Berlin Buhranı çıkınca, Fransa da 
1948 Haziranında kendi işgal bölgesini Bizonia ile birleştirdi ve böylece üç müttefikin işgal 
bölgeleri Trizonia adını aldı. 


Sovyetler nihayet Batılıları Batı Berlin'den atmaya karar verdiler ve Batı Almanya ile Batı Berlin arasındaki her türlü ulaşıma önce kısıtlamalar koydular ve 1948 Mart ayından itibaren de bütün ulaşımı kestiler. Ayrıca, Berlinin elektrik santraline el koyarak Batı Berlinin elektriğini dahi kestiler. 

Batı Berlin'de 2 milyon kadar insan yaşamaktaydı ve bunların beslenmesi gerekiyordu. Bu durum Sovyetlerle Müttefikler arasında büyük bir gerginlik doğurdu. Amerika gücünü ortaya koyarak, kurduğu bir "hava köprüsü" ile her gün Batı Berlin'e günde 3-4 bin ton yiyecek ve yakacak taşımaya başladı. Amerika ve Batılılar Batı Berlin'den çıkmamaya kararlı idi. Amerika aylarca Batı Berlin halkını havadan besledi. ABD havada güçlü olduğu için SSCB buna karşı çıkamadı. 


NATO'nun Kuruluşu 


- SSCB'nin yayılmacı bir politika izlemesi ve siyasi baskısı; Batı'yı ortak savunmayı öngören askeri bir yapılanmayı oluşturmasını hızlandırmıştır. 

- 1948 yılında Kanada başbakanı Louis Saint Lauren Brüksel Antlaşması'nın genişletilmesi çağrısında bulundu. 

- 10 Aralık 1948'de Washington'da Brüksel Antlaşması'nı imzalayan beş devlet (İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg) temsilcileri ile Kanada ve ABD temsilcileri arasında Kuzey Atlantik Antlaşmasını görüşmek için müzakereler başladı. 

- 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın metni açıklandı. 

- NATOilk kurulduğunda Paris'teydi ancak daha sonra Belçika, Brüksel?e taşındı. 


1948 Şubatında Çekoslavak darbesi Sovyetlerin batı tipi demokrasiyi öldürmesi olarak 
yorumlandı. İngiltere hariç hepsi Alman işgaline uğramıştı. İngiltere de dahil olmak üzere hepsi hem ekonomik hem de askeri anlamda son derece yorgundu. Sovyetlerin oluşturduğu tehdit karşısında ABD'ye sırtlarını yaslamak ve ittifaka dahil etmek vazgeçilmez 


görünüyordu. Fakat ABD Monrea doktrinden bu yana Avrupa politikalarının dışında kalma çabası içerisindeydi. 


1948 Berlin Buhranı ise artık Sovyetlerle işbirliğinin mümkün olmadığını gösterdi. Bu 
Batıya açıkça meydan okumaydı. Sovyetler barışın tesisinden çok komünizmi mümkün olduğunca geniş bir alana yaymayı hedefleyenbir çabanın içinde. Bu durum ABD yi Sovyetleri durdurma politikasına (CONTAINTMENT) götürmüştür. Bu tedbirlerin en etkilisi 4 Nisan 1949 da kurulan NATO dur. 


MONREA DOKTRİNİ 


1823 yılında açıklanan bu doktrine göre ABD, Avrupa'daki olaylara karışmayacak ve 
Avrupalı güçlerin Amerika?daki varlığına saygı gösterecek; Avrupa Devletleri de Latin Amerika'da ortaya çıkan cumhuriyet üzerinde yeni bir sömürge politikası gütmeyecektir. 


Amerika “Yalnızlık Politikası? ile Avrupalı devletleri Amerika'dan uzak tutmak istemiştir. 
Doktrin ilk bakışta Amerikalıların savunmasını amaçlamakla birlikte ABD'nin ilerdeki 


yayılma hareketlerine bir hazırlık imkanı da oluşturmuştur. 


Amerika kıtasından Avrupalılılar uzaklaştırıldıktan sonra ABD, her iki Amerika kıtası üzerinde siyasi ve iktisadi bir nüfuz kurma yoluna gitmiştir. 


SENATÖR ARTUR H.VANDERBERG KARARLARI 


VANDERBERG, Amerika Cumhurbaşkanına, Amerika'nın güvenliğini ilgilendiren ve karşılıklı yardıma dayanan "bölgesel ve diğer ortak anlaşmalara" katılma yetkisinin verilmesini istedi. 

- Vandenberge'in bu teklifi 11 Haziran 1948 de Amerikan Kongresi tarafından kabul edildi 

ve bu karara bundan böyle Vandenberg Kararı denildi. 
- Vandenberg Kararı, Amerika'nın 1823'tenberi tatbik etmekte olduğu Monroe Doktrinini veya inziva politikasını resmen terk etmesinden başka bir şey değildi. 


e Amerika, dış politikasında bu esaslı değişikliği yaptıktan sonra, Batı Avrupa Birliğini daha müessir ve geniş bir ittifak sistemi haline getirmek için Kanada ve Batı Avrupa 
ülkeleri ile temasa geçti ve bu temaslar ve müzakereler sonunda 4 Nisan 1949 da 12 
Batılı ülke arasında, kısa adı ile NATO (North Atlantic Treaty Organization) denen Kuzey Atlantik İttifakı kuruldu. 


e Antlaşmanın başında, bu ülkelerin, milletlerin, demokrasi ilkeleri ile kişi hürriyetleri ve hukuk üstünlüğüne dayanan hürriyetlerini ve ortak savunmaları ile barış ve güvenliklerini korumak için birleşmiş oldukları belirtiliyordu. 

e İçlerinden birine yapılmış bir saldırı hepsine yapılmış sayılacaktı. 

e NATO'nun kuruluşu ile Sovyetlerin Avrupa'daki yayılması, o günden bugüne, durdurulmuştur. 


YUGOSLAVYA'NIN KOMİNFORMDAN ÇIKARILMASI 


Batı Bloku'nun, Sovyet yayılması ve tehlikesi karşısında kendisini Avrupa'da toparlamaya ve Sovyetler karşısında güçlü bir duruma gelmeye başladığı sırada, Sovyet Blok'unda da mühim bir çatlak ve çatışma meydana gelmiş ve Sovyetlerin Balkanlarda en 
kuvvetli kolu sayılan Yugoslavya Moskova'dan kopmuştur. Arkasından da, Yugoslavya 28 
Haziran 1948 de Kominform'dan çıkarılmıştır. 


SEBEPLERİ: 


- Sovyetlerin Yugoslavyayı bir uydu devlet yapmaya çalışması ve Yugoslav lider Tito'nun buna müsaade etmemesi. Çünkü Yugoslavyada komünizm Sovyet etkisi ile değil Tito ve "Partizan"larının Almanlara karşı yaptığı silahlı mücadele sonunda olmuştu. Diğer uydu ülkelere göre bu farklılık, Tito'ya, Moskova'ya karşı davranışında büyük bir bağımsızlık sağlamış ve Moskova da bunu hazmedememiştir. 

- Tito Yugoslavya'da kendi komünist rejimini kurduktan sonra Moskovaya dayanmakla beraber, onun kendisine özgü tasarıları vardı. Tito, kendisini Balkanların lideri yapmak istiyordu. Bulgaristan Romanya ve Macaristan ile işbirliği ant. 
İmzalıyor Yunan iç savaşına da dahil olarak bir Balkan Federasyonu kurmak 
istiyordu. Stalin ise açıkça bunu istemediğini belirtti. Tito'nun komünist dünyanın 2 
numaralı lideri olması ihtimali endişe vericiydi. 

- Yine Balkan Federasyonu ile ilgili olarak Sovyetlerin canını sıkan bir nokta da, Yugoslavya'nın Arnavutluk üzerinde kurduğu nüfuzdu. Arnavutluk, bir kısım yunan toprakları üzerindeki iddiaları sebebiyle, Yunanistan'a karşı Yugoslavyaya dayanma yoluna gitmiş ve hatta Tito da Arnavutluk'a bir miktar asker göndermişti. Sovyetler Stalin'in deyimi ile, Yugoslavya'nın Arnavutluk'u "yutmasından" endişe ediyorlardı. 

- İki memleket arasında doktriner görüş ayrılıkları da ortaya çıkmıştır. Sovyetler, Tito'nun da aynen Sovyet komünizmini ve sistemini tatbik etmesini istemişler, Tito ise buna karşı gelerek, komünizmi Yugoslavya'nın milli şartlarına göre tatbik etme çabasında idi. Tito'nun bu hareketi, milletlerarası komünizm hareketinde ilk "milli komünizm" tatbikatı olarak telakki edilebilir. 


Nihayet, Yugoslavya'daki Sovyet ajanlarının faaliyeti de çatışmanın mühim sebeplerinden birini teşkil etmiştir. O kadar ki, Belgrad'daki Sovyet elçisi Yugoslavya'nın her türlü işlerine karışır bir hale gelmişti. Bu ise Yugoslav liderlerini sinirlendirmiştir. 


Bu hadise ve Yugoslavya'nın Sovyet Bloku'ndan kopması, Sovyet Rusya için ağır bir darbe olmuştur. Onun için, bir süre Yugoslavya Sovyet Rusya'nın tehditlerine maruz kalmış 


ve bunun üzerine Amerika Yugoslavyaya ekonomik ve askeri yardıma başlamıştır. 1953'te Stalin'in ölümünden sonra Sovyet-Yugoslav münasebetleri yumuşamış ise de, Moskova'nın çabalarına rağmen Tito tekrar Sovyet Blokuna dönmeyip, 1961'den itibaren Nehru ve Nasır ile birlikte Bağlantısızlar (Non-Aligned) Blokunun lideri olmuştur. 


BEŞ BARIŞ ANTLAŞMASI 


Savaşı kaybeden tarafında olan beş ülkeyle yapılan antlaşmalardır. 10 Şubat 1947 de imzalanmış. 

İTALYA 

BULGARİSTAN 

ROMANYA 

MACARİSTAN 

FİNLANDİYA 


AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞU 


20 yy da Avrupa 

İki dünya savaşı 

Milyonlarca can kaybı 

Marjinal rejimlerin yayılmasını 

Büyük ekonomik krizin getirdiği felaketleri yaşadı. 

Alman Konrad Adenauer (Konrad Adenaver) 

Fransız Robert Schuman (Robert Şumen) 

Belçikalı Paul Henri Spaak (Pol Henri Sıpaak) 

farklı ulusal amaçları olsa da daha güvenli bir Avrupa meydana getirmek için birlikte çalıştılar. 

Ortak amaçları 1918'de kimsenin başaramadığı görevi üstlenmekti. Versay Antlaşması'nın doğurduğu olumsuz koşullar; 1929*daki ekonomik çöküşün, Nasyonal Sosyalist Partinin iktidara gelmesinin ve 11. Dünya Savaşı'nın sebebi olarak görülüyordu. 


e Yapılacak iş birliği ile Avrupa, savaş sonrası dönemin iki süper gücü karşısında üçüncü bir güç olarak ortaya çıkabilirdi. 


> NI. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ve gelişmiş ülkeler uluslararası ve Avrupalı yeni kurumlar inşa etmeye yöneldiler. Siyasal hatta anayasal bütünleşmenin iktisadi birliktelikten geçtiği kısa sürede anlaşıldı. Batı Avrupa, emek ve sanayicilerin dağılımının yapılabileceği tek pazar hâline getirilmeliydi. Bu süreç kömür ve çelik sanayilerini bütünleştirme ile başladı. 1950'de Schuman Planı ile Kömür ve Çelik Birliği kuruldu. Fransa ile Almanya arasındaki ilişkilerde de gelişmeler yaşandı. 

—> Fransa, Batı Almanya, İtalya ve Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (AKÇT) kuran Paris Antlaşması'nı imzaladı. 

> Bualtı ülke, 1957'de daha ileri bir adım atarak Roma Antlaşması'nı imzaladı ve 180 

milyon insanı kapsayan Avrupa Ekonomik Topluluğunu (AET) ve 1967'ye kadar 

ayrı bir örgüt olarak işlev gören Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kurdu. 

1967 Brüksel Antlaşması ile üç örgüt Avrupa Topluluğu (AT) adı altında birleştirildi. 

1992 Maastricht (Mastrikt) Antlaşması ile örgütün adı Avrupa Birliği (AB) olarak 

değiştirildi 

> Hedefen fazla 15 yıl içinde, gümrük birliğini kurup birlik içinde kişiler, sermaye ve hizmetler için tam bir hareket özgürlüğü oluşturmaktı. Aynı zamanda yasalar birbirine uyumlu hâle getirilecek ve ticaret politikaları zamanla birleştirilecekti. 

> Türkiye AB'ye 1959'da üyelik için resmen başvurdu. 1963 Ankara Antlaşması'nı ve 
1973 Katma Protokolü'nü imzaladı. 1987?de tam üyelik başvurusunda bulundu. 
1996'da Gümrük Birliğine dâhil oldu. Türkiye, 1999 Helsinki Zirvesi ve 2005 tam üyelik müzakerelerine rağmen AB süreci devam ediyor. 
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Avrupa Sömürgeciliğine Başkaldırı 


20 yy başında zirveye çıkan sömürgecilik, 2. dünya savaşı sonrası bitme noktasına geldi. 
I. Dünya Savaşı'ndan beri Asya ve Afrika'da olgunlaşan milliyetçi hareketler 1929 
Ekonomik Buhranı'yla güçlendi ve 1945'ten sonra sömürge konumundaki ülkeler bağımsızlıklarını kazanmaya başladı. 

II. Dünya Savaşı'nda eski sömürge sisteminin zayıflığı ortaya çıktı. Savaş yıllarında sömürgeler daha bağımsız hareket edebildi ve sömürgelerin ulusal kimlikleri gelişti. 
Savaş, Avrupalı ulusları kurtarmak için askere alınmış yüz binlerce Hintli ve Afrikalıya kendi yaşam koşulları ile Avrupalılarınkini karşılaştırma fırsatı verdi. 


Yerli halklar, ülkelerinin zenginliklerinin yabancılarca sömürülmesine son verilmesi gerektiğini savundular. 

Avrupa'da eğitim alan sömürge halklarının seçkinleri, milliyetçilikle demokrasiyi öğrenmiş olarak bağımsızlık talebinde bulundular. Mahatma Gandi, Suharto, Ho Şi Min gibi liderler toplumsal hareketlere yön verdiler. 

Savaşın sona ermesiyle sömürge sisteminde pek çok sorun ortaya çıkmaya başladı. 
Avrupalı devletler otoritelerini zorla uygulayabilecek güçte değildi. Batı Avrupa'nın bağımlı olduğu ABD, eski tarz sömürgeciliğe karşıydı. 

Birleşmiş Milletlerin tavrı da aynı yöndeydi. 

Soğuk Savaş Dönemi'nde sömürgeler ve diğer bağımlı ülkeler, rakip süper güçlerden yardım isteyerek hareket alanlarını genişletirken bu devletler arasındaki görüş farklılıklarından da istifade ettiler. 

Sömürülen ülkelerdeki milliyetçilik ve sosyal devrim, yabancıların siyasi ve ekonomik sömürüsüne başkaldırı niteliği kazandı. Sömürülen ülkelerdeki bu başkaldırı, her şeyden önce Avrupalıya yöneldi. 

Milliyetçilik aynı zamanda yoksulluğa karşı bir mücadele özelliği de yansıttı. Toplumun büyük kesiminin fakirliğine karşın küçük bir azınlığın zenginliğe sahip olması sömürülen halklar arasında tepkiye sebep oldu. 

Bu halklar ekonomik yapının mevcut hâlini sömürgeci güçlerin adaletsizliğine ve kayıtsızlığına bağladılar. Bu şartlar altında sömürgeci egemenliğinde bulunan bölge ve ülkeler kendi içlerinde örgütlenmeye başladılar. Yirmi yıldan az bir sürede, 1945'ten 1965'e kadar Avrupa'nın Asya, Afrika ve Endonezya'daki hemen hemen tüm sömürgeleri bağımsızlıklarını kazandı. 

Britanya'nın Hon Kong'u Çin'e devretmesiyle sömürge çağı kapandıdı. 


HİNDİSTAN VE PAKİSTAN 


II. Dünya Savaşı başlayınca İngilizler, Hindistan'ın Müttefikler yanında savaşa girdiğini ilan etti. Hindistan'daki Kongre Partisi, hükümetten çekildi ve Hindistan'a tam bağımsızlık verilmedikçe İngilizleri desteklemeyeceklerini ifade etti. Bunun üzerine İngiliz yönetimi, her türlü bağımsızlık vaadini reddederek tüm muhalefeti baskı altına aldı ve ulusal hareketin başını çekenleri tutukladı. 
1945'te Kongre Partisi ile Müslüman Birliği arasında bir yakınlaşma oldu. 

İngiltere, 3 Haziran 1947'de İngiliz-Hint İmparatorluğu'nun Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı ülkeye bölünmesinin planlandığını duyurdu. 15 Haziran 1947'de gece yarısı Pakistan ve Hindistan bağımsızlıklarını resmen ilan etti. 

Pakistan, toprakları Hindistan'ın doğu ve batısında birbirinden 1800 kilometre uzaklıkta iki ayrı bölge üzerinde kuruldu. 


- Doğu Pakistan 1971 yılında Pakistan'dan ayrılarak Bangladeş adıyla bağımsızlığını ilan etti. 


Gandhi 


- Hint halkının kendi kendini yönetmesi yönündeki fikrini yaymak için mücadele verdi. İngilizlerin yaptığı uygulamalara karşı pasif direniş başlattı. 

- Gandi'nin mücadele anlayışı düşmanı mahvetmeye değil, zafer kazanmaya yönelikti. 
Gandi?'ye göre düşmanla iş birliği yapılmamalı, beraber olunmamalı ve çalışılmamalıydı. Bunun yanında düşmanlara zulmedilmemeli, fiziksel zarar da verilmemeliydi. 

- Gandi, mücadelesinde Hindu-İslam birliğini ve ahimsayı (şiddetten kaçınma) savundu. 

- 1930'da İngiltere'nin Hindistan'da uyguladığı tuz vergisini protesto etmek için “Tuz Yürüyüşü”nü gerçekleştirdi. 

- 1931'de İngiltere ile anlaşarak sivil itaatsizlik mücadelesini sona erdirdi. 
İngiltere'nin 1935'te Hindistan Hükümeti Yasası'nı kabul etmesiyle sınırlı bir kendi kendine yönetim sağlanmış oldu. 


1. 1876'da Karaçi'de dünyaya gelen Muhammed Ali Cinnah , Pakistan'ın kurucusudur. Hindistan Yarımadası'nın Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete ayrılmasının İngiltere*ye kabul ettirilmesi, onun çalışmaları sonucunda gerçekleşmiştir. 

2. İngiltere'nin 1935'te yayımladığı Hindistan Yönetim Yasası Cinnah'ı, Hindistan'da Hindularla Müslümanların bir arada aynı devlet çatısı altında yaşamalarına olanak kalmadığına inandırmıştır. Cinnah, yaşadığı hayal kırıklıkları üzerine Müslüman miliyetçiliği hareketini başlatmıştır. Muhammed Ali Cinnah'ın önderliğinde başlayan ve gelişen hareket üzerine 1940'ta Lahor'da toplanan Müslüman Birliği Cemiyeti Kongresi'nde Hindulardan tamamen ayrı ve bağımsız bir Pakistan Devleti kurulması kararlaştırılmıştır. 

3. Cinnah, uzun süren kararlı bir mücadele sonunda Hindistan Yarımadası'nın çeşitli coğrafi bölgelerine dağılmış ve farklı diller konuşan Müslümanları, tek bir ulus ve devlet altında toplamayı büyük oranda başarmıştır. 


Emperyalist Devletlerin Afrika?daki İnsan Hakları İhlalleri 


- 1830 kadar Osmanlı egemenliği altında valilerce yönetilen Cezayir, 1830 da Fransa tarafından işgal edildi. 


Halkın direnişini kırmak için askeri ,siyasi,dini,kültürel ,ekonomik baskılar uygulandı. 

II. Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında ortaya çıkan siyasi durum, Cezayir halkındaki bağımsızlık düşüncesinin canlanmasını sağladı. 

Savaş sonrası 5 Ağustos 1945'te Cezayir'de yapılan törenlere katılanların Cezayir bayrağı taşımaları üzerine işgal kuvvetleri, gerçekleştirdikleri silahlı saldırıda tank ve savaş uçakları kullandılar. Yaşanan olaylarda en az 40 bin Cezayirli hayatını kaybetti. Bu olay, tarihe Setif Katliamı olarak geçti. 

1948-52 yılları Cezayir'de işgale karşı ayaklanmaya hazırlık yılları oldu. Bu amaçla kurulmuş olan Demokratik Özgürlüklerin Zaferi İçin Hareket adlı örgütün bünyesinde faaliyetler yürütüldü. 

I Kasım 1954'te bir bildiriyle halk silahlı ayaklanmaya çağrıldı ve işgale karşı silahlı mücadele başlatıldı. Ayaklanmanın başlamasıyla özellikle kırsal bölgelerdeki Cezayirliler kitleler hâlinde gerilla birliklerine katıldı. Cezayirliler sömürge sisteminin kaldırılması, bağımsız Cezayir'in kurulması, inançlara saygı gösterilmesi ve toprak reformu yapılmasını hedeflemişti. 

Bu durum Fransa'da tepkiyle karşılandı ve “Cezayir uzun süreden beri Fransız?'dır. 
Bundan dolayı hiçbir ayrılık kabul edilemez.” şeklinde söylemlerde bulunuldu. Fransa bu ayaklanmayı bastırabilmek için tam anlamıyla bir vahşet sergiledi. Cezayir'in her yerinde çok sayıda insan öldürüldü. 

Cezayir olayı, Bandung Konfransı ile uluslararası platforma taşındı. Ayrıca Birleşmiş Milletler gündeminde de yer aldı. Cezayir'de I Kasım 1954'te başlayan ayaklanmalar Fransa'da iktidara gelen De Gaulle'ün 1962'de Evian Antlaşması'nı imzalayarak Cezayir'in bağımsızlığını tanımasıyla son buldu. 


Güney Afrika 


Güney Afrika'da nüfusun 9020'sini oluşturan beyaz azınlık, büyük çoğunluğu yerli olan siyahi halk üzerinde ırk ayrımcılığını esas alan bir terör yönetimi sergiledi. 
Ekonomi, eğitim ve politikayı kendi tekelinde tutan beyaz yönetim siyahi insanları dışladı. En küçük suçlar bile en ağır şekilde cezalandırılmaktaydı. 


Madiba lakabıyla anılan Nelson Rolihlahla Mandela , bu şartlardaki bir ülkede verdiği mücadele ile Güney Afrika'nın seçimle iktidara gelen ilk siyahi devlet başkanı oldu. 
Nelson Mandela, 1942'de hukuk bölümünü bitirerek ülkenin ilk siyahi avukatı oldu. 
Irk ayrımına karşı yerli halkın kurduğu Afrika Milli Kongresi'ne katıldı (1944) ve kısa zamanda kongrenin Gençlik Birliğine başkan seçildi. Siyahilerin kurtuluş hareketinin liderlerinden biri oldu (1948). 


ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ 


12 AĞUSTOS 1930 18 TEMMUZ 1945 


Serbest Cumhuriyet Milli Kalkınma ii 
Fırkası kuruldu Partisi kuruldu kuruldu 


14 MAYIS 1950 
Oyların 9653.6'sını alan Demokrat Parti tek başına iktidar oldu 


21 TEMMUZ 1946 
17 KASIM 1924 Cumhuriyet tarihinin 
Terakkiperver i HAZİRAN 146 ilk Çok Partili Seçimi 
Cumhuriyet Dörtlü Taktir yapıldı. Seçimleri CHP 
Fırkası Kuruldu kazandı. 


ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞİ SAĞLAYAN DIŞ FAKTÖRLER 


e 4-11 Şubatta toplanan Yalta Konferansında savaş sonrası düzen tartışılmış ve yayınlanan * KurtarılmışAvrupa Demecinde * Avrupa ülkelerinde demokratik yönetimlerin kurulacağı kabul edilmişti.Şimdi Türkiye, savaş sonucu oluşan dünyada batılı devletler arasında yer almak istiyor , MC nin yerinialacak BM nin kurucu üyesi olmak istiyordu. İngiliz büyükelçi Peterson Türk dışişleri bakanı Hasan Saka'ya San Fransisko Konf. Anacak 
IMart tarihine kadar savaşa girmiş olan ülkelerin katılacağını bildirdi. Türkiye de 23 
Şubat 1945 de Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti. 

e Türkiyede 5 Martta davet edildi ve BM teşkilatının kurucuları arasında yer aldı. Heyetin başında bulunan Feridun Cemal Erkin'e İsmet Paşa tarafından verilen talimat tam olarak şöyle idi: 4BD farafından sorulması halinde en kısa sürede demokrasiye geçileceğini söylemesi talimatı verilmişti. 

e 2. Dünya Savaşı sonrası tek parti iktidarına dayalı totaliter rejimler gözden düşmüş ,demokratik uygulamaların arttığı bir dönem olmuştur. Çok partili hayata geçiş kararı veren Türkiye bu konferansta iyi bir profil çizmeliydi. 

e 1944 sonbaharında kapatılan: Tan, Vatan ve Tasviri Efkar gazeteleri 22 Mart 1945de yeniden açıldı. 


e İnönü'nün rolü reformların yerleşmesini sağlamak ve Atatürk'ün arzu ettiği tam demokrasiyi kurmak olacaktır. Savaş sürecince bu mümkün olmadı ancak bu amaç cumhurbaşkanı İnönü'nüm en büyük arzusudur. 


SOVYET TEHDİTİ 


e Savaş sonrası Türkiye'nin demokratik ülkelerin siyasi yelpazesinde yer almasının nedenlerinden bir diğeri de Sovyet tehditidir. Bu ülke kazanan tarafta yer almış ,savaş sonrasında Türkiyeden toprak talebinde bulunmuştur. 

e Sovyetler Mart 45 de bir nota ile 1925 dostluk antlaşmasını yinelememişler, 

> 1878 Berlin Ant. İle ele geçirdiği daha sonra Moskova Ant ile Türkiye'ye iade ettiği Kars ve Ardahanı istemiş, 
> Boğazlarda üs talep etmiş 
> Montrö'nün Sovyetler lehine yeniden düzenlenmesini talep etmiştir. 
Türkiyenin demokratik cepheye yakınlaşmasında bu politika etkili olmuştur. 

e Dış etkenler önemli olmakla birlikte zorlayıcı ve baskıcı bir şekilde olmamıştır. Türk devlet adamları bundan sonra Batı'nın ekonomik ve siyasal desteğini almak için hem çok partili siyasal hayata geçişin hızlandırılması için çalışacaklar, hem de Batılı yetkililerle yaptıkları temaslarda Türkiye'deki değişim üzerinde duracaklardır. İsmet İnönü hem kendisi Batılı devlet adamlarıyla görüşmelerinde çok partili hayata verdiği önemi belirtmeye çalışmış, hem de yurt dışına giden heyetlere bunun önemini belirtme ihtiyacı duymuştur. 

İÇ DİNAMİKLER 

e Türkiye'de çok partili hayata geçişte Türkiye'nin iç dinamikleri de önemli roller oynamıştır. Bunlar da Türk halkının içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum nedeniyle CHP yönetiminden giderek uzaklaşması sonucu Türkiye'nin bir kaosa sürüklenme ihtimaline karşı hem İnönü'nün hem de bilhassa savaş sırasındaki uygulamalar artık hoşnut olmayan varlıklı ve aydın kesimin arayış içinde olması şeklinde özetlenebilir. 

e Çok partili hayata geçişte etkili olan iç faktörler genel olarak şu şekilde sıralanabilir: 

1. EKONOMİK SEBEPLER 

e 1929 yılı Dünya Ekonomik Bunalımı sonrası dönemde, Türkiye'de de büyük bir ekonomik buhran yaşanmış ve bu durum ülkede müdahaleci ve himayeci ekonomi politikasına zemin hazırlamıştır. 1933 sonrası dönemde ekonomide özellikle, korumacı ve devletçi politikalara başvurulmuştur. Devletçilik, 1933'de Cumhuriyet Halk Fırkası programına, 
1936 yılında ise, Anayasa'ya dahil edilmiştir. 

e 1940-1950 arası dönem, Savaş ekonomisi dönemi ve devletçiliğe karşı tepkilerin ortaya çıktığı dönem olarak değerlendirilmektedir. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na bilfiil 


girmemesine rağmen, savaştan çok etkilenmiş ve o dönemde savaş ekonomisi kuralları ile idare edilmiştir. Savaş döneminde, Türkiye'nin büyük bir orduyu beslemek durumunda kalması, zaten iyi durumda olmayan ülke ekonomisini daha da kötü duruma getirmiştir. 
Diğer taraftan ortaya çıkan hayat pahalılığı geniş halk kitlelerinin yaşamını daha da zorlaştırmıştır. 

e Savaş yılları boyunca pahalılık, yokluk ve çeşitli suistimaller ile karşılaşılmıştı. Savaşa katılmayan ülkede, savaşa katılan ülkelerde bile görülmeyen derecede pahalılık, karaborsacılık ve spekülasyonlarla karşılaşılması C.H.P hükümetine karşı artan bir memnuniyetsizlik oluşturmuştur. 

e Bazı yerel birimlerin idarecilerinin kendilerine sağladığı nüfuz, merkezi teşkilattaki ayrıcalıklı zümreyi gölgede bırakmıştır. 

e 18 Ocak 1940 tarihinde Milli Korunma Kanunu'nun çıkarılması ekonomi üzerinde büyük bir baskı oluşturmuş, 

e 1942 yılında Varlık vergisi çıkarılmıştır. Varlık vergisinin tüccar, emlak sahibi, büyük toprak sahiplerinden alınmaya çalışılması C.H.P. içindeki toprak sahipleri ile C.H.P nin yollarının ayrılmasında önemli bir etki yapmıştır. 

e C.H.P' ye karşı muhalifleri artıran başka bir durum da mahsulün savaş içinde tarlada tahmininin yapılması idi. Görevlendirilen memurların hububatın kıt olduğu dönemde yaptıkları suistimaller halkın sıkıntılarım arttırmıştır. 

e 26 Nisan 1944 tarihli Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu ile ortaya çıkan bu dunun küçük köylü ile hükümeti karşı karşıya getirmiştir. 

e C.H.P'yi ekonomik istikrarın sağlanamaması, devletçilik politikasının olumsuz etkileri, tek parti meclisinin almış olduğu kararları yukarıdan aşağıya uygulaması yıpratmıştır. 


2. SOSYAL SEBEPLER 


e Sosyal sonuçlardan en fazla etkilenen toplumun çoğunluğunu oluşturan köylü kesimi olmuştur. 1945 yılında toplam nüfusun *683'ü köylerde . Tek parti iktidarının jandarma vasıtası ile köylü üzerindeki baskısı artmış, köylü tarifi güç bir hürriyetsizlik dönemi yaşamaya başlamıştır. Bu dönemde milletin efendisi köylü; jandarma ve tahsildardan, yol ve tarım ürünleri vergilerinden yakınmıştır. Altı liralık yol vergisini ödeyemeyenler günlerce yollarda ve madenlerde çalışmak zorunda bırakılmıştır. 

e 1945 yılına gelindiğinde Türkiye'de hedeflenen çağdaş yaşam ve anlayış seviyesine henüz 
yaklaşılamadığı ortadaydı. Okuma yazma oranı 1945 yılında daha © 30'daydı. 1940 
yılında toplam hastane sayısı 154 iken 1945'de 153'e düşmüştü. 1938'de 501 olan eczane sayısı ise 1945'te 483'e düşmüştü. 

e Tahıl ve baklagil üretimi 1940'tan 1945 yılına kadar yarı yarıya azalmıştı. Çağdaş yaşamın simgesi durumunda olan yol, su ve elektrik imkanlarına kavuşmada önemli bir değişim yoktu. 1953 yılında bile elektriğe kavuşan köy sayısı sadece 10'du. 


!Sosyal ve ekonomik durumun özellikle savaş nedeniyle bu kadar kötüye gitmesi karşısında bazı tedbirler alınmaya çalışılmış, ama pek yararlı olmamıştı. 


Köylülerin dışında Cumhuriyet döneminde yeni ortaya çıkmış, ama henüz batılı anlamda bir sınıf oluşturmamış işçiler de CHP iktidarından uzaklaşıyorlardı. 1936 yılında çıkarılan İş Kanunu işçilere bazı haklar tanıyordu, ama sendika kurma, toplu sözleşme ve grev gibi 
temel haklar verilmemişti. Ekonomik ve sosyal durumları kötü durumda olan işçiler 1946 
yılında sendikalaşmaya izin verilir verilmez birçok sendika kurdular. Ama bu sendikaların çoğu sol kökenli olduğu için aynı yıl kapatıldı. 


Tüccar ve sanayicilere baktığımızda bunların da bir kısmının CHP'den desteğini çekmiş olduklarını görürüz. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra gelişen zengin sınıf artık iktidara gelmenin yollarının ve özel sektörün önünün açılmasını savunuyordu. Savaştan en fazla kazançlı çıkan ve kâr üstüne kâr eden bu grup, CHP'nin bu kârın bir kısmının devlete aktarılması için getirdiği Varlık Vergisi ve Milli Korunma Kanunu'yla kârlarının bir kısmından vazgeçmek zorunda kalmışlardı. 

Sağlık alanında herhangi bir iyileşme yaşanmazken, hayatı kolaylaştıran araçların sayılarında da azalma vardı. 

Öte yandan memur-bürokrat sayısı da oldukça artmıştı. Milli Mücadele bittiğinde 62.000 
olan memur sayısı Il. Dünya Savaşı'nın sonunda 300.000'e yükselmişti. Bu artış Türkiye için çok fazlaydı. Bu sayıda memur kadrosu halktan kopuk ve göreceli olarak refah içinde yaşadıklarından bir yöneticibürokrat sınıfı oluşmuştu. Bu sınıfın iktidara bağlı olması beklenirken hem maaşlarının eskisine oranla azalması, hem de halktan yabancılaşmanın verdiği sıkıntı nedeniyle yönetime karşı hoşnutsuz olanların sayısı artıyordu. 


3. SİYASAL SEBEPLER 

1939 yılında yapılan 5.Kurultay'da C.H.P. "Müstakil Grap" adı alan, C.H.P'den bağımsız 
hareket eden bir grup çıkardı. 1931 yılından itibaren milletvekili adaylan listelerinde bir kısım adaylıklar boş bırakılıyor, meclise sınırlı sayıda partili olmayan milletvekili girmesi sağlanıyordu. 

1939 yılında kurulan "Müstakil Grup", bu dönemde mecliste bulunan ve partili olmayan 
20 milletvekilinden oluşuyordu. Parti başkanlığına bağlı ve hükümeti eleştirme görevi olan 
bu grup, parti içi gmp toplantılarına ve oylamalarına katılamıyordu. C.H.P bu yolla örgütlü muhalefetin varlığına izin vermiş görünüyordu. 6 Parti içi örgütlü muhalefete izin verilmesi gerçek bir muhalefet ortamı yaratmaya yetmemiştir. 

19 Mayıs 1945 tarihine gelindiğinde, gerçek muhalefete duyulan ihtiyaç arttı. Bu sebeple 
İsmet İnönü verdiği nutukta demokratik uygulamaların artacağı, hükümetin yaptığı işlerin iyi bir şekilde kontrol edileceğini belirterek, kendi ağzından çok partli siyasi hayata geçileceği müjdesini verdi. 

DEMOKRAT PARTİNİN KURULUŞU 
CHP İÇİNDE MUHALEFET 


Dpnin kuruluşuna yol açan parti içi muhalefet 21 Mayısta başlayan bütçe görüşmeleri sırsasında ortaya çıktı. 
Eleştiriler şu yöndeydi: 


Bütçe açığı dolayısıyla artan devlet borçları 
Ölçüsüz emisyon 

Hayat pahalılığı 

Vurgunculuk 

Karaborsa 

Vergi sistemindeki adaletsizlik 

Dar gelirli ve memurun içleracısı durumu 


Demokrat Parti Kuruluş Süreci ya 
> CHP içersinde ilk muhalefet 1945 yılı bütçetartışmaları sırasında ortaya çıktı. Başta Celal Bayar Bütçe 


görüşmeleri olmak üzere, Feridun Fikri Düşünsel, Adnan Menderes, Hikmet Bayur, Emin Sazak bu görüşmeler sırasında hükümetin -başta ekonomi politikası olmak üzere- birçok kararlarını eleştirdiler. 


Meclis'te çekirdekleşmeye başlayan muhalefetin bir başka çıkışınıda Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun ünlü Celal Bayar 17.ve21. maddelerinin tartışması sırasında görmekteyiz. 17. maddenin tartışılması sırasında gene Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Emin Sazak'tan oluşan muhalefet, teklif edilen yasayı faşist bir uygulama olarak niteleyecekkadar sert hucumlarda bulunmuşlardır. 


30 Mayıs 1945 Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Emin Sazak bütçeye red oyu verildi. 


Celal Bayar, Adnan Menderes, RefikKoraltan ve Fuat Köprülü;”Milli hakimiyetin tek tecelli yeri olan Ez 


Dörtlü takrir. | Büyük MilletMeclisi'nde, hakiki bir mürskabenin sağlanmasını, demokratikmüesseselerin serbestçe Adnan doğup yaşamasına engel olanve Anayasanın halkçıruhunu takyideden bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını ve partitüzüğünde deyine bu maksatların icap ettirdiği tadillerin hemen icrasını " istediler. 


12 Haziran 1945 O Dörtlütakrir reddedildi 


Menderes 


24 Eylül 1945 Adnan Menderes ve Fuat Köprülü Vatan gazetesinde ölçüsü o günleregöreçok 
sert olan bir muhalefetçizgisini izleyen yazıları nedeniyle CHP'den ihraç edildi. 


“ 


Fuat Refik 
İnönü Bayar görüşmesi. Çok partili hayatın ilkeleri üzerinde görüş alışverişi. Köprülü Koraltan 


Celal Bayar, önce milletvekilliğinden sonrada partiden istifa etti. 


7 Ocak 1946 DemokratPartiresmen kuruldu. 


TOPRAK KANUNUNA MUHALEFET 


e 7. Madde: Hükümetin önerisi toprağın yetmediği yerlerde topraksız ve az toprağı olan köylüye dağıtılmak üzere toprağın kamulaştırılmasıydı. 

e 721. Madde: Kamulaştırma gerçek bedel üzerinden değil, arazi vergisine matrah olan esas bedel üzerinden olacaktı. 

e Tasarının tamamına karşı çıkmak mümkün olmadığı için bu iki madde üzerinden tartışmalar şiddetlendi. 

İtirazlar güvenlikten, hukuk devletinden ,büyük işletmelerin ekonomik açıdan daha verimli 

oluşundan,üretimi düşürmemek için daha yavaş ve yumuşak değişikliklerden bahsediyorlardı. 

MESELENİN BİR MÜLKİYET MESELESİ OLMAYIP, SERMAYE VE TEKNİK 

DONANIM MESELESİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRÜYORLARDI. 


Meclis konuşmalarında bu meseleye bu kadar karşı çıkanların karşı çıkmaların mallarına 


dokunmasından kaynaklandığını söylemişlerdir. 


DÖRTLÜ TAKRİR 


Çiftçiyi topraklandırma kanunu mecliste çıktığı günlerde dört vekil parti grubuna bir önerge verdi.(İzmir vekili Celal BAYAR(bankacı ve 37-39 da Atatürkün son başabakanıdır), Aydın Vekili Adnan MENDERES(avukat),İçel Vekili Refik KORALTAN (avukat), Kars Vekili Fuat KÖPRÜLÜ (prof) 


Istekler özellikle üç noktada toplanır. 

I-Kanunlar ve parti tüzüğndeki antidemokratik hükümlerin tasfiyesi 

2-Meclisin hükümeti gerçekten denetlemesine imkan verilmesi 

3-Seçimlerin serbestçe yapılabilmesi. 

DÖRTLÜ TAKRİRİN PARTİ GRUBUNDA REDDİ İKİ ŞEKİLDE İZAH EDİLEBİLİR: I-Parti başkanının Mayıstaki liberalleşme mesajlarına rağmen partinin henüz otoriter tepki alışkanlıklarını yitirmemiş olması 

2-CHPrnin kendi içinden bir muhalefet yaratmak için kasıtlı sert yaklaşımı 


DEMOKRAT PARTİ TÜZÜĞÜ 


Birinci bölümde partinin genel ilkeleri belirtiliyor. 


I-Liberalizm ve demokrasi . Liberaliz, hem özgürlükler açısından hem de ekonomik düzen açısından kabul edilmiştir. 


- Belli başlı insan hak ve özgürlükler 
- Derek kurma özgürlüğü 


2-Türk toplumunun aile ve mülkiyet esasına dayandığı belirtilmiştir. 


3- Ekonomik açıdan anayasada yer alan devletçiliğin en önemli vazifesi özel girişimciyi desteklemek olarak işaret edilmiştir. 


4-Demokrasi doğrudan doğruya partinin kuruluş gayesi olarak ilan ediliyor. DP Türkiye'de demokrasinin geniş ve ileri düzeyde tesisi için kurulmuştur anlayışı 


5-Bunun aracı olarak tek dereceli serbest seçim sistemi uygulanması - İdarenin halkın emrinde ve hizmetinde olması 
Programın hükümet işleri bölümünde ise 


- o İkinci bir yargı kademesi kurulması isteniyor 
- Üniversitelerin bilimsel ve idari özerkliğe sahip olması ifade ediliyor 


- Bukısımda partinin ekonomik görüşleri de açıklanmaktadır. Özel teşebbüs ve sermaye ekonomik yapının içinde esatır. Hatta ekonomik verimlilik için devlet kuruluşlarının da özel girişime devri istenmektedir. 

- Piyasa faliyeti için tam liberal görüş benimsenmiştir ,kesin gereklilik olmadıkça piyasaya müdahale edilmeyecektir. 

- Partinin tutumunu anlayabilmek için çok önemli diğer nokta ise şülke kalkınmasında tarım sektörüne dayanılacağını açıklamasıdır. 

- Denk bütçe 

- Vergi politikasında vasıtalı vergilerden ziyade vasıtasız vergi uygulaması belirtilmiştir. 


CHP KARŞI HAMLE 


Demokrat parti bu adımları atarken Halk Partisi de programı etkisiz hale getirmek için tedbirler almaya başladı .25 nisanda İnönü CHP kurultayını olağanüstü toplantıya çağırdı. Bunun sonucunda : 


- Tek dereceli seçim sistemi 

- Sınıf esası üzerine parti kurulabilmesini 

- Değişmez parti başkanlığının seçime tabi başkanlık haline gelmesini kabul ediyordu. 

- Dernek ve birlik kurmada öğrenciler serbest bırakılıyor 

- Üniversitelere bilimsel ve idari özerklik veren kanun meclistenoybirliği ile geçiyor. 

- Basın kanununun ,hükümete gazete kapatma yetkisi veren 50. madde değiştiriliyor bu yetki mahkemelere devrediliyor. 

- Basın suçları affediliyor 


Yani Halk Partisi Demokratların elinden liberalleşme silahını almaya çalışıyor. Diğer taraftan halkın sempatisini kazanma girişimleri de uyguluyor ilk adım Toprak Kanunu oldu ,ardından 23 Ocak 1946 da Toprak mahsülleri vergisi kaldırıldı. 


Ardından işçiler için işçi sigortaları kanunu-sosyal güvenliğin sağlanması-çalışanların genel seviyesinin yükseltilmesini gaye edinen Çalışma Bakanlığı Kuruluş Kanunu kabul edildi. 


İKİ DERECELİ SEÇİM 


İkinci seçmenler ise ikinci turdaki seçimlerde sandık başında oy kullanmaktaydı. 
1946 seçimleri ile tek dereceli seçim sistemi uygulanmaya başlandı. 1946 


seçimlerinde seçme hakkına sahip vatandaşların tamamı tek seferde oylarını kullanmaktaydı. Yargı denetiminin olmadığı bu seçimde oylar açıkta veriliyor, gizli sayılıyordu (açık oy-gizli tasnif) ve çoğunluk sistemi uygulanıyordu. 


Dışarda ise ABD ile yakınlaşma politikaları izleniyor. ABD den 500 milyon dolarlık borç talep ediliyor. Alınan tedbirler aceleye getirilerek DP'nin bundan faydalanmasına imkan tanımıyor. Tek dereceli seçimin kabulünün üzerinden on gün geçmeden, seçimler bir yıl önceye alınıyor. DP daha 6 aylık. 


DP'NİN İLK HAMLELERİ 


- Her değişim döneminde olduğu gibi baskılar muhalefete yaradı. DP örgütü hızla yayıldı. 

- Hükümet belediye seçimlerini öne almayı teklif edince meclisten kararın çıkmasını önleyemedikleri için boykot etmeye karar verdiler. 

- Katılmadıkları seçimleri takip ederek ususüzlükleri, baskıları millet adına protesto etiler. 

- Muhalefetin liberalleşme adımlarını yavaş olmakla suçladılar. 


1946 GENEL SEÇİMLERİ 


DP mitinglerde büyük başarı elde etti. Binlerce insanın katılımıyla gerçekleşen mitingler CHP'yi panikletti ve baskının dozu arttı. İkdidar böyle bir mücadeleyi anarşiden ayırt edemiyordu. 


DP herşeyi kanun çerçevesinde yapıyor kendisine baskı uygulayan idarecileri dava etmekle yetiniyordu. 


Seçim sonuçları DP açısından hayal kırıklığı idi. DP 465 milletvekilliğinden sadece 
62 sini alabildi. 


Büyük bir desteğe sahip oldukları açıktı. Usulsüzlüklere tepki gösterdiler seçimler açıklanmadan İnönüye bir telgraf çekerek haksızlığın düzeltimesi yönünde müdahalesini istediler. Ancak sonuçlar CHP lehine açıklandı. 


Protesto mitingleri düzenlendi bunu Sabah Ve Gerçek gazetelerinin sıkıyönetim kararıyla kapatılması izledi. 


Seçim karışıklıkları hala devam ederken SA ğustosta yeni meclis toplandı. 


Cumhurbaşkanlığına İSMET İNÖNÜ, Meclis Başkanlığına KARABEKİR PAŞA aday gösteridi. 


Demokratlar bu seçim oldu bittisini sesizce kabul etmeyeceğini göstermek için ser bir muhalefet poltitika izledi. Meclis komisyonlarının seçiminde oy kullanmayarak meclisin meşruluğundan şüphe ettiklerini göstermeye çalıştılar. 


DP yi destekleyen basına karşı baskı politikaları uygulanmaya başlandı. 


DP'NİN MUHALEFET YILLARI 


I. BÜYÜK KONGRE 


7 Ocak 1947 de yani partinin kuruluşunun birinci yıldönümünde toplandı. Türkiye'de ilk 
kez bir muhalefet partisi başarılı bir kongre topluyordu. İktidara açıkça kafa tutuyor ve aldığı kararların uygulanmaması halinde onu milletin yargısına terk edeceğini ilan ediyordu. 
Bu oldukça yeni bir durumdur olayın kahramanları kadar izleyicileri için de son derece tarihsel bir ana şahitlik olarak değerlendirilebilir. 

Durum Vatan Gazetesindeki bir yazıda Erzurum ve Sivas Kongrelerine benzetiliyordu. 


Kongrede Üzerinde Durulan Alınması Gereken Tedbirler 


- Anayasaya Aykırı Kanunların Tasfiyesi 
- Seçim Kanununun Güvenilir Hale Getirilmesi 
- Devlet Başkanlığı ile Parti Başkanlığının Ayrılması 


Konuşmalarda CHP ye sert eleştiriler yapıldı. 

Tüzükde bazı değişiklikler yapıldı. Tartışmayı 13. madde yarattı, özellikle milletvekili adaylarını genel idare kurulu seçiyordu. Demokrasi adına yapılan bu kongrede bu tepki yarattı ve tepeden inmecilik olarak yorumlandı. Delegeler adeta ayakladı, adayların örgütçe seçilmesini talep etti. Yöneticiler zor durumda kaldı en sonunda Bayar ortalama bir teklif sundu . Buna göre örgüt yerel meseleri iyi bilen adaylar çıkaracak; genel merkez ise ufku geniş dünya meselelerini bilen adayların meclise girmesini sağlayacaktı. 


DPNİN YENİ YÖNETİM KADROSU VE HÜRRİYET MİSAKI 


10 Ocak gecesi partinin yönetici kadro seçimi yapıldı Celal Bayar parti başkanlığına 
seçildi. Ana davalar komisyon raporu oluştu . Bu rapor siyasi tarihimiz açısından önemlidir. Kongre açılış konuşmasındaki alınması gereken tedbirler yinelendi. 


Fakat raporun getirdiği ve Bayar'ın konuşmasında bulunmayan en büyük yenilik bu talepler kabul edilmediği takdirde, DP meclisi terk edip mücadeleyi milletin içine götürecek olması tehdidi idi. O zamana kadar halkın dışında ve üstünde oynanan iktidar oyununun ipleri ilk kez halkın eline verilmesinin ifadesi olarak yorumlanabilir. HÜRRİYET MİSAKI adıyla geçen bu belge ile Türkiye halkı, biçimsel olarak da olsa siyasal yönetim sahnesine çıkmıştır. 


İKTİDARIN KONGRE VE HÜRRİYET MİSAKINA TEPKİSİ 


Kongrenin yarattığı heyecan çok yüksek olunca CHP hoşgörür bir yaklaşım göstermiştir ancak birkaç gün sonra iktidara yakın basın yeniden mücadeleye girmiştir. Demokratların elindeki meclisten çekilme kararını komünist takdiği ilan ederek etkisizleştirmek kullanılamaz hale getirmek hedeflenmiştir. 


Demokratlar gelecek seçimler için durmaksızın çalışıyor halkla doğrudan temas kuruyordu. Bu CHP nin henüz alışamadığı tarz bir siyasetti. Halkevlerinde çeşitli meslek grubu temsilcileri ile temaslar yani hala iki derececilik zihniyetini sürdürüyorlar. 


12 TEMMUZ BEYANNAMESİ 


Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, iktidar ve muhalefet liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda, “12 Temmuz Beyannamesini” yayımlamıştır. Beyanname ile DP, kurumsal bir kimlik kazanırken, iktidar ile muhalefet arasında karşılıklı bir güven ortamı yakalanmıştır. Beyannamenin hem CHP hem DP açısından önemli sonuçları olmuştur. 
CHP'de Başbakan Recep Peker istifa ederken; DP'de ise yaşanan ihraçlar ve istifalar sonunda Millet Partisi kurulmuştur. 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün her iki partiye de eşit olduğunu belirtmesini gazetler büyük puntolarla manşetlerinde yer verdiler. 


Temmuz 1947'ye gelindiğinde CHP-DP ilişkileri kopma noktasındaydı. DP Peker'i başına buyruklukla suçlarken Peker, İnönü'nün ve Partinin desteğine güveniyor ve geri durmuyordu. Bu vesiyleyle siyasete genel bir gerginlik hakimdi. İnönü, 12 Temmuz 


Beyannamesini, Peker ve DP Genel Başkanı Celâl Bayar ile tek tek görüştükten sonra verdi. 

- Görüşmelerde hükümet, muhalefeti halkı isyana kışkırtmakla; muhalefet hükümeti ise zorbalıkla suçlamıştı. 

- o İnönüüilk iddayı dayanaksız, diğerini abartılı buldu. Bildiri metninde uzlaştırmacı bir tavır takındı ve kendini muhalefet-hükümet çekişmesinin üstünde konumlandırdı: ... Bu alanda bir devlet başkanı olarak kendimi her iki partiye karşı eşit derecede görevli görürüm... 


PEKER HÜKÜMETİNİN SONU 


Bunalımın atlatılması sertlik yanlısı Peker hükümetinin de sonunu getirdi. 26 Ağustosta Halk Partisi Meclis grubunda güvenoyu isteyince 35 aleyhte oy aldı. Oy birliğine alışmış bir partide bu büyük bir güvensizlik olarak yorumlanır . Ardından kabinesinde değişime gitti bu kez de 47 aleyhte oy aldı. 

İçişleri Bakanı 12 Temmuz Beyannamesinin gereğini yapmak hedefimizdir açıklamasını içeren bir genelge yayınladı ve ardından Recep PEKER sağlık sorunları nedeniyle , cumhuriyetin başından bu yana Türk siyasi tarihinin önemli bir aktörü zamana uymayan zihniyeti yüzünden istifa etti. 

İsmet İnönü DP ile geziye çıktı. 


Siyasal havanın yumuşaması DP nin hem işine yaramış hem de onları zor durumda bırakmıştı. Baskının yoğun olduğu dönemde şiddetli muhalefet mümkün olan tek politika idi. Bu dönem kapandığına göre geriye İNÖNÜ'yü ikna etmek , bazı CHP li vekileri kendi yanlarına çekmek gibi yeni politikalar ortaya çıktı. 

Bunlar üst düzet ziyaretler, ricalar, örtülü tehditler, gizli haberleşmeler gibi yeni yaklaşımlar gerektiriyordu. 


Durum farkedilince DP'li yöneticilerin kendilerini iktidara satmaları şeklinde sert tepkilere de neden oldu. (kurucular dışında bulunan güçlü kişilerce) Baskının azalmasını fırsat bilip bağımsız rol oynama istekleri de eklenince muhalefette parçalanma süreci başlattı. 


DP'NİN PARÇALANMASI 


Olaylar İnönü'nün Doğu seyehati sonrası hızla gelişmeye başladı. DP den atılan muhaliflerin iddialarına göre İnönü bu seyahatta kendisine eşlik eden Dpli Nuri 


Özsan'a ilişkilerin iyice yumuşaması için muhalifler arasından bazılarının atılması gerektiğini hissettirmişti. 


Muhalifler 12 Temmuz beyannamesine rağmen İnönünün parti başkanlığından ayrılmasını sağlayamamaları idi , örgütten hürriyet misakının uygulanmasını yani meclisten çekilme kararı verilmesini isteyen talepler gelmeye başlamıştı. 


Milletvekili maaşlarının artırılması hususunda verilecek ortak tepki konusundada DP içinde anlaşmazlıklar çıkmaya başlamıştı. Müstakil Demokratlar ve Millet Partisi kuruldu. 


DP NİN 2. KONGRESİ VE MİLLİ HUSUMET ANDI 


Genel Başkan: Celal Bayar 

İlk kongreden bu yana epey yol katedilmişti. 12 Temmuz Beyannamesi ile temel güvenliğini sağlamıştı. 

Hala güvenceli seçim kanunu kabul edilmemişti. 


Bu kongrede antidemokratik kanunlar değiştirilmez, seçimlerin güvenliği sağlanmazsa, 21 
Temmuz 1946'daki gibi oylar çalınırsa ne yapılacağı kararlaştırıldı. 


Seçimler millet iradesini sağlıklı yansıtmalıdır,oyların çalınması durumunda vatandaş meşru müdafaa hakkını kullanmak durumunda kalacaktır. Bu müdafa kanuni yollarla olmalıdır. Vatandaşını bu durumda bırakan yönetimler, milletin husumetiyle karşılaşacaktır. 


CHP bu andı tehditkar buldu. Bu andın memurları tehdit ettiğini ,vatandaşları korku ve baskı altına aldığını bunun hukuk devleti anlayışı ile örtüşmediğini ileri sürdü. Bayar ertesi gün verdiği cevapta tepkinin 21 Temmuz seçimlerinin tekrarı ihtimalinden doğduğunu bildirdi. Bu ortamı biraz sakinleştirdi . 


*Hükümet yavaş da olsa demokrasi yolunda ilerlemeye kararlı idi. 
*Muhalefetin radyodan faydalanması 

*İstiklal mahkemelerinin resmen kaldırılması kabul edildi. 
*Seçim kanunu tasarısı tamamlandı. 


İki tarafında kaygıları farklıydı . Muhalefet seçimlere hile karıştırılmsında ve zor yoluyla tasfiyeden korkarken ; iktidar da muhalefetin memleketteki yaygın hoşnutsuzluğu alet edrek bir isyan yoluyla saf dışı bırakılmaktan korkuyordu . 


Ayrıca iktidar güvencesinden yoksunluk ve hesap sorulması da eklenebilir. 


YENİ SEÇİM KANUNU 


Gizli oy açık sayım ve yargı denetimi ilkeleri kabul edildi. 
Seçim kurulları başkanlığına yargıçlar getirildi 

Yargıtay ve danıştay üyelerinden oluşan bir YSK öngörüldü. 
16 şubat 1950 de CHP ve DP lehte oylarıyla kabul edildi. 


1950 SEÇİMLERİ 


DP tüm siyasi hayatı boyunca toprak reformuna karşı çıktığı için büyük toprak sahiplerinden 

Liberal bir politika izlediği için kentli tüccar sınıftan 

Geleneksel yaşam biçimini savunup bazı devrimleri eleştirdiği için dindar köylü ve tarikatlardan destek gördü. 


1950 SEÇİMLERİ SONRASI DP İKTİDARI 
Cumhurbaşkanı:Celal Bayar 
Başbakan: Adnan Menderes 


DP seçimi ezici bir çoğunlukla kazanmıştı bunda seçim yasasının etkisi de büyüktü. Sonuç DP'nin bile beklemediği büyük bir başarı ile iktidarı ele geçirdi, ama hükümet olmakla gerçekten iktidar olmak arasında fark vardı. DP hükümet olmasına rağmen kendini güvende hisetmiyordu. Devlet kurumları yıllardır CHP kadrolarıyla doluydu ve halkı arkasına almasına rağmen devleti kontrol etmek kolay değildi. 


Özellikle orduda İsmet Paşanın hatırı sayılır bir saygınlığını düşününce DP nin güvensizliği anlaşılabilir. 


Bu nedenle DP , ilk iş olarak çok sayıda subayı emekliye ayırdı orduda önemli bir temizliğe girişti. ( 5 haziranda bir albayın Menderese gelip kendisine bir darbe yapılacağını bildirdi bunun üzerine orduda o güne kadar görülmemiş bir değişiklik yapıldı.) Bu idiaları kanıtlayabilecek herhangi bir belgeye henüz rastlanabilmiş değildir. 


Eylül ayındaki belediye seçimlerini de kazanarak güvenini pekiştirdi.27 yıllık ikdidarı yitiren CHP ise seçim yenilgisini üzerinden atamamış, darmadağın bir parti haline 


dönüştü. Bu durum 1950 ortalarına kadar devam etti 


Demokrat Parti iktidarı ilk döneminde (1950-54), daha önce ABD ile başlayan sıcak ilişkileri çok daha ileriye götürmeye kararlı olduğunu ortaya koydu. Daha iktidarının ilk aylarında patlak veren Kore Savaşı bu anlamda adeta bir fırsat olarak görülmüş ve hükümet, TBMM'nin onayına bile gerek duymadan, Kore'ye asker gönderme kararı almıştır. 


C.H.P. döneminde başlayan Marshall Yardımını özellikle tarımsal kalkınma alanında kullanmaya başlayarak, daha önceki iktidara küskün olan geniş köylü kesimlerini kazanmayı amaçladı. Türkiye'ye her marka ve modelden binlerce traktör getirilmeye başlandı. 


D.P. Programında işçilere grev hakkını vereceğini vaat etmesine karşın, bunu uygulamaya koymadı, ancak işçilerin durumlarında bazı iyileştirici yasalar çıkarılarak, Türk-İş Federasyonu kuruldu |. 


Dünya Bankası(Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası)'ndan istenen kurul da bu dönemde Türkiye'ye gelerek, bir yıllık bir çalışma sonrasında hazırladığı raporunu Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a sundu. Hazırlayıcı kurulun başkanı olan James Baker'ın adıyla bilinen bu rapor, Türkiye'nin genel durumunu ve var olan sorunlarını ele almakta ve bunlara çözüm yolları önermekte idi . 


Demokrat Parti iktidarı, yönetimi ele almasından sonraki süreç, Arapça Ezan yasağını kaldırmayı öngören yasanın C.H.P.'nin de alkışları arasında TBMM'den geçirilerek, okullara zorunlu din derslerinin konulması, haftanın belirli günlerinde devlet radyosundan Kur'an-ı Kerim okunması, 

Köy Enstitüleri'nin ve Halkevlerinin kapatılması, 

C.H.P'nin mallarına el konulması, 

Millet Partisi'nin kapatılması gibi uygulamalarla devam etti. 

Ancak iktidarın asıl amacı; kendisine bağlı bir bürokrasi yaratmak ve eski bürokratları cezalandırmak olduğu için, bürokratlar açısından sürgün ve 


cezalandırma dönemi başlatıldı. 


Demokrat Parti iktidarı (1950-54) döneminde Marshall Yardımı ve Truman Doktrini ile Türkiye?ye yapılan ABD yardımlarını önemli ölçüde tarım kesimine 


aktararak, kırsal kesimin kendisine olan desteğini sürdürmesini sağlamaya özen göstermiştir. Bu dönemde iklim koşullarını iyi gitmesi, dış yardımların ve mevcut kaynakların yerinde kullanılması sonucu önemli bir kalkınma hızına ulaşılmış ve savaş nedeniyle çok düşmüş olan ulusal gelirde önemli artışlar gerçekleştirilmiştir. 


İçeride ise yerli sermayeye tanınan geniş haklar, demokratik düzenlemeler sayesinde iktidar büyük halk kesimlerinin desteğini almayı başarmıştır. D.P.'nin “Altın Yılları” olarak anılan bu dönemdeki gelişmeler sonucu D.P, 1954 genel seçimlerinde daha büyük bir halk desteğiyle iktidara gelmiştir. 


DP Hükümetinin programı 

Hayatın ucuzlatılması 

Üretim hacmi ve istihdamın arttırılması 

Maliyetlerin düşürülmesi 

Vergi adaleti 

Özel girişimin mümkün olduğunca genişletilmesi bu çerçevede devlet işletmelerinin elverişli şartlarda özel girişime devri 

Yabancı sermayenin teşviki 

Grev hakkının iç düzeni bozmayacak şekilde kanunlaştırılması Antidemokratik kanun hükümlerinin kaldırılması 


Aşırı solun ezilmesi (Cumhuriyet rejiminin ,bütün yalpalamalara rağmen komünizm ve gericilikten aynı uzaklıkta kalmayı ilke edinmişti .DP burada ağırlığı komünime vermekte 

1950 -54 en parlak yılları oldu. 

Kırsal kesimin kalkınması ve modernleşmesi için hamleler yaptı. 

2. Dünya Savaşı boyunca başarıyla izlenen tarafsızlık politikası, uygun dış ticaret ilişkilerini geliştirmişti. Bu nedenle DP iktidarının ilk yılları dış kredi kaynakları 

bulmada başarılı oldu ve bunlardan yararlandı. 

Tarım ürünlerinin dış pazarlarda uygun fiyattan alıcı bulması 

Marshall Planı kapsamında dışardan gelen para ciddi bir ekonomik rahatlık 

getirdi. 

Tarımda makineleşme tarımsal üretimi artırdı. Ekilebilir arazi miktarı arttı. 

Tarımsal vergilerde af yoluna gidildi. 

Karayolları politikasına hız verildi. Köyler kasabalara kasabalar da kentlere hızlı bir 

şekilde bağlandı 

Anadoludaki köy ve ksabalara yol su elektrik götürüldü 

Nüfusun büyük çoğunluğu köylü olduğu için köylünün ihtiyaçlarına önem verdi. 

2. Dünya Savaşı boyunca merkez bankası rezervleri altın ve döviz bakımından iyi 

bir seviyeye ulaşmıştı. 

Sanayileşmede ithal ikame sistemi benimsenerek yeni bir işadamı ve girişimci 


sınıfının gelişmesi sağlandı. 

Kore'ye asker göndermesi ve böylece NATO'ya giriş vizesi alınması uluslararsı koşullarda durumu Türkiye lehine çeviriyordu. 

Kitlelerin 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan yoksulluğu unutmamış olası DP ye sempatiyi daha da arttırdı. 

Cumhuriyet döneminde etkisizleştirilen tarikat etkinliklerinin önü açıldı. 
Yüzlerce cami yapıldı 

Atatürk Dönemi laik politikalar sert şekilde eleştirilmeye başlandı 

1953 de CHP nin malvarlıklarına haksız elde edildiği gerekçesiyle el konuldu 
Türkçe ibadet reddedildi ezan Arapça okunmaya başlandı. Bu politikalar seküler kentli kesimin tepkisine neden oldu. 

CHP döneminde işlenmiş tüm suçlar affedildi. 


DP DIŞ POLİTİKA 
Bu dönemde ilk olarak 1947 de başlayan batı ile yakınlaşma çabaları hız kazanmıştır. 
e NATO'ya üyelik ve Kore Savaşı e Balkan Paktı e Bağdat Paktı 
Bu dönemde batı merkezli bir dış politika izlenmiştir demek yanlış olmaz. 


BAĞDAT PAKTI 

Komünizme karşı oluşan pakta TÜRKİYE 
—Irak-Afganistan-İran katıldı.Sonra 
İngiltere üye oldu ve ABD destekledi. 
Mısır Suriye SSCB İSE tepki gösterdi. 
Irakta 59 da krallık yıkılınca pakttan çekldi . Paktın merkezi Ankara oldu adı da CENTO 'ya dönüştü 

BALKAN PAKTI 1953 


TÜRKİYE ---------—- Batı sınırını güvence altına almak isteyen Türkiye 


YUNANİSTAN --——- Bulgaristanın isteklerinden çekinen Yunanistan 


YUGOSLAVYA ----- D.Avrupadaki Sosyalist devletlere karşı kendini güvende hissetmeyen Yugoslavya 


BULGARİSTAN katılımıyla karşılıklaı ekonomik ve siyasi işbirliğini öngörüyor . 
Birine yapılan saldırı diğerine de yapılmış sayılacak. 


Fakat Kıbrıs sorunu nedeniyle Türk Yunan ilişkilerinin bozulması, Bulgaristan'ın SSCB ile ilişkilerini düzeltmeye başlaması nedeniyle etkisini yitirdi 


TÜRKİYENİN KOREYE ASKER GÖNDERMESİ 


e BM nin Kore'ye asker gönderme kararı ardından , Başbakan Adnan Menderes'in Yalaovadaki yazlığında Cumhurbaşkanı Celal Bayar başkanlığında TBMM Başkanı Refik Koraltan ve Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut'un katılımıyla yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından , TBMM ye ve muhalefete danışılmadan, 25 Temmuz 
1950 de Türkiyenin Kore'ye 4500 asker göndereceğini açıkladı. 

e 726 Temmuzda CHP bunun bie anayasa ihlali olduğunu açıkladı. Haklıydı çünkü anayasanın 26. maddesinde savaş ve barış kararlarına TBMM karar verir der. DP ye göre ise bu bir ihlal değildir çinkü Hükümet sadece asker gönderme kararı almıştır savaş ilan etmemiştir bu nedenle bu bir ihlal değildir bakış açısıyla kararını değiştirmedi. 

e Hükümete göre Kore'ye özgür dünyanın diğer unsurlarıyla birlikte asker göndermek NATO üyeliği için kaçınılmaz bir fırsattı. 

e Kararın alınmasından bir hafta sonra lAğustos 1950 de Nato için ikinci başvuru yapıldı. Bu başvuru reddedildi. 

e Reddedilmesinde ABD Genel Kurmayı tarafından hazırlanan Türkiye ve Yunanistanın NATO'ya girmesinin örgütün gelişimini olumsuz etkileyeceğini vurgulayan raporun etkisi büyüktür. 


e NATO yerine Türkiye ve Yunanistan'a Akdeniz Paktının kurulması içimn ortak çalışmalr tavsiyesinde bulundular. Türkiye öneriyi soğuk karşıladı çünkü tek yönlü bir taahhüt altına girmeyi istemiyor bağlayıcı hükümleri olan bir antlaşmaya imza koymak istiyordu. 

e Bu arada Türk birliklerinin Koredeki varlığı devam ediyor. Muhalefet ise tavrını değiştirip Korede savaşan birliklere destek verilmesi konusunda iktidarla beraber hareket etmeye başladı. 

e Kamuyu ve basın da uzakdoğudaki savaşı kendi ülke meselesiymiş gibi benimsemeleriasker gönderme eyleminin meşruiyeti için hükümetçe kullanıldı. 

e Komünist gruplar susturuldu ve karşı yazı yazan 17 basın ve mizah dergisi kapatıldı. 


e Türkiye Koreye asker gönderen 15 ülke içinde ABD den sonra en fazla asker gönderen ülkeydi. 25. Amerikan tümenine bağlı olara görev aldı. 


İl etapta 4500 asker sayısı sonra 6000 çıktı. 26-30 Kam KUNURİ MUHAREBELERİNDE ağır kayıplar vermesine rağmenÇin birliklerinin hücumunu kesen Türk Tugayı, 8. Amerikan Tugayının imha edilmeden geri çekilmesini sağladı .27 Temmuz 1953 ateşkese kadar 721 şehit verdi 672 yaralı ,175 kayıp 234 esir . 


Koreye asker gönderme kararı anayasaya aykırılık idialarının ötesinde , cumhuriyet tarihi açısından istisnai bir durumdur. Bu tarihe kadar Misak-ı Milli sınırları dışına asker göndermemişti. Hükümetlerin dışpolitika eylemlerinin TBBMM de tartışılması dönemini başlattı. 


TÜRKİYENİN NATO'YA ALINMASI 


15 Mayıs 1951 de ABD Yunanistan ve Türkiyenin Natoya alınmasını teklif etti .Bu 
karar değişiminde Türkiyenin ısrarı değil değişen dünya koşullarının ABD de yarattığı endişedir. 


1949 Eylülünde SSCB atom silahlarına sahip olduğunu bildirdi. 1954 e kadar bu 
gücün ABD için öldürücü saldırılar düzenleyebilecek düzeyde olacağı öngörüldü. 


Bu ABD nin nükleer tekelinin ve caydırıcılığının ortadan kalktığı anlamına geliyordu. SSCB nükleer saldırısına anında karşılık verebilmek için SSCB ye yakın ülkelerde hava üslerine ihtiyaç vardı. ABD Türkiye'den üs istemiş Türkiye ise Nato üyeliği gerçekleşmeden kabul etmeyeceğini bildirmiştir. 


Öte yandan Kore Savaşı uluslararası komünizmin dünya egemenliği için yürüttüğü ilk kampanya olarak algılanmıştı. Uzakdoğudakine benzer olarak Avrupada da SSCB Avrupadakine benzer bir politika izleyebilirdi. Böyle bir durumda ilk hedef Türkiye idi ve bu Nato'nun ve Avrupa'nın güvenliği için tehlikeliydi. 


ABD'nin Türkiye ve Yunanistan ısrarının diğer nedeni Yugoslavyadır. Bu ülke cominformdan atıldıktan sonra açık bir Sovyet hedefi haline gelmiştir. Yugoslavya ve Güney Avrupa'nın korunmasının en iyi yolu Türkiye ve Yunanistan'ın Nato'ya üyeliği ile paktın güçlenmesidir. 


Diğer taraftan Türkiyenin Ortadoğu petrollerine yakınlığı da Natoya girişinde bir etkendir. 


Türkiyenin Kore Savaşında ABD birliklerini kendi canı pahasına koruması da ABD kamuoyunda , Sovyetler karşısında Türkiye'nin yalnız bırakılmaması görüşünü beslemişti. 


İttifakın İskandinav ülkeleri Norveç ve Danimarka Antlaşma alanının genişlemesine karşı çıkıyordu. Kendi çıkarları dışında kalan Akdenizde savaşa girmek istemiyorlardı . Ayrıca Nato'yu sadece askeri bir pakt olarak görmüyor siyasal ,sosyal ve kültürel açıdan da birbirine benzeyen ülkeler birliği olarak yorumlayıp Türkiye ve Yunanistan üyeliğine karşı çıkıyorlardı. 


Sonuçta Türkiye Türkiye ve Yunanstan 18 Şubat 1952 de üye oldu. 


1954 SEÇİMLERİ 


D.P. 1954 genel seçimlerinde daha büyük bir halk desteğiyle iktidara gelmiştir. Ancak bu partinin Türk siyasi tarihine bir rekor olarak geçen 9 58'lik oy oranıyla iktidara ikinci defa gelmesindeki en önemli etkenlerden biri; elde ettiği bu olumlu başarılar ise, bir diğeri de, gerek ana muhalefet partisi olan C.H.P.'yi ve gerekse Millet Partisi'ni etkisiz duruma getirdikten sonra genel seçimlere gitmiş olmasından kaynaklanmıştır. 

Zira, bu seçimler öncesinde C.H.P'nin mallarına, yayın organı Ulus'a el konulmuş, bu parti maddi bakımdan ve örgütsel anlamda adeta felç edilmişti. 

Millet Partisi ise, yargı kararıyla tamamen kapatılmıştı. Başka bir deyişle iktidar, adeta “muhalefetsiz bir ortamda” seçimlere gitmiştir. Eşit olmayan koşullarda yapılan bu seçimlerde D.P. “o 58 oy oranıyla 503, C.H.P. “o 35 oy oranıyla 31, Millet Partisi'nin yerine kurulan Cumhuriyetçi Millet Partisi ise 6 5 oy oranıyla 5 milletvekilliği kazanabilmişlerdir. 


1954 SONRASI BASIN 


Seçimlerle siyasi başarısını tam anlamıyla kanıtladığını anlayan Başbakan Menderes, 
1954 yılından itibaren kendi partisi içindeki egemenliğini pekiştirme ve kendisine karşı 
muhalefet edebilecek kişileri ve muhalif partileri susturma yoluna gitmiştir. 

Öncelikle basın özgürlüğünü savunarak ve Cumhuriyet Gazetesi Sahibi ve Başyazarı Nadir Nadi başta olmak üzere, o dönemdeki pek çok gazetecinin desteğini alan, hatta bunların önemli bir bölümünü partisinden milletvekili seçtiren Menderes, 1955'ten itibaren ekonomik, siyasi, toplumsal sorunlar artınca ve bunları da gazeteciler dile getirmeye başlayınca, rahatsız olmuştu. 

Bu rahatsızlık, partisi içinde “Basına İspat Hakkı Yasası” nedeniyle doruk noktasına ulaşmış, içlerinde akademisyenlerin ve gazetecilerin çoğunlukta olduğu 19 milletvekili D.P.'den ayrılarak, 20 Kasım 1955'te Hürriyet Partisi adı altında yeni bir parti kurmuşlardır. Menderes'e sert eleştirilerle kurulan ve daha sonra milletvekili sayısı 36'yı 


bulan bu parti, kısa süre sonra ana muhalefet partisi durumuna yükselmiştir .Öteki muhalefet partilerinin de toparlanmaya başlaması ve özellikle de giderek artan ekonomik sorunlar nedeniyle, D.P. iktidarı için “Zor Yıllar” başlamıştır. iktidarı özellikle ekonomik gelişmeleri eleştiren basına karşı sert önlemler almakta gecikmedi. Muhalif gazeteleri susturabilmek amacıyla bu gazetelere resmi ilanlar verilmedi, gazete kağıdı ve mürekkep tahsis edilmedi, muhalif gazeteciler hakkında sık sık davalar açılmaya ve gazetelerine ağır para cezaları verilmeye başlandı. Bu dönemde basına açılan toplam dava sayısı 1.460'1 buldu. Bunlardan 577'si mahkumiyetle, 716'sı ise beraat ile sonuçlandı. Bu cezalar basının sindirilmesinde, dolayısıyla iktidara yöneltilen eleştirilerin göz ardı edilmesinde önemli ölçüde etkili oldu. 


EKONOMİDE KÖTÜ GİDİŞ 


Demokrat Parti iktidarının (1950-54) döneminde yapılan plansız ve aşırı harcamalar, bitirilemeyen yatırımlar, zamanında gerçekleşmeyen dış krediler savaş yıllarını aratan yüksek enflasyon, mal darlığı ve kara borsa, döviz sıkıntıları ve benzeri olumsuzluklar iktidarın savaş yıllarından kalma “Milli Korunma Yasası”nı daha etkili hale getirdikten sonra, yürürlüğe koymasına neden olmuştur. 

Bu yasa gerek halk, gerekse ticaret kesiminde büyük bir rahatsızlık doğması sonucunu yaratmıştır. Zira D.P. ekonomik ve siyasi liberalizmi uygulamak amacıyla iktidara gelmişti. Bir zamanlar eleştirilen Devletçilik şimdi liberal olduğunu iddia eden bir parti tarafından üstelik daha katı bir şekilde uygulanmaya başlanmıştı. 

Bu uygulamalar basında da eleştirilmeye başlanınca, başta Başbakan Menderes olmak üzere, D.P. iktidarı bu eleştirilerden rahatsızlık duymaya başlamış, bu nedenle de özellikle Basın Yasası'nda, 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'nda yapılan değişikliklerle önemli kısıtlamalara gidilmiş, polisin yetkileri ise daha da arttırılarak, toplantı ve gösterilerde silahlı müdahale de dahil olmak üzere, polise geniş yetkiler verilmiştir. 

Bütün bunların yanı sıra; iktidar, üniversite özerkliğini sınırlandıran yasal düzenlemeler yaparak, akademisyenlerin siyasetle uğraşmalarını yasaklamıştır. 

Ayrıca bunlara ek olarak D.P. iktidarı, yüksek yargı kurumlarını da denetim altına alabilmek amacıyla, yirmi yılını ve altmış yaşını dolduran yüksek yargıçların emekli edilmelerini öngören bir yasayı kabul etmiş, yargı üzerinde de etkili olmaya başlamıştır. Bu kısıtlayıcı yasalar görüşülürken, C.H.P. lideri İnönü'nün, Menderes'e; “Biz mutlakiyetten geldik, Siz mutlakiyete gidiyorsunuz...!” sözlerine karşılık Menderes ise, “Bu yasaların kabul edilmesiyle, D.P. Grubu'nun huzur içinde olacağını” söylemiştir. 
1931'den itibaren Kıbrıslı Rumlar, Yunanistan ile birleşme taleplerini yoğunlaştırmışlardır. yunanistan kınrısın self determinasyonu için bmye başvursa da başarılı olamamıştır. 


e kıbrısın yunan komutan tarafından türkiye ve ingiltereye karşı kışkırtılmasıyla, londraya danışıldıktan sonra bağımsız kıbrıs cumhuriyeti kurulur 

e NOT: 1955-1958 döneminde Kıbrıslı Türkler 33 karma köyü terk etmek zorunda kalmışlardır. İngiltere bu durumda, 1956'da, sadece Rumların değil, aynı ölçüde Kıbrıslı Türklerinin de "self determinasyon" hakkı bulunduğunu ve bu çerçevede taksim talebinin de geçerli bir seçenek oluşturduğunu açıklamıştır. 


DIŞ POLİTİKA 

e Dış politikada ise, 1954 yılından itibaren giderek alevlenen Kıbrıs konusu, bu gelişmeler sırasında patlak veren 6-7 Eylül Olayları iktidarı çok zor durumda bırakmıştır. 

e Ayrıca iktidar dış politikada ise 1955 yılında kurulan Bağdat Paktı ile ABD ve İngiltere'nin Orta Doğu'daki çıkarlarının savunucusu durumuna gelmiş bulunuyordu. İki devletin bölgedeki çıkarlarını korumak adına yapılan bu Pakt, başta Mısır lideri Albay Cemal Abdül Nasır olmak üzere, ulusalcı Arap liderleri ve halkı tarafından büyük tepkilere neden olmuştu. 

e D.P. iktidarı 1954 genel seçimlerinden sonra muhalefete oy verdiği gerekçesiyle, Kırşehir ilini ilçe düzeyine indirdi. 

e Bu dönemde muhalefet partilerinin iktidara karşı güç birliği yapmak için kurmak istedikleri “Milli Muhalefet Cephesi” girişimi ise, iktidarın getirdiği yasal sınırlamalar nedeniyle gerçekleştirilemedi. 

e Ancak Milli Muhalefet Cephesi, 4 Eylül 1954 tarihinde bir bildiri yayınlayarak, yargının siyasallaştırılması girişimlerini eleştirdi, kişi hak ve özgürlüklerinin anayasal güvenceye kavuşturulmasını, anayasaya aykırı yasaların çıkarılmasını ve uygulanmasını önlemek üzere bir “Anayasa Mahkemesi”nin kurulmasını, yargı bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin sağlanmasını, yasama gücünün üzerinde değişiklik yapılmasını sağlayacak yeniliklerin gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu. 

e (Aynı dönemde muhalefet tarafından, iktidarın yolsuzluk yaptığı yolunda TBMM'ne verdikleri soru ve gensoru önergeleri ise, iktidarın oylarıyla sürekli olarak reddedildi, hatta çoğu gündeme bile alınmadı. Bütün bu gelişmeler iktidarın güçlenmesini sağlamak bir yana, giderek yıpranmasında önemli ölçüde etkili olmaya başladı. 

1957 SEÇİMLERİ 

e 1957 seçimleri öncesinde, D.P.'nin kurucularından ve ideologlarından, Dışişleri eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü, Başbakan Menderes'i ağır bir dille suçlayarak, partisinden istifa etti. Prof. Köprülü, oğlu 


Orhan Köprülü'nün İstanbul il başkanlığını yaptığı Hürriyet Partisi'ne katılırken, yaptığı açıklamada ise D.P.'nin eski programından ayrıldığını ve kimliğinden uzaklaştığını savunarak, “Demokrasi nizamına iman etmiş bütün Türk vatandaşlarının aralarındaki her türlü ihtilafları bir yana atarak, bu gaye uğrunda işbirliği etmeleri bir vatan borcudur” diyerek iktidara karşı sert uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. 

e Bu açıklamalar D.P.'yi daha da yıpratacaktı. Çok yoğun ekonomik, siyasi ve toplumsal sorunların yaşandığı Türkiye'de, genel seçimler 24 Ekim 1957 tarihinde 
yapıldı. Bu seçimlerde D.P. üçüncü defa iktidar olmayı başardı, ancak 1954 
seçimlerine göre oylarında yaklaşık 10 puanlık bir düşme oldu. 

e Bu seçim sonuçları da seçim sistemindeki adaletsizliği bir defa daha kanıtlamaktaydı. Ancak C.H.P. döneminde yapılan bu seçim yasası, iktidarın işine geldiği için, D.P. seçim yasasını değiştirmeye bir türlü yanaşmamıştı. 

e Seçim sonuçları DP de açıkçası bir şaşkınlık yarattı. Başbakan Adnan Menderes, Bakanlar Kurulu listesini ancak bir ay sonra radyodan ilan edebilmiştir. TBMM'de ise ilk günden gergin oturumlar yaşanmaya başlamıştır. Zira artık muhalefet partilerinin toplam oy oranı 9o 52'lere, milletvekili sayısı da 182'ye yükselmişti. 
Bu nedenle D.P. iktidarı daha ilk günden itibaren muhalefetin TBMM'ndeki etkinliği azaltmanın yollarını aramaya başlamıştır. 

e Bu amaçla 14 Kasım 1957 tarihinde toplanan D.P. Meclis Grubu'nda bürokrasi ve basın üzerinde daha sıkı bir denetim kurulması, 

e Milli Korunma Yasası'nın yeniden ele alınması, 

e Üniversite Yasası'nda değişiklikler yapılması 

e TBMM İç Tüzüğü'nün değiştirilmesi gibi konular ele alınmıştır. 28 Kasım'da ise Meclis İç Tüzüğü'nün 27 maddesi tümüyle değiştirilmiştir. Yapılan bu düzenlemeye göre; küçük partilerin Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Hürriyet Partisi'nin meclis grupları ortadan kaldırılmış, milletvekillerinin TBMM”'ndeki konuşma ve davranışlarına kısıtlamalar getirilmiştir. Buna göre; Bakanlar gerekli gördükleri konularda açıklama yapmamak hakkına sahip olacaklar, milletvekili dokunulmazlığı çok daha kolay kaldırılabilecek, milletvekilleri daha kolay cezalandırılabilecekti. Bu cezalar arasında milletvekillerine de meclisten çıkarılma ve maaştan kesme gibi cezalar da verilebilecekti. 

e Ayrıca yargı tarafından yayınlanmaları yasak edilen konular, meclis tutanaklarında yer alsalar bile, basında yayınlanamayacaktı. 

Kısacası, bu düzenlemelerle iktidar partisi, meclisteki çoğunluğuna güvenerek, 

muhalefetin denetleme görevini yapmasını engellemek ve basın üzerinde daha büyük 

bir baskı oluşturmak yolunu seçmiş 


e Bu gelişmeler karşısında muhalefet birleşerek DP ye karşı işbirliğine girişmenin gerekliliğini farketti ve böylece MİLLİ MUHALEFET CEPHESİ oluştu. 

e Muhalefetin işbirliğinden rahatsız olan Adnan Menderes VATAN CEPHESİNİ kurdurdu. Bu cepheleşme gerginliği artırıp çatışmaya dönüştürdü. 

e Çok partili rejimin giderek otoriter bir tek partili rejime doğru dönüştüğünü gören C.H.P. ise 12 Ocak 1959 tarihinde XIV. Büyük Kurultayı'nı Ankara'da topladı. Bu kurultayda, demokrasi tarihimizde önemli bir yeri olan “İlk Hedefler Bildirisi” kabul ve ilan edildi . Bu bildiride özet olarak; 

e İktidara bir çeşit ültimatom niteliğinde olan bu bildiri, bir zamanlar, D.P.'nin muhalefetteyken, C.H.P iktidarına karşı isteklerini içeren “Hürriyet Misakı” ve “Milli Teminat Misakı”nı anımsatmakla beraber, bunlardan çok daha geniş kapsamlı ve içerikli idi. Başka bir deyişle, iki parti arasındaki roller artık değişmiş görünüyordu. 

e Bildiri sonrası ilişkiler daha da gerginleşmiş gerilim önemli boyutlara ulaşmış, özellikle de iktidar Vatan Cephesi'nin yayın organlarını etkili bir şekilde kullanarak, muhalefeti sıkıştırmaya çalışmıştır. Bu kısıtlamalar yeterli olmayınca da, kendisine bağlı polis gücünü kullanmaya başlamıştır. 

e Bu durum özellikle de ana muhalefet partisi lideri İnönü'ye yapılan baskı, sınırlama ve hatta saldırılarla devam etmiştir ki, bunların en çarpıcı örnekleri arasında; o Uşak (30 Nisan 1959) Kayseri- Yeşilhisar (3 Nisan 1960) Çanakkale-Geyikli ve Topkapı olayları sayılabilir 

TAHKİKAT KOMİSYONU 

e Tahkikat Komisyonu, Demokrat Parti tarafından 18 Nisan 1960'ta kurulan 15 üyeli Meclis komisyonu. 7 Nisan'da DP Meclis Grubunun bir bildiri yayımlamasından sonra kurulan muhalefet ve basının faaliyetlerinin tahkik edilmesi için kurulmuş bir komisyondur. Komisyon sadece Demokrat Partili milletvekillerinden oluşmaktadır. Bildiride "CHP'nin ülkedeki bütün yıkıcı grupları çevresinde topladığı, halkı, orduyu iktidara karşı ayaklanmaya kışkırttığı" öne sürüldü. Bu bildirinin ardından DP Meclis Grubu TBMM Başkanlığı'na muhalefetin eylemlerinin soruşturulması için bir önerge verdi. 

e Önerge 27 Nisan 1960 tarihinde Meclis'te büyük çoğunlukla kabul edildi. 28 Nisan 
1960 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konuldu. Buna göre bir 
Tahkikat Komisyon'u oluşturulacak ve bu komisyon üç ay boyunca muhalefetin ve basının eylemlerini soruşturacaktı. 

e İktidara yakın olmayan siyasi çevrelerde büyük tepkilere neden olan bu yasanın kabulü sonrasında, Ankara ve İstanbul?da öğrenci gösterileri patlak vermiştir. Bu 
gösteriler giderek iktidarın aleyhine genişleyerek devam etmiştir ki, 19 Nisan 1960 


tarihinde Ankara'da, 28 Nisan'da ise İstanbul'da meydana gelen öğrenci olaylarında ölen ve yararlananlar olmuştur. 

e Yine Ankara'da 5 Mayıs'ta, “555 K”* parolasıyla bilinen olay, bardağı taşıran son damla olacaktı. Ancak D.P. iktidarı aldığı bütün önlemlere karşın bu olayları önleyemeyecekti . 

e Türkiye'de bu olaylar yaşanırken, askeri kesimlerin de D.P. iktidarına karşı soğuk bir tutum almaları, hatta öğrenci olayları sırasında öğrencilere hoşgörülü davranmaları, iktidarın daha çok polis gücüne dayanmasına neden olmuştu. 
Dahası D.P.'nin ikinci dönemi sonrasında askeri kesimden genç subayların iktidara karşı kurmuş oldukları gizli örgütlenmenin de giderek etkin hale geldiği ve D.P. 
iktidarının son yıllarında ise bu örgüt elemanlarının önemli noktaları kontrol etmeye başladığı anlaşılmaktadır. Siyasal gerginliğin giderek arttığı ve iktidar ile muhalefetin erken seçim beklentisi içinde olduğu o günlerde, bir süreden beri Türk Silahlı Kuvvetleri içinde oluşturulan gizli askeri bir örgütün, hükümete karşı darbe yapmayı planladığı ve bu çalışmalarına hız verdiği anlaşılmaktadır. 


Kısaca söylemek gerekirse, Demokrat Parti'nin on yıllık iktidarı döneminde demokrasinin bütün kurumları ile işletilmesi beklenirken, bu dönem içinde iktidar siyasi çoğunluğuna dayanarak, yasama kurumu üzerinde tam bir, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, muhalefet partileri ve ekonomi üzeri egemenlik kurmuş, bürokratik ve askeri kadrolarda köklü ve temelli kadrolar oluşturarak, kendisine yakın bir bürokrasi yaratmış, basın ve yayın organları, yargı kurumlarınde tam bir denetim oluşturarak, otoriter bir düzen anlayışını uygulamaya koymuş, son olarak da toplumsal çatışma ortamının koşullarını yaratarak, adeta yeni bir tek parti iktidarına yönelmiş görünüyordu. 


SONUÇ 

I- Türkiye'de çok partili sisteme geçilmesinden sonra muhalefet döneminde demokrasi, kişi hak ve özgürlükleri, basın özgürlüğü, grev hakkı, liberal ekonomi, v.b temel hak ve özgürlükleri savunarak iktidara gelen D.P,, 
2- iktidarının birinci döneminde (1950-54); uygulamalarıyla başarılı olmuş, 1954 
seçimlerinde çok önemli bir oy oranına ulaşmış; 

ancak ikinci döneminde (1954- 57) ortaya çıkan ağır iç ve dış sorunları çözmekte yetersiz kalmıştır. 
3- Üçüncü dönemine (1957-60) ise seçimlerde oy kaybıyla başlayan D.P. siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunları uzlaşma ile çözmek yerine, hak ve özgürlükleri kısıtlama yoluna giderek çözmeyi tercih etmiş, muhalefeti yasal düzenlemelerle susturmayı, basını etkisiz hale getirmeyi, ekonomiyi, üniversite ve yargı kurumlarını bütünüyle denetim altına almayı amaçlamıştır. 


4- Muhalefet döneminde işbirliği yaptığı toplumsal gruplarla ve kurumlarla olan bağlarını adeta tümüyle koparmıştır. Başka bir deyişle, Köprülü'nün de belirttiği gibi, “kuruluşundaki temel ilke ve hedeflerinden tamamen uzaklaşmıştı... 

5- Bu durum, D.P.'nin toplumsal tabanının da giderek erimesine ve muhalefetin 

güçlenmesine yol açmıştır. Bu dönemde Türkiye, çok partili süreçten beklediklerini elde 

etmek bir yana, adeta bir tek parti yönetimine doğru sürüklenmiş, 

6- Gelişmelere karşı tepki 27 Mayıs 1960 sabahı, daha önceden çalışmalarına başlayan 

gizli bir askeri örgütün darbe yaparak iktidara el koymasıyla, D.P. dönemi sona ermiş ve 

Türkiye, Cumhuriyeti tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. 

KIBRIS SORUNU 

e 1571 yılında Venedikliler'den alınan ve 307 yıl Osmanlı hâkimiyeti altında kalan Kıbrıs'ın yönetimi 1878 yılında, hükümranlık hakkı Osmanlı İmparatorluğunda kalmak kaydıyla, İngiltere'ye devredilmiştir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere'nin ayrı saflarda yer almasının da bir sonucu olarak, İngiltere 1914'te tek taraflı bir kararla adayı ilhak etmiştir. 

e Türkiye Ada üzerindeki İngiliz egemenliğini Lozan Antlaşmasıyla 1923'te tanımıştır. 

e 1931'den itibaren Kıbrıslı Rumlar, Yunanistan ile birleşme taleplerini yoğunlaştırmışlardır. Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleştirilerek, tamamen bir “Elen” adası haline getirilmesi şeklinde özetlenebilecek olan “ENOSİS” kampanyasına, İkinci Dünya Savaşından sonra hız verilmiştir. Yunanistan, 1954'te Kıbrıs sorununu Birleşmiş Milletlere götürme kararı almıştır. Yunanistan, 1954-1958 yılları arasında "self-determinasyon" amacıyla BM'ye yaptığı çeşitli başvurularda bir başarı sağlayamamıştır. 

e Bu arada Yunanistan'dan gelen Albay Grivas 1955 yılında FOKA (Kıbrıs Mücadelesi Rum Örgütü) terör örgütünü kurmuş ve Ada'daki şiddet eylemleri giderek artmıştır. EOKA hem İngilizlere hem de Türklere karşı mücadele başlattı. 
Olaylar giderek büyüdü sonunda 1959 da Zürich te yapılan antlaşma ile Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kurulma kararı alındı. Daha sonra taraflar Londrada sorunu 
tekrar ele aldı. Bunun sonucunda bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti resmen kuruldu. 16 
Ağustos 1960 

e Cumhurbaşkanı Rum Lider Makarios yardımcısı Fazıl Küçük oldu. Yine de taraflar arasında çatışmalar aralıklarla devam etti. 

NOT : 1955-1958 döneminde Kıbrıslı Türkler 33 karma köyü terk etmek zorunda 

kalmışlardır. İngiltere bu durumda, 1956'da, sadece Rumların değil, aynı ölçüde 

Kıbrıslı Türklerinin de "self determinasyon" hakkı bulunduğunu ve bu çerçevede 

taksim talebinin de geçerli bir seçenek oluşturduğunu açıklamıştır. 

KIBRIS MESELESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 


21 bin km kara neredeyse Konya büyüklüğünde Anadolunu tabi uzantısı kabul 
edelebilecek bir toprak parçası. 500 bin nüfusun, 400 bini Rum, 100 bini Türk ---- adada dağınık olarak yaşıyorlar. Tarım,esnaf ve memuriyetle uğraşıyorlar. 

İngilizle 1930 sonrası hızla kolonilerini kaybetmeye başladı. Bu durumdan Kıbrıs da etkilendi. İlk kez 1947 de kilise duvarlarına enosis kelimesi yazılmaya başladı. 
Rum Ortodoks Kilisesinin Kıbrısı Yunanistan'a bağlama kararının bir uzantısı olarak ortaya çıktı . Anlamı Yunanistanla birleşmek. 

Kilise ilk kez adada resmi olmayan bir plebisit düzenledi. Rumların yüzde doksan altısı enosise taraftar oldu. Kilisenin başına enosis taraftarı genç bir başpiskopos getirildi MAKARİOS. 1954 de Yunanistan adaya silah yolladı ardından bir de askeri lider GRİVAS. 

1950 lerde ada, EOKA'NIN suikast girişimleriyle, patlamalarla ,saldırılarla 
sarsıldı. Böylece kilise adayı Yunanistan'a hediye edebilecekti. 

İngilizler çok sert önlemler aldılar. Dağdaki Eokacıları ele geçirmeye çalıştı hedef Grivastı. İngilizler Eokaya darbe indirmekle beraber Eoka'nın bağımsızlık sembolü olmasının önüne geçemediler. 

Türkler ise çaresiz durumda idi. Türk Yunan ilişkilerinde adeta balayı havası esiyordu. 

Savaş sona ermiş komünizm tehdidine karşı ABD ,Yunanistan ve Türkiye'ye Marshall yardımı yapıyordu. İki ülkeyi NATO'ya almak planı içinde idi. Yani her iki ülkenin çıkarı da dostane ilişkileri gerektiriyordu. ziyaretler yapılıyordu. Yunan kralı Ankara'yı ziyaret etmiş ardından Menderes ve Bayar da Atina'ya gitmişti. 
Türk toplumu içinde Dr Fazıl KÜÇÜK, Bayrak adlı gazetesi ile Türkiye'yi uyarıyordu. Onun yanında Kıbrıs'ın tamamen Rumlaşmaması için faaliyet gösteren genç bir savcı olan Rauf DENKTAŞ bulunuyor. 

İngilizler adaya ek polis getiremeyince polis ihtiyacını Türklerden karşılama yoluna gitti. BÖL PARÇALA YÖNET takdiği uygulamaya konmuştu. 

İngilizler enosise karşı, Türkler de enosise karşı bu durum iki tarafı birbirine yakınlaştırdı. Türkler, Kıbrıs Türkdür Türk kalacak örgütünü kurdular. 

Böylece adada Türk Rum Çatışması başladı. Yani İngiliz koloniyel yönetimine karşı başlayan hareket Türk Rum çatışmasına dönüştü. 


e Makaryos tutuklandı ve Seyşel adalarına sürgün edildi. 
e Şu ana kadar olan süreçte Türkiye sorunu müzakere yolları ile çözmeye çalışıyor , 


Yunanistan ile sıcak bir çatışma istemiyor. Ama İngilizler adadan ayrılacaksa da ada eski sahibine verilmeli görüşünde . 

İngiltere meseleye Türkiyeyi de dahil etme isteği içerisinde bu nedenle Londrada yapılan toplantılara Türkiyeyi de davet etti, elbette bu durum Yunanistanı son 


derece kızdırdı. Sorun sadece Yunanistan ve İngiltere arasındadır görüşünü savunuyorlar. 

e 1957 den itibaren Türkiye olaya dahil oldu. Bunun nedenleri 

I- Yunanistan'ın yaklaşımları 

2-Foka'nın Türkleri hedef alan saldırıları 

e Türkiye Foka'nın artan baskıları karşısında Denktaş'ın da Ankara ile temasları neticesinde adaya el altından destek verme kararı aldı. 

e Foka'nın baskıyı artırması adalı Türklerin yerlerinden ayrılmasına neden oldu. 
İngiltere ise iki parçalı Kıbrıstan iki ayrı üs alarak olaydan çıkmaya çalışıyor. 

e Sonunda Yunanistan meseleyi BM ye götürdü. Nüfus yoğunluğu nedeniyle adanın Yunanistan'a bağlanacağını düşünüyor ama İngiltere ve ABD” nin Türkiye'nin yanında yer alması bekledikleri neticeyi getirmedi. Artık Türkiye olaya dahil olmuş ve TAKSİM POLİTİKASINI ortaya atmıştı. İki parçalı Kıbrıs. 

e Türk Yunan tarafları arasındaki görüşmelerde 

-Dışışleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu İki toplumlu Kıbrısın Kabulünü 

-Rum mevkidaşı Averof ise Rumların çoğunlukta olduğunun kabulünü istedi. 
-Makaryos başkan 

-Fazıl Küçük yardımcısı olacaktı. 

e Adada Türk ve Yunan askeri varlığı sayısı da krize neden oldu önce Türkiye 150 
Yunanistan 650 asker bulundurabilir kararı krize neden olunca Menderes ve Karamanlis meseleyi 650 ye 950 olacak şekilde çözdüler. 

e Böylece ENOSİS ve TAKSİM politikaları sona erdi. 

e 16 Ağustos 1960 da Kıbrıs bağımsız oldu. 

e Ardından şu karar çıktı Türkler ve Rumlar adanın eşit haklara sahip unsurlarıdır Çoğunluk azınlığı yönetmeyecek birlikte yöneteceklerdir. Türkiye Yunanistan VE İngiltere garantör ülkeler olacak 

1963 -1964 KIBRIS BUHRANI 

e Bu dönemde yaşanan sorunlar Rumlar'ın Enosis'ten yani Kıbrıs'ın ilhakından vazgeçmeleri o ve 1960 Oo Anayasasının Oo Türklere (o verdiği Oo hakları hazmedememelerinden kaynaklanmıştır. 

e Cumhurbaşkanı seçilmiş olan Makarios dahi Cumhuriyetin ilk günlerinden itibaren yaptığı konuşmalarda enosisi unutmadıklarını eninde sonunda Enosis'i gerçekleştireceklerini dile getirirken , Rum yönetimi de Anayasayı çiğneyerek Türklere karşı hak ihlallerine başlamışlardı. Türkiye 1961 den itibaren bu ihlaller konusunda Rumları uyarmaya çalışmıştır. 

e 1960 Kıbrıs anayasasına göre Lefkoşe —Limasol-Magosa —Baf- Larnaka gibi beş büyük şehirde Türkler ve Rumların ayrı belediyeleri olacaktı. Fakat bu 


belediyelerin sınırlarını ve işleyişlerinin sınırlarını çizmek mümkün olmadı. Bunun üzerine 1962 Martta Makoryos buralarda tek belediye olması Türklerin de nüfusları doğrultusunda temsil edilmesi gerektiğini ileri sürdü.Türk toplumu bunu reddetti ve taraflar arasında gerilim yükseldi. 
e 1962 Kasımında Makaryos anayasa değişikliğini görüşmek için Türkiyeye geldi. 
Türk Hükümeti bu talepleri reddetti. 
e Makaryos | Ocak 1963'den itibaren Türklerin kuracağı belediyeleri tanımayacağını bildirdi. Bu durum 1960 Anayasasına tamamen aykırıdır. Yapmak istedikleri Türkleri adada azınlık durumuna düşürmektir. 63 den itibaren Rumları Türklere karşı saldırıları başladı. Türkler kaçırılıp öldürülüyordı. 
Bu atmosfer içinde Makaryos Türk toplumuna ve Kıbrısla ilgili devletlere 13 
konuda anayasada değişiklikler yapılması gerektiğini bildirdi. 
Bu değşiklikler cumhurbaşkanı Makaryos ve yardımcısı Fazıl Küçük'ün veto haklarının kaldırılmasını. 
e Beş büyük şehirde tekil belediyeler kurulmasını e Memuriyette Türklere 9030 kontenjan tanıyan hükümün kaldırılmasını yani Türkleri basit azınlık durumuna getirmeye dönük talepler Türkiye tarafından reddedildi. 
24 Aralık 1963 de Rumlar 24 Türkü şehid etti 40 Türkü de yaraladılar. Bu durum 
Türkleri yok etme planının başlangıcı idi. Türk jetleri 25 Aralıkta Lefkoşa üzerinde uçmaya başladı. 650 kişilik Türk birliği de karargahtan çıkarak Lefkoşa'nın Türk bölgelerini korumaya aldı. 
Türkiye garantör ülke olan Yunanistan ve İngiltereyi harekete geçirdi.Üç devlet ortak bir kuvvetle tarafların arasına girdi (YEŞİL HAT) 
Ardından 1964 Londrada başlayan görüşmeler netice vermedi. Türk tarafı 24 
Aralıkta Kanlı Noel olarak geçen katliamdan sonra görmüştü ki, Kıbrısta Türk tarafının varlığının devamı için daha fazla garantiye ihtiyaç vardır. Bu garantilerden biri Kıbrısta federal bir sistemin kurulması ve Türklerin Rumlardan bağımsız olarak kendi kendini idare etmesi, diğeri de Rum saldırılarına karşı güvenliği sağlayabilmek için Türkiye'nin adaya daha sağlam ayak basması Rumlar ise buna karşılık tam bağımsızlık demektedir. Bununla kasıt: -Türklerin basit azınlık durumuna düşmesi 
-Rum çoğunluğun hakimiyetialtına girmesi 
-Türkiyeye Kıbrıs üzerinde haklar veren antlaşmaların iptali -Enosis yolundaki engellerin kaldırılması 


İngiltere ise bu meseleye fazla bulaşmamaya hatta ABD yi devreye sokmaya çalışmış ABD ise Türkiye ve Yunanistan arasında haklı—haksız ayrımı yapmamaya dikkat etmiştir . Bu durum Türkiye için bir hayal kırıklığıdır. 

1964 sonrası Rum saldırılarının devem etmesi, Makariosun adayı silahlandırması, 
zorunlu askerlik uygulamasına geçişi, SSCB ile yakınlaşması üzerine Türkiye adaya müdahale kararını aldı. 

Plana göre 7 haziranda Türk askeri adaya çıkacaktı anacak 5 Haziranda Johnson Mektubu hadisesi patlak verdi. ABD birkaç gün önce krizi çözmek için devreye girmiş fakat Türkiye'yi caydıramamıştı. Bunun üzerine Johnson 5 Haziranda uslubu ağır; nezaketten yoksun ve tehdit içeren bir mektup gönderdi. 


JOHNSON MEKTUBUNUN İÇERİĞİ 


Türkiye garanti antlaşmasını tam işletmeden adaya müdahale kararı almıştır. 
Halbuki Türkiye'nin tüm çabalarına rağmen ABD meseleye dahil olmaktan çekinmişti. Bu ABD açısından çelişkidir. 

Türkiye'nin adaya müdahalesi Türkiye'yi SSCB ile çatışma durumuna sokabilir. 
Türkiye Natoya danışmadan bu harekatı planladığına göre Nato'nun Türkiye'yi savunma yükümlülüğü var mıdır? Türkiye bu noktayı herhalde düşünmedi. 

Bu ifade ile Johnson Türkiye'ye en ağır darbeyi vurmuş olası SSCB tehdidi karşısında yalnız kalacağını bildirmiştir. Oysa Türkiyenin ABD yanlısı ve Nato içinde oluşunun temel sebebidir SSCB tehdidi. 

Türkiye ABD nin vermiş olduğusilahları Kıbrısta kullanamaz. Çünkü bu silahlar savunma amacıyla verilmiştir. 

Makariosu kanunsuzlukları görmezden geliniyor. Türkiye'nin uluslar arası antlaşmalardan doğan meşru halklarını kullanması saldırı olarak yorumlanıyor. 
Ayrıntıları konuşmak için Türk Başbakanı ABD ye giderse başkan Johnson bundan memnuniyet duyacaktır. 

Truman Doktrininin açtığı dönüm noktası Johnson mektubu ile tersine dönmüştür.. 
Bu durum Türkiye de Amerikan karşıtlığını güçlendirecektir. Türk Yetkililer durumu o tarih itibariyle ABDye Go home denmeyen tek ülkenin Türkiye olduğunu, gelişmelerin Türk kamuoyunda ABD güvensizliğini pekiştirdiğini söylemişlerdir. 1961 Anayasasının getirdiği hürriyet rejimi içinde sol alımların boy göstermeye başlamasıda bu karşıtlık da etkili olmuştur. 


İNÖNÜ - JOHNSON GÖRÜŞMESİ VE SONRASI KIBRIS 


Başbakan İnönü, Haziran 1964 de Johnsonla ABDde görüştü. Türkiye Türk toplumuna tanınan hakların devmlılığı için sağlam güvenlik ve garanti tedbirlerinin alınması ve Türkiye'nin ada üzerindeki yetkilerinin daha da artırılmasını konu etti. 


e Bu görüş ABD tarafından kabul edildiği gibi, Türkiyenin adadan çekilmesi karşılığında Egedeki Yunan adalarından birinin Türkiye'ye verilmesi de söz konusu olmuş teklif Türkiye tarafından reddedilmiştir. 

e ABD eski dışişleri bakanını konunun çözümü için aracı olarak tayin etmiştir. 
Arabuluculuk faaliyetleri 10 Temmuz 1964 de Cenevre'de başladı. Bu görüşmeler neticesinde Karpas Yarımadasının Türkiye'nin egemenliğine bırakılması prensip olarak Türkiye tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Dean Acheson'un adını alan bu planın diğer kısmında ise; Rum kesiminde kalan Türkler yoğun oldukları bölgelerde en az beş kanton veya mahalli muhtariyet bölgesine sahip olacaklardı. 
Bu plan adanın “ollini Türkiye'nin egemenliğine bırakmaktaydı. Kantonları ve muhtariyet bölgelerini de hesaba katınca adanın *025-30 kadarı Türkiye kontrolüne giriyordu. 

e Bu görüşmeler devem ederken adada Rumlar tekrar Türklere saldırmaya başladı. 
BM bu durum karşısında hareketsiz kalınca Türk jetleri 8-9 Ağustosta Rum mevzilerini bombaladı. Rumların katliam girişimi böylelikle durdurulabildi. 

e Bunun üzerine Makarios Suriye —Mısır ve SSCB den yardım istedi. Kuruşçev 9 
Ağustosta İnönü'ye bu saldırı ile Türkiye'nin bir sorumluluk aldığını ve askeri harekatın durdurulmasını bildiren bir mesaj gönderdi. İnönü ise cevabında adadaki katliamları hatırlatıp durumu anlayıp nüfusunu bu doğrultuda kullanmasını umduğunu bildirdi. 

e Yunanistan ise bombardımanın ardından bir çıkartma gerçekleşebilir endişesine kapılmış durumun barış çerçevesinde çözülmesi yönünde tavır takınacağını bildirmiştir... Kısmı bir yumuşama başlamışsa da Yunanistan Kıbrısa asker sevketmeye başlamıştır. 

e BM konu ile ilgili arabulucu olarak Ekvatorlu diplomat Galo Plasso Plaza'yı tayin etti. 1964 Ekimden-Şubat1965 e kadar taraflarla yapılan görüşmeler sonucunda bir rapor hazırladı. Rapor BMGK tarafından yayınlandı ve rapor Türkiye tarafından redddildi. Raporda Türklerin Türkiyeye göçünün kolaylaştırılması gibi garip yaklaşımlar bulunmaktaydı. 

e Kıbrıs Meselesi 1965den itibaren Türkiye ile Yunanistan arasında ikili görüşmelerin konusu olmuştur. Fakat kesintili olarak ilerlemiştir bunun iki nedeni vardır 

I-Makarios ve Kıbrıs Rumlarının bu görüşmelere karşı çıkması ve sorunu BM 

çerçevesinde çözmek istemeleri. Doğrusu şudur ki,o sıralarda genel kurulda Türkiye 

lehine karar çıkarmak pek mümkün değildir. Makarios Kıbrıs'ı Bağlantısızlar 

Bloğuna dahil olduğu için . Bağlantısızlar da genel kurulda çoğunlukta olduğu için.... 

2- Yunanistanın kendi iç siyasetinde yaşadığı çalkantılar. Siyasi istikrarsızlık. 


e Türkiye ise Kıbrıs Rumlarına karşı sert bir tutum almış herhangi bir oldu bittiyi önlemiştir. 

1963 -1964 KIBRIS BUHRANININ TÜRK DIŞ POLİTİKASINA YANSIMASI 

e Johnson Mektubu neticesinde Amerika'ya karşı güven sarsılmış ,1961 Anayasasının getirdiği hürriyet ortamında solun etkisinin artması anti Amerikancılıkta etkili olmuştur. 

e Türkiye ardından Sovyetlerle ilişkilerini düzeltme yoluna gitmiştir.1964'de Türk dışişleri Moskova'yı ziyaret etmiştir. Ziyaret sonucu yayınlanan bildiride Kıbrıs'ta iki milli cemaatin varlığından söz edilmekteydi. Bu da Kıbrıs meselesinde Türk görüşünün en mühim noktasının SSCB tarafından desteklenmesiydi. 

e 1964 itibariyle Türk-ABD ilişkileri soğurken ; Türk Sovyet ilişkileri artan bir hızla gelişiyordu. 

1967 KIBRIS BUHRANI 

e Türkiyede 1965 seçimleri sonrası AP tek başına ikdidar çoğunluğunu sağlamıştı. 
Bu durum Makarios ve Yunanistan'ı ihtiyatlı harekete sevketmişti. Zira daha önceki darbeler daima Türkiyedeki iç siyasi istikrarsızlığa göre ayarlanmıştı. 

e Fakat Yunanistan'ın kendi iç istikrarsızlığı 1967 Kıbrıs Buhranını doğurdu. Bu dönemde askeri darbe gerçekleşmişti yeni yönetim Kıbrıs Meselesinde Enosisi esas alan açıklamalar yaptı ardından da ve Batı Trakya Türklerine karşı yoğun bir baskı politikası uygulamaya başladı.. Türkiye ise Yunanistan'ın Lozan'a aykırı hareket ettiği açıkladı . Yunanistan ise yaptığı açıklamada önlerinde çözülmesi gereken çok daha önemli meseleler olduğunu ekonomi-dış ilişkiler ve Kıbrıs gibi.. 

e Yani Yunanistan Batı Trakya ile Kıbrıs arasında doğrudan bir bağ kurmuştu. 

Süleyman Demirel Yunan yetkililerle bir çok kez görüşmüş görüşmelerde enosise 

karşılık Batı Trakya sınırında bazı tavizler söz konusu olmuştur . Yunan cuntasının 

tek farkı Enosisi müzakere ve pazarlıkla gerçekleştirmek istemesidir demiştir. 

e 1963-64 Kıbrıs buhranı sonrası Yunanistan Türkiye ile bir savaş ihtimaline karşı Lozan'ın 13. maddesine aykırı olarak Türk kıyıları karşısında bulunan adaları silahlandırmaya başladı . Kıbrıs dışında ikinci anlaşmazlık unsuru haline geldi. 

e Durum böyle iken Adada Türklerin toplu bulundukları köylere karşı saldırılar başladı. Amaç Enosis önündeki en büyük engel olan Türk varlığının ortadan kaldırılması girişimiydi. 

e Türk Hükümeti de meclisten Kıbrıs'a müdahale kararını aldı. Türk donanması İskenderunda toplandı. Türkiye askeri harekatın durması için Grivas'ın adadan ayrılması Yunanistan'ın 1964 den bu yana adaya yığdığı askerlerini çekmesini istedi. Ardından ada üzerinde Türk jetleri alçak uçuşa başladı. Yunan cunta Yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı. 


1967 krizi sonrası Kıbrıs Türkleri,1960 Anayasasının bütün kuralları 
uygulanıncaya kadar KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİNİ kurmuşlardır. 

Bu durum Türkiyenin federal devlet tezi doğrultusunda atılmış bir adımdır. Bu noktaya getiren husus ise 1963-64 ve bilhassa 1967 krizi ile Rum mezaliminden kaçan Türklerin evlerini köylerini bırakarak belli bölgelerde toplu yaşamaya başlamalarıydı. Böylece Rum saldırılarına karşı daha güçlü hale geliyorlardı. Türk nüfusun tarım nüfusu olduğu da hatırlanırsa Türkler açısından durumun ekonomik kayıp olduğu da söylenebilir. 


1974 KIBRIS BUHRANI 


1968 başlayan ve altı yıl görüşmeler sonucunda Kıbrıs Meselesiyle ilgili ilerleme 
kaydilmemiştir. 

Rumlar 1960 Anayasındaki hakları vermemek, Türkleri azınlık statüsünde tutmak en sonundada enosisi gerçekleştirmek bakışından uzaklaşamadılar. 

Türkler ise geçmiş tecrübelerinden dolayı adadaki Türk varlığının korunabilmesi için 1960 Anayası'nın verdiği haklardan daha fazlasına ihtiyaç olduğunu dillendiriyordu. Yani Kıbrıs devletinin Türk ve Rum iki ayrı federal devlete dayanmasıen sağlam teminattı. 


e Türk görüşü ile Rum görüşü uyuşmuyordu. 


1974'te yeni bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Çandarlı adlı Türk araştırma gemisi uluslararsı sularda Ege Denizinde petrol arama faaliyetine girişti. Türkiye'ye göre kendi kıta sahanlığı içinde ; Yunanistan'a göre ise Yunan kıta sahanlığı içindeydi. 
Bu kriz devam ederken Kıbrıs Rum toplumu içinde sürtüşmeler başladı. 
Makarios'un da Atina ile arası açıldı. Yunan cunta yönetimi enosisi gerçekleştirmek istiyor bu kez de Makarios'u engel olarak görüyorlardı, İktidardan düşürme çabası içine girdiler. Atina adadaki Yunan subaylar aracılı ile Makarios'u devirmeye karar verdiler Sertlik yanlısı Kıbrıs Rumlarını iktidara karşı kışkırttılar. 
1974 de Makarios düşürüldü ve Kıbrıs Elle Cumhuriyeti ilan edildi. Bu darbe 
enosisin gerçekleştirilmesinden başka bir şey değildi. 

Olay aynı zamanda Yunanistan'ın Kıbrıs'a açıkça müdahalesiydi. 1974 buhranı böyle başladı. 

Bu durum Türkiye tarafından Kıbrıs konusundaki anlaşmaların ihlali sayılmış yeni yönetim gayri meşru sayılmıştır. 


e İngiltere sert bir şekilde yönetimi tanımamış e ABD ise yumuşak tonda tasvip etmediğini bildirmiştir. 
e Türkiye Adaya İngiltere ile müdahale etme teklifini götürdü (17 Temmuz 1974 ) 


ancak İngiltere konunun BM ve Nato'da ele alınması gerektiğini bildirdi. 


Başbakan Bülent Ecevit'in tek başına müdahaleden söz etmesine rağmen buna ihtimal vermemişlerdi. 

e Yunan Cuntası da Türkiye'nin müdahalesine ihtimal vermiyordu. 

19 Temmuz akşamı Bülent Ecevit Londradan döndü, 20 Temmuz 1974 sabahı 
TSK, Türk jetlerinin himayesinde Girne?'den Kıbrıs'a ayak bastı. 22 Temmuzdaki ateşkese kadar Girne —Lefkoşa yolu kontrol altına alındı. 1.Kıbrıs harekatı sona erdikten sonra Türkiye 40 bin kişilik kuvvet ve 300 tankı bölgeye çıkarmıştı. 

e |5 Temmuz Sampson Darbesinde Türkiye BMGK yi harekete geçirememişti ancak Türkiyenin Kıbrıs çıkarmasında hızlı aksiyon aldı. İki ülke artık ciddi bir savaşın eşiğindeydi. Batı Trakyadan saldırı dahi planlandı ancak cuntanın diğer üyelerince durduruldu. 

e 14 Ağustosta Türkiye Il. Kıbrıs harekatını gerçekleştirdi ve adanın 9038 ini ele geçirdi. 

e Bu harekat birincinin aksine Türkiye aleyhine bir hava oluşturdu. I.Müdahale hukuki müdahale olarak kabul edilebilir olsa da 11. Müdahale bir işgal olarak değerlendirilmiştir. 

e Türk Toplumunun 11 senedir maruz kaldığı saldırılar düşünülmemiştir. 

e Yunanistan haricinde en sert tepkiler ABD ve SSCB den gelmiştir. 

6-7 EYLÜL OLAYLARI 

e Kıbrıs Türklerine yapılan baskılar 1955 yılında Türk kamuoyu gündeminin en önemli meselesi haline geldi. 

e Dönemin gazetelerinden Hürriyet ,İstanbuldaki Rumların aralarında para toplayarak Kıbrıs Rumlarının ENOSİS çetelerini desteklediğini yazıyordu. 

e Dışışleri yetkilileri Londra *da toplanan konferansta Kıbrıs meselesini konuşurken, Atatürkün Selanikteki evine bir bombalı saldırı haberi radyodan yayınlandı. 6 eylül 
1955 

e Kıbrıs Türktür Cemiyetinin önayak oduğu, diğer gençlik örgütleri ve meslek kuruluşları, DP Teşkilatı ve bazı resmi ve gayri resmi kuruluşların telkin ve teşvikiyle yerel kalabalıklar ve şehre dışardan getirilen kitlelerce cumhuriyet tarihinde görülemiş bir yağma yıkım eylemi gerçekleşti.,, 


1960 İHTİLALİ 


Demokrat Partinin on yıllık iktidarı döneminde iktidar-muhalefet ilişkilerinde gerginlik ve tahammülsüzlüklere dair bazı örnekler: 

* Halkın dini duygularını sömürdüğü ileri sürülerek Millet Partisi, 18 Ocak 1954'te kapatıldı. 
»* CHP, Demokrat Partiyi irticayı desteklediği; DP de Cumhuriyet Halk Partisini halkın dini hislerine saygı göstermediği gerekçesiyle eleştirdi. 

* 14 Temmuz 1958'de Irak'ta gerçekleşen askeri müdahale, DP'yi muhalefete yönelik daha katı önlemler almaya yöneltti. 
* CHP'lilerin kurmakta olduğu cepheye karşı DP tarafından Vatan Cephesi kuruldu. 
* İsmet İnönü'nün Nisan 1959'da Ege illerini kapsayan bir propaganda gezisine, Büyük Taarruz'da Yunan Başkomutanı Trikupis'i esir aldığı Uşak'taki evi ziyaret ederek başlaması tepkilere yol açtı. İnönü, Uşak'tan İzmir'e giderken saldırıya uğradı. 1957-60 döneminde yaşanan bu ve benzeri olaylar iktidar ile muhalefet arasındaki gerginliği artırdı. 
* İktidar ile muhalefet arasında yaşanan gerginlik, birçok kuruluşun yanı sıra üniversitelere de sıçradı ve öğrenci olaylarının başlamasına yol açtı. Öğrenci olaylarının artması ve kontrolden çıkması üzerine hükümet Ankara ve İstanbulda sıkıyönetim ilan etti. 


Asker ile DP arasında gerilimin oluşmasında, DP'nin 1950'de orduda gerçekleştirdiği ihraçlar etkili oldu. 1954'ten sonra yaşanan gelişmelerle gerginlik daha da arttı. 

27 Mayıs 1960'ta hem komuta kademesine hem de siyasal iktidara başkaldırdı. 27 
Mayıs 1960 sabahı yapılan darbeyle Türkiye, henüz yeni başladığı demokrasi sürecine ara verdi. Milli Birlik Komitesi (MBK), 27 Mayıs 1960'ta yönetime el koyarak DP'yi tasfiye ettirdi. 


e Darbe sonrası oluşturulan Kurucu Meclis; Milli Birlik Komitesi üyeleri, kapatılan DP dışındaki siyasi partiler, meslek teşekkülleri vb. kuruluşlardan seçilen temsilcilerden oluştu. 

e Kabul edilen anayasayla hâkimler ve özellikle Anayasa Mahkemesi, hükümetin kanunlarına karşı durabilme ve hatta onları iptal edebilme hakkına sahip oldu. 

e Üniversiteler özerk yapılar hâlini aldı, rektör istemedikçe isyan çıksa bile polisin üniversiteye girmesi engellendi. 

e Dernek kurma, silahsız ve saldırısız toplanma, gösteri yürüyüşü yapma, sendika 
kurma ve bunlara serbestçe üye olma, toplu sözleşme ve grev yapma hakkı 1961 
Anayasası'nda yer aldı. 

e 1961 Anayasası'yla senato ve anayasa mahkemesi gibi pek çok yeni kurum oluştu. 


e Anayasa'nın 40. maddesinde 


cc 


... Devlet, özel teşebbüslerin milli iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.” ve 41. maddesinde “©... İktisadi ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir.” ifadeleri yer aldı. Bu ifadelerle iktisadi ve ekonomik planlar, toplumsal konuları da kapsayan bir nitelik kazandı. 

Devlet Planlama Teşkilatı da bu gayeler etrafında düzenlendi ve yeni ekonomik düzen Planlı Karma Ekonomi modeli olarak belirlendi. Bu ekonomik sistemde plan ve piyasa ekonomisi kuralları birlikte değerlendirildiğinden uygulanan bu yeni modele karma ekonomi adı verildi. 
1961'de yapılan seçimlerde CHP 173, AP (Adalet Partisi) 158, CKMP (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi) 54, YTP (Yeni Türkiye Partisi) 65 milletvekili çıkarttı. Böylece koalisyonlar dönemi başlamış oldu. Meclis, Cemal Gürsel'i 
cumhurbaşkanı olarak seçti. 1965 yılındaki seçimleri AP kazandı. Bu süreç 1971 
Askeri Muhtırası ile sona erdi 


CUMHURİYET SENATOSU 


Cumhuriyet Senatosu ya da eskiden yaygın bir şekilde kullanılan adıyla Okumuşlar 
Meclisi, Türkiye'de 1961-1980 yılları arasında çift meclisli sistem yürürlükteyken 


TBMM'nin üst kanadını oluşturan yasama organı. Alt kanadı ise Millet Meclisi idi. 


Tabii üyeler dışında Cumhuriyet Senatosuna aday olabilmek için 40 yaşını 


doldurmuş olmak ve yükseköğrenim yapmış olmak gerekiyordu. Hükümet, Cumhuriyet Senatosuna karşı değil, Millet Meclisine karşı sorumluydu. Güven oylaması sadece Millet Meclisinde yapılıyordu. Cumhuriyet Senatosunun gensorusuyla hükümeti düşürme yetkisi yoktu. 


1980 yılından sonra tekrar tek meclisli sisteme geri dönüldü ve senato kurumu 19 


yıllık bir çalışma süresinden sonra Türkiye'de yürürlükten kalktı. 
ORTADOĞUDA ÇATIŞMA DÜNYADA BUNALIM 


1953 Mart'ta Stalin'in ölümünden sonra, Sovyetler Birliği'nde yavaş yavaş 
belirginleşen Stalin karşıtı kampanyanın da etkisiyle, iki blok arasındaki gerginlik Avrupa'da hafiflemeye doğru gider. 

Ama 1956 sonbaharında şiddetli bunalımlar ortaya çıkar. 

-Arap-İsrail Çatışması 

-Süveyş Saldırısı 

-Macar Başkaldırısı 

- Fransa ile Cezayir-Fas ilişkilerinin bozulması 


birbirini izleyerek gerginliğin sona ermesini önler. 


e 1958 yılına gelindiğinde ise tehlike belirtileri henüz ortadan kalkmış değildir. 
(Moskova tarafından tehdit edilen Berlin, ÇHC ile Taiwan arasındaki çatışmalar, Sovyetler ile ABD arasındaki uçak casusluğu ve 1962 Küba Bunalımı "Soğuk Savaşın yeniden hızlanması başlığı altında incelenecek olan konular bunlardır. 
ORTADOĞUNUN ÖNEMİ VE TEMEL SORUNLAR 

e Ortadoğu Bölgesi, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, Türkiye'den İsrail'e, 

Mısır'dan Suudi Arabistan'a kadar, dünya politikasında "merkezi" bir rol 

oynamıştır. 

e Her şeyden önce, bölge Asya, Afrika ve Avrupa kıtalar arasında kavşak 

durumundadır. Dolayısıyla 19.yy Avrupa devletlerinin ana sömürge bölgelerinden 

biri haline gelirken, 20. yy ikinci yarıda dünya egemenliği peşinde koşan "süper" 

devletlerin etki alanı mücadelesine konu olmuştur. 

e Hele bölgede çıkan petrol hala temel enerji kaynağı olma özelligini koruduğundan, Ortadoğu üzerindeki etki mücadelesi daha da şiddetlenmiş bölgenin uluslarası siyasetteki yeri artmıştır. 

» Batı Ortadoğu petrolüne bağımlıdır. Bunun da sonucu, Ortadoğu'da tüm büyük devletlerin yaşamsal çıkarlarının bulunmasıdır. Genel bir ifade ile Batının Ortadoğu petrolüne bağımlı olmasıdır. Bunun da sonucu, Ortadoğu'da tüm büyük devletlerin yaşamsal çıkarlarının bulunmasıdır. Batı Avrupa tükettiği petrolün “© 90 lık oranını Japonya ise 9o 98'ini ithal etmektedir. 

e Bunların yanında, Ortadoğu dünyanın hemen hemen bütün tek tanrılı dinlerinin doğduğu yerdir. Bölgedeki din mücadelesi 1500 yıldır bitmemiş, 1945 sonrasında örneğini gördüğümüz gibi, Araplarla İsrail arasında yeni bir "30 Yıl Savaşlarına yol açmıştır. 

e Gelişmiş ülkelerin petrole bağımlılık dereceleri, 2. Dünya Savaşı sonrasında bölgeye dair dış politikalarının şekillenmesinde etkili olmuştur. 

e ABD'nin geniş bir petrol rezervi vardır bu nedenle başka etkenlerin de oluşuyla bölgede hemen hemen İsral'le tam destek vermiş. 

e Bölge petrolüne bağımlılığı yüksek olan Batı Avrupa ve Japonya daha ılımlı ve dengeli politika izlemişler hatta bazı konularda Arap davasını desteklemişlerdir. 

e Petrol , bölgedeki ABD - Sovyet mücadelesinin de temel nedenlerinden olmuştur. 
Yeterli petrol rezervlerine sahip olan Sovyetler bölge petrolünün Batıya serbestçe akmasına engel olmak istemiştir. ABD de petrolün Sovyet kontrolü altına girmesini engellemek ve B. Avrupa'ya akışını sağlamak istemiştir. 

e Bu politikası hala geçerliliğini korumaktadır. Irak'ın Kuveyti işgaline gösterdiği sert tepki 


İran- Irak savaşındaki tutumu bu düşüncesinden kaynaklanır. Daha sonra bölgede Sovyetlerin yerini eylemleri engellenmediği takdirde (o bölgesel süper güç olabilecek İran ve Irak almıştır. 


Siyonizm 


Siyonist Hareket yani tüm Yahudilerin Filistin'e dönüp burada bağımsız bir devlet kurması, Yahudi gazeteci Theodor HERZL''in İsviçre'nin Basel şehrinde ilk dünya Siyonist kongresini toplamasıyla başladı 

I. Dünya Savaşı sırasında hareketin önderliğini Chaim WEIZMAN tarafından üstlenildi ve İngiliz siyasetinde son derece etkili oldu . Onun çalışmaları sonucu 
1917 BALFOUR BİLDİRİSİ ile Yahudilere yurt sözü aldı. Burada MC? nin manda 
yönetimini sağladı. 

Bu arada, Baron de Rothschild gihi zengin Yahudilerden toplanan paralarla, 60.000 
Yahudi, Arap toprak ağalarından aldıkları topraklar üzerinde Filistin'e yerleşmeye başladılar . 

Bunlar,1. Dünya Savaşı sonunda 50.000 m2'lik Filistin toprağına sahip oldular. 
Hitler'in iktidara gelmesiyle Filistin'e Almanya'dan Yahudi göçü hızlandı ve sayı 1928'de 150.000 den, 1937'de 400.000*ne yükseldi. Ikinci Dünya Savaşı başladığında Filistin nüfusunun üçte birini Yahudiler oluşturuyordu. Böylece Yahudi göçü sorununun boyutlan değişti. Önceleri bireysel toprak satın alma durumu söz konusuyken, şimdi bin yıldır Arapların oturduğu bir bölgede başka bir devletin kurulması tehdidi ortaya çıktı. 

İkinci Dünya Savaşı öncesi Filistin'de manda yönetimini sürdüren İngiltere'nin politikasında iki önemli ikilem ortaya çıktı 

Bir yandan 1. Dünya Savaşı sırasında Yahudilere Filistinde verdiği ulusal yurt vaadi ve öte yandan petrol çıkarları ve bölgeye gösterdiği stratejik ilgi Arapları doğrudan karşısına almasını engelliyordu., 

İkilemi çözmek için bir orta yol buldu, her yıl Filistin'e geçecek Yahudilere kota koydu. Avrupada Hitlerin baskısından kaçıp gelen Yahudiler İngiliz birlikleri ile çatışmaya ve illegal yollardan Filistin'e girmeye başladı. 

2. Dünya Savaşı sonrası İngiltere bölgedeki manda yönetimini bırakmaya karar verince konuyu BM ye taşıdı.. 

BM?” nin kurduğu özel komisyon 1947 de 1.2 milyon Arap ve 750 bin Yahudi'nin yaşadığı Filistin topraklarında iki ayrı devletin kurulmasını ve Kudüs Şehrinin BM denetimine alınmasını önerdi . Buna Araplar şiddetle karşı çıktı 


İSRAİL DEVLETİNİN DOĞUŞU 

e öneri BM Genel Kurulu'nun önüne geldi. Verilecek karar üçte iki çoğunluk gerektiriyordu ve iki büyük devlet tarafından desteklenen Yahudilerin şansı başlangıçta yüksek değildi. Siyonizmin geleceği oyları pek net olmayan Liberya Filipinler, Haiti ve Etiyopya'nın alacağı karara bağlı kaldı . Türkiye ve Arap devletlerinin itirazlarına rağmen öneri kabul edildi. Oylamada adı geçen devletler üzerinde ABD baskısı yadsınamaz. 

e BM Komisyonunun kararının ardından taraflar hızla silahlanmaya başladı. Yahudi örgütü başbakanı daha sonra ilk başbakan olacak olan David Ben Gurion hemen bir İsrail'in kurulmasını istemiyor çünkü kurulacak devletin Araplar tarafından ortadan kaldırılması ihtimalinden endişe ediyordu. Ama savaş çıktığı takdirde eğer BM? nin çizdiği sınırların aşılması söz konusu olursa sınırların bu yeni toprakları da kapsamasını istiyordu. 

© 

e Çok uzun süredir devem eden bu gerilimin nedenleri ve temel çelişkileri şunlardır: 

1-1947 de 2milyona yakın Yahudiye yurt verirken bin yıldır bölgedeki Arapların oyuna başvurulmamıştır. 

2-İkinci olarak Filistin'e gelen Yahudiler, Siyonizm davasının emperyalist 

savunucuları olarak bu topraklara yerleşmişlerdir. 

3-Üçüncü olarak (Arapların bağımsızlık mücadelesi verdiği emperyalist batılı 

devletlerce her zaman korunup kollanmış onların teşviki ile Filistin'e gelip 

yerleşmişler her bunalımda bu güçlere dayanmışlardır 

4-Dördüncü olarak ekonomik girişimi ,zenginlik ve toprakları elinde bulunduran 

Yahudiler karşısında Araplar kendi yurtlarında ikinci sınıf vatandaş durumuna 

düşmüşlerdir. 

İSRAİLİN KURULUŞU VE SAVAŞ 
1948 Nisanda Yahudilerin aşırı IRGUN ve STERN grupları, Deir Yassın adlı bir 

Arap köyünü yerle bir etti, halkın çoğunu katlettiler. Bu olay Filistinlilerin haklı 

davalarının haklı bir gerekçesi ve evsiz kalanların simgesi oldu. Bu olay aynı 

zamanda Filistin mülteciler sorununun da kökenidir. Yurtsuz kalanlar en yakın Arap ülkelerine sığındılar 

e 14 Mayıs 1948 de manda yönetiminin sona ermesinin ardından İsrail'in bağımsızlığı açıklandı. Saat 16:00 bağımsızlık ilanı ,16:30 da ABD tarafından tanındı, 17:00 Sovyetler tanıdı 18:00 da manda yönetimi bitti . 

e 15 Mayısl948 de yani kuruluşun ertesi günü, Güneyden Mısır ,doğudan Ürdün ,kuzeyden Suriye ve Beyrut orduları saldırıya geçti. Sonuçta İsrail Negev Çölünün tamamını ve Galilee Bölgesini ele geçirdi 1947 BM ce verilen yerlerden daha 


fazlası demekti. Savaş sonunda | milyon Arap komşu Arap ülkelere sığındı. 
Bundan sonra bölgede durum geri dönülmez bir noktaya geldi. Filistinli için savaştan başka yol kalmadı. 

e Soruna İsrail açısından bakarsak ya 1 milyon Arap nüfusu yeni kurulan devlet sınırları içerisine alacak ya da kendisine 2000 yıl önce yapılan haksızlığn aynısını Araplara karşı uygulayacak. İkinci yolu seçti. 

SÜVEYŞ BUNALIMI 

e 1952 de Cemal ABDÜLNASIR iktidarı tümüyle ele geçirdi. Arap dünyasında Arap milliyetçiliğinin kahramanı olarak görülmekteydi. İsrail'e karşı yürüttüğü politikada Bağdat Paktının kurulması başarı şansını daha da arttırdı. 

e Türkiye-Irak-İran-Pakistan ve İngiltere arasında imzalanan pakt Arap devletlerini bölmüş bu bölünmüşlük Sovyetlerin Ortadoğu Bölgesine sızmasını kolaylaştırmıştır. 

e Böylece NASIR batı emperyalizmine karşı mücadele edebilecek tek önder durumuna gelmiştir. 

e NASIR iki yol tuttu: 

I-İsrail karşısında askeri anlamda güçlenmek için Doğu Bloku'ndan özellikle 

Çekoslavakya'dan silah satın aldı. 

2- Mısır'ı ekonomik bakımdan kalkındırmak . 

e Bu iki yol 1956 Süveyş Bunalımının ve 2. Arap İsrail savaşının yakın nedenini oluşturur. 

e Asuan Barajı inşası için ciddi miktarda dış krediye ve sermayeye ihtiyaç var. Bunu sağlayabilecek devletler olan ABD ve İngiltere ,Nasır'ın Doğu Bloku'ndan silah almasını ve İsrail'e tehdit oluşturmasına karşılık olarak baraj için kredi vermeyi reddettiler. Bunun üzerine Temmuz 1956 da Süveyş Kanalı'nın millileştirildiğini ilan etti. Kanal şirketlerinin hisse senetlerinin bedelini karşılayacağını ilan etti. 

e 1888 de kanaldan geçişi düzenleyen İstanbul Sözleşmesine göre savaşta ve barışta 

savaş ve ticaret gemileri kanaldan geçebilecek . Ancak 1. ve 2. Dünya savaşlarında 

İngiltere ve Fransa kanalı diğer devletlere kapatarak sözleşmeye aykırı davranmıştı. 

Yani NASIRIN tek taraflı hareketine en son karşı çıkacak devletlerdi. 

e Böylece :Batı Avrupa'nın petrol yolu artık Nasır'ın denetimi altına girmiş 

e Fransa ve İngiltere karlı kanal hisselerini kaybetmiş 

e Asuan Barajı bu gelirle yapılacaksa kanaldan geçiş ücreti de artacak demekti. 

İNGİLTERE VE FRANSA'NIN SALDIRISI 

e Sorun Londra Konferansı ve BM de çözülemedi 

e Pariste yapılan görüşmelerde İngiltere ve Fransa ve İsrail kanal bölgesine ortak saldırı kararı aldı. Saldırı hukuksal bir çerçeve içine alınmak istendiğinden İsrail'in 


saldırısından yararlanılacak,savaşanları ayırmak ve kanal bölgesine verilebilecek 
maddi zararları engellemek için İngiltere ve Fransa ortak harekata girişecekti. 29 
Ekim 1956 “da İsrail Sina yarımadasını işgale başladı. Nasır İngiltere ve Fransanın çatışmanın durdurulması yönündeki ültümatomunu reddedince , bu iki devlet Mısıra karşı hava saldırısı başlattı. ABD ve Sovyetler bu duruma açıkça BM'de cephe aldılar. Bu durum ABD ile Sovyetler arasındaki ender anlaşmalardan biridir. 
Bu alışılmadık baskı karşısında İngiltere ve Fransa çekildi. 

e İsrail ise çekilmedi ve güvence istedi. Güvece talebi şunlardır : 

A) Gazze Şeridinde BM barış gücü yönetimi ele alacak. Bölgenin geleceği 

netleşinceye kadar asker bulunduracak. İşgal öncesi duruma geri dönme belirtileri 

olursa İsrail haklarını korumada serbest olacak 

B)Akabe Körfezi : Akabeden serbest geçiş sağlanacak, BM bir abluka girişimini 

önleyecek . 

Bunlar ilerde 1967 Arap —İsrail Savaşının çıkış nedenleri olacaktır. 

SONUÇLARI 

1-3000 asker ve savaşı kaybetmesine rağmen Süveyş Saldırından Mısır karlı çıktı. 

Süveyşte tam denetim sağladı, İngiliz üslerini devraldı .1881 den bu yana devem 

eden İngiliz varlığı sona erdi. 

2- Arap dünyasının en etkili lideri durumuna yükseldi. Ona göre tüm Arap devletleri 

Mısır'ın etrafında büyük ve federal bir devlet olarak örgütlenmeli ve bütünleşmeli. 

Afrika Bölgesi Smilyon beyaza karşı 200 milyon siyahın mücadele ettiği bu kıtanın 

kurtuluşu ve gelişmesi Mısırı örnek alarak olabilir, 

3-İslam Bölgesi: Endonezya'dan Rusya içlerine kadar tüm Müslümanlar ortak bir 

ülkü ile hareket etmeliler. 

e Bölge bunları gerçekleştirecek kahramanını bekliyordu ve Nasır'a göre bu kahraman kendisiydi. 

e Nasır özellikle 1956 dan sonra buna uygun bir dış politika uygulamaya başlamış ve yeni oluşmaya başlayan BAĞLANTISIZLAR BLOĞUNUN önderliğine oynamaya başlamıştır. 

e Sovyetlerin Ortadoğuda prestiji arttı. 

4- ABD saldırıyı kınaması ve ortadoğuda emperyalist bir geçmişi olmaması 

nedeniyle Sovyetler gibi prestij kazandı. Ama bu uzun vadeli olmadı. Sebebi ise 

bölgede artan Sovyet etkisine karşı Süveyş Bunalımının sonucu olarak değerlendirilebilecek , Batının çıkarlarını korumaya dönük düzenlenmiş olarak yorumlanan EISENHOWER DOKTRİNİDİR. 

EISENHOWER DOKTRİNİ 


e Temeli Süveyş Bunalımı sonrası; Sovyetlerin Ortadoğuda kazandığı prestije karşı İngilterenin etkili olamaması sonucu bölgede bir karşı grup örgütleme çabası olarak değerlendirilebilir. . ABD bölgedeki olayları uluslarası komünizmin bir parçası olarak görmüş , komünizmin açık saldırına karşı Ortadoğu ülkelerine silahlı yardımda bulunmayı kararlaştırmıştır. 

e Buna ek olarak Stalinin ölümü sonrası(1953) Sovyetler barış içinde bir arada yaşama politikasını savunmaya başladı. Bunun sonucu olarak da İngiltere, Fransa ve ABD? nin Ortadoğu'dan çıkışını kolaylaştırmak için komünist olsun olmasın her türlü ilerici hareketi desteklemeye başladı. Bu Stalin'in benimle olmayan bana karşıdır anlayışı ve uygulamasına taban tabana zıttır. Stalin Ortadoğudaki gelişmelere ilgisizdi. 

e Bu yeni dış politika oSovyetleri ,özellikle Bağdat Paktı kurulduktan sonra prestijini artırdı. Bu politika yeni oluşmaya başlayan Bağlantısız Devletlere de sempatik görünüyordu. 

e Sovyetlerin bu yeni ve puan toplayan politikasına karşı ABD'nin karşı bir politikası yoktu. Sovyet etki alanına girmesi olası devletlere Amerikan ekonomik ve askeri yardımını kabul etmelerini sağlayacak buna inandıracak yeni bir politikanın ortaya atılması gerekliydi. Bu yeni politikaya göre silah satın almak için Batı Blokunda yer almak gerekmemekteydi. 

I- ABD Ortadoğu ülkelerinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü benimsiyor 

çıkarları ve dünya barışı için hayati buluyor. 

2-Uluslararası komünizm tarafından desteklenen herhangi bir devletten gelecek 

saldırıya karşı, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını korumak amacıyla yardım edecek. 

(Amerikan askeri kuvvetlerinin kullanılması dahil) 

3-Doktrin , Başkana bu amaçla serbestçe kullanabileceği 200 milyon dolarlık ödenek 

de ayırıyor. 

e Asıl amaç İngiltere'nin zorunlu olarak bıraktığı boşluğu doldurmak ve Batı için önemli petrolün düşman eline geçmesini önlemek. 

e Arap-İsrail meselesinde Sovyetleri bölgeden uzaklaştırarak serbestçe çözmek. 
Kısacası 10 yıl önceki Truman Deoktrininin Ortadoğu'ya yaygılaşması çabası olarak değerlendirilebilir. 

SONUCU 

e Lübnan ve Libya kabul etmiş ; Türkiye Irak ,İran hararetle desteklemiş. 

e Mısır, Suriye ,Sovyetler ise Ortadoğu'nun içişlerine doğrudan müdahale ve Siyonizm tarafından beslenen emperyalist bir manevra olarak görmüşlerdir. 


e İsrail dahi soğuk karşılamıştır. Onlara göre bu durum yeni bir ABD - Sovyet çatışması yaratacak bu esnada İsrail'i ortadan kaldırmak isteyen milliyetçi gruplar güç kazanacaktı. 

e Batı yanlısı Arap Devletleri de doktrine katılmaktan endişe ettiler. 

e En önemli sonucu soğuk savaşın yeniden hızlanmasının basamağı olmuştur. ABD? 
nin Ortadoğu'ya müdahale olanaklarını artırmış bunu gerçekleştirmek için de bölgedeki müttefiklerinden hava üsleri istemiştir. Truman Doktrininden farklı olarak İngiltere ve Fransa”dan bağımsız bir politika izleme olanağı bulmuştur. 

ÜRDÜN MESELESİ 

e Ürdün kralı Hüseyin ülkesinde 400 bin bedevi tarafından destekleniyor. 

e Yarısı Filistin'den sığınan 900 bin Filistinli'nin desteklediği Süleyman Nablusi Başbakan oldu. Sovyetlerle yakınlaşıp kral taraftarlarını sürmeye başlayınca Bedevi Arap Lejyonu Filistinlilerin bu girişimini engelledi. 

e Bütün bunlar olurken ABD 6. filo Akdeniz'e çıktı ve Ürdün toprak bütünlüğünün yaşamsal çıkarları gereği olduğunu açıkladı. 

e Ürdün Eisenhower Doktrinini kabul etmemiş olmasına rağmen, Kral Hüseyin yabancı basına uluslararası komünizm tehlikesiyle ilgili açıklamalar yaptı. 6. 
Filonun gölgesinde ülkede sıkıyönetim ilan etti. Tüm siyasi partileri feshetti. ABD Ürdün'ün içişlerine karışmış oldu . Bu aynı zamanda Ortadoğudaki prestijinin de azalmasının başlangıcı oldu. 

SURİYE BUNALIMI 

e ABD Mısır'ı yalnız bırakmak için ikinci bir yol denedi. Irakla işbirliği yaparak Suriye hükümetini devirmeye çalıştı. 

e 1957 de Suriye Sovyet yanlısı bir politika izlemeye başladı silah yardımı da alıyordu. Bu arada ABD komşu Arap ülkelerine özellikle Ürdün'e silah yardımı yapmaya başladı, 6. Filo birlikleri Suriye açıklarında daha çok görünmeye başladı. 
Diplomatlar İstanbul ve Beyrut'u ziyaret etmişti. Bütün bunlar bölgeye bir ABD müdahalesi izlenimini veriyordu. 

e Amerika bunlarla yetinmeyip Suriye'nin komünist denetiminde olup komşuları için tehlikeli olduğunu bu nedenle Fisenhower Doktrinini işleteceğini açıkladı. 

e Bunalım diğer Ortadoğu ülkelerinin Suriye'yi bir tehdit olarak görmediklerini açıklamalarıyla gevşedi ve Amerika geri adım attı. Doktrin Ortadoğudaki ilk ciddi sınavında etkisiz ve başarısızdı. 

LÜBNAN BUNALIMI 

e 1958 Şubat'ında Mısır ve Suriye arasında Birleşik Arap Cumhuriyeti kuruldu. 
Suriye önderleri, Sovyet taraftarı Genelkurmay Başkanı ve yerel komünistlerin 


eylemlerinden korkarak Nasır'a başvurmuşlar ve Nasır da bunu olumlu karşılayınca BAC kurulmuştu. 

e Nasırın Mısır komünistlerine dönük politikası pek tabi Suriye'de de bu birleşme sonucu etkili olabilirdi. Bu Arada Lübnanda Fisenhower Doktrininin yeniden devreye girmesine yol açan olaylar çıktı. Gerçekte bunalım Lübnan iç politikasında kişiler mücadelesi idi. 

e Ancak Lübnan Müslümanlarının Nasırı desteklemeleri, yeni kurulmuş bulunan Suriye - Mısır birliği ve Suriye'nin Lübnan Müslümanlarına arka çıkması bunalımı genişletti. Bu durumda ülkenin Hristiyan başkanı Camille Chamoun;ABDnin yardımını istedi. 

e Ancak Suriye bunalımındaki aceleci tutumunun kötü sonuçlarından ders alan 
ABD, bekle gör politikasını izlemeye başladı. Bu politika uzun sürmedi. 1958 
Temmuzunda Irakta gerçekleştirilen askeri darbe ile Kral Faysal ve Başbakan Nuri Said Paşa öldürülmüş ve Abdülkerim Kasım Bağdatta devrimci bir hükümet kurmuştu. ABD aynı durumun diğer Arap ülkelerinin başına gelmesini istemediği için , deniz piyadelerini Lübnan'a çıkardı. Ayrıca Batı Avrupa'dan hava saldırı ekibi Adana'ya getirildi ve İngiliz paraşütçüler karışıklıklardan korkan Ürdün kralının daveti üzerine Amman'a indi. Harekatın büyüklüğüne ve aniliğine bakılırsa amaç sadece Lübnandaki olayları denetim altına almak değil,eğer fırsat çıkarsa Irak'a da müdahale edebilmekti. Eski rejimden arta kalanlardan bir davet söz konusu olabilirdi. Ancak Irak'ta bu daveti yapabilecek kimse bırakılmamıştı. 

DEĞERLENDİRME 

e 1956-1958 yılları arası Ortadoğuda yaşananlar, bölge dışı devletlerin bunalımlara yaklaşımı ve ABD nin asker göndermesi ilerdeki gelişmeler açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. 

I-Bu dönemde Avrupada ortaya çıkan gelişmelerle birlikte düşünülünce Ortadoğu 

bunalımları, 1953 sonrası etkisini yavaş yavaş bitirmeye başlayan soğuk savaşı 

yeniden hızlandırdı ve ikiye bölünmüş dünya yapısı yeniden belirdi. 

2-ABD nin silah kullanmak da dahil bu gelişmeler karşısında yükümlülüklerini 

yerine getirme çabası, Sovyetlerin yeni bir savaşı göze alamayıp edilgin bir tutum 

takınacağı açıkça ortaya çıktı. 

3- Nasır ve Arap milliyetçileri Sovyet desteğine güvenilmeyeceğini anlamış oldular. 

Sovyetler gücü ölçüsünde Arap ülkelerini ve davalarını desteklemekte ancak daha 

fazla fedakarlıkta bulunmamaktaydı. 

Araplar, İsrail'e karşı mücadelelerinde, Arap birliğini sağlama mücadelesinde 

,ekonomik kalkınmada kendi güçlerine dayanmaları gerektiğini görmüş oldular. 


4-Araplar bölgesel sorunlarda, destek sağlamak için büyük devletlerin işin içine 

karıştırılmasının tehlikelerini de açıkça gördüler. 

5-ABD için Fisenhower Doktrininin başarısız bir düzenleme olduğu anlaşıldı. ABD 

bölgesel çatışmalara doğrudan müdahale sakıncalarını değerlendirmeye başladı. 

AVRUPADA BUNALIM 

BERLİN BUNALIMI 

e 1950'lerin sonlarınsa Sovyetler Batıya karşı sert bir tutum içine girdi. 

e Bunun nedenleri kabaca şunlardır: 

I- Süveyş Bunalımı, batı bloku arasındaki ilişkileri kötü yönde etkilemişti. İngiltere 

ve Fransa'nın Mısıra saldırıları, bu devletlerin yalnız ABD ile ilişkilerini değil ,bazı 

Nato ülkeleri (Türkiye dahil) ve Ortadoğu ülkeleri ile de ilişkilerini bozdu. Sovyetler 

dengenin kendi lehlerini bozulduğunu farketti .Batının birlik ve bütünlüğünü zorlama 

kararı aldı. 

2- Strajik denge de Sovyetler lehine bozuldu. Bu Sovyetlerin 4 Ekim 1957 de bir 

yapay uyduyu, Sputnik'i uzaya yerleştirmesidir. 

e 1949 da atom gizlerini elde etmesinden sonra , şimdi kıtalar arası füze yapımını da gerçekleştirdiğini vurguluyordu. Çünkü Sovyetler yapay uyduyu anacak güçlü bir füzenin ucunda uzaya göndermiş olabilirlerdi. 

e Ruslar atom silahına sahiplerdi ancak bu silahı ABD topraklarına fırlatabilecek teknolojiye sahip değillerdi. Yapay uyduyu uzaya göndermeyi başaran Sovyetler pekala aynı füzenin ucuna atom silahını monte edebilirlerdi. ABD ancak 31 Ocak 
1958 de uzaya küçük bir uyuyu yerleştirebilmişlerdi. Sovyetler 1957-1958 
arasında gerek uluslararası prestij gerekse strajik güç açısından dengenin lehine olduğunu anlamış ve bu durumu değerlendirmeye çalışmıştır. Berlin konusundaki sert tutumunun nedenlerinden biri de bu kendine güven duygusudur. 

3- Sovyetlerin Orta Avrupada kurmak istediği güvenlik koridoru kurma politikasının 

uğradığı başarısızlık. 1950 de ABD nin Batı Almanyayı NATO'ya alma ve bu devlete 

atom silahı verme kararı Sovyetleri, ABD yi bu kararından caydırma arayışına sokmuş diyebiliriz. 

BUNALIM: 

e 1948 del. bunalım yaşanmış 

e ?. bunalım ise 1958 de Sovyetler'in Batılı devletlere verdiği nota ile başladı. 

e 10 Temmuz 58 de D. Almanya komünist partisi genel sekreteri Walter Ulbricht yaptığı konuşmadı bunalımın ilk işaretini vermişti: “Berlin Demokratik Alman Cumhuriyetinin ortasında bir soğuk savaş adasısıdır.”” Bu kentten sızan düşmanca hareketler durdurulmalı ve durum normalleştirilmelidir” 


Ardından Nikita KURUŞÇEV 10 Kasım 58 de verdiği demeçte ,* Batılılar Postam Konf. Kararlarına aykırı davranarak Almanya'yı silahlandırıyor bu koşullar altında (Sovyetler (o yükümlülüklerini (oODemokratik Alman Cumhuriyetine devredecektir dedi. 

Sovyetlerin ticareti ve ulaşımı serbest bırakmak gibi yükümlülükleri vardı. Bunu devredince batılılar Berlin'e ulaşmak için demokratik Almanya'ya başvurmak durumunda kalacak ve çaresizce bu hükümeti tanımak durumunda kalacaktı. 
Notada Batının bölgedeki faaliyetleri eleştiriliyor batılı casusların Doğu Almanya'nın güvenliğini tehdit ettiğini, Batı Almanya'nın silahlanmasının dünya barışını tehdit ettiğini söyledi. Batılı askerlerin bölgeden çekilmesini talep etti, ayrıca iki Alman Devleti'nin bir konfederasyon biçiminde birleşmesiyle birliğini kurabileceğine değiniyordu. Altı ay süre verildi eğer talepler yerine getirilmez ise yükümlülüklerimizi D. Almanya'ya devredeceğiz. Ulaşım sorunu egemen bir devlet olan D. Almanya'nın yetkisi içerisindedir dedi. Notaya ültümatom niteliği vererek krizi daha da büyüttü. 

Üç batılı devlet notaya cevaplarında tutumlarını değiştirmeyeceklerini D. 
Almanya'ya yetki devrini tanımayacaklarını bildirdi. Sovyetlerin yükümlülüğü devam etmektedir, Batı Berlindeki askerlerin barışı tehdit etmediğini ,tek taraflı hareketlerin hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bildirdi. 

İki Almanya'nın birleşmesi için de demokratik seçimlerin gerektiğini bildirdiler. 
Sovyetler buna cevaben Alman birliği serbest seçimle kurulamaz . İki Almanya ile ayrı ayrı barış Antlaşmaları yapılmalıdır cevabını verdi. 

Üç batılı devlet konuyu görüşmek için bir araya geldi daha sonra Moskovaya geçerek konuyu müzakere ettiler. Kuruşçev 6aylık süreden vazgeçti, Batılı devletlerin Batı Berlinde hakları olduğunu kabul eti ve önerilen konferansa rıza gösterdi. 


e Konferansta Batının yaklaşımına göre Almanya aşamalı olarak birleştirilecekti. 
e Önce iki belediye durumu ortadan kaldırılıp tek belediye olacak böylece Berlin 


kenti birleşecek sonra serbest seçimlerle Almanya birleştirilecekti. 

Yeni kurucu meclis toplanacak ve anayasa hazırlanacaktı. İki ayrı hükümetin yerini birleşik Alman hükümeti kurulacak sonunda da tek Almanya ile barış antlaşması imzalanacaktı. 

Bu öneri D.Almanyayı ortadan kaldırdığı için Sovyetler tarafından kabul edilmedi. 
Sovyet önerisi ise Batı tarafından reddedildi. ( İki Almanya ile ayrı ayrı barış ant. 
İmzalanacak sonra bu iki Almanya'nın konfederasyon biçiminde birleşmesi ) 

1959 da Kuruşçev New Yorka gitti. Esprili bir önder olduğu için Ameriklılar 
tarafından sevildi. Hatta Amerikan basını doğu ve batı arasındaki krizin son 


bulduğuna dair başlıklar attı. Eisenhoweri Moskova da son bir zirveye bu durum düzelme sürecinde olan çağırdı o da bu teklifi kabul etti .. 16 Mayısta yapılacak toplantıya geçerken Pariste görüşmeler yaptıpı esnada U-2 olayı çıktı . Bu durum ilişkileri yeniden bozdu. 

Amerikan U-2 casus uçağının Sovyetler Birliğinde düşürülmesi ilişkileri baltaladı. 
Kuruşçev Amerikan başkanının özür dilemesini aksi halde Doruk Toplantısının yapılamayacağını bildirdi. Fisenhower istenildiği şekilde özür dilemese de U-2 uçuşlarının yasaklandığını ve bu uçuşların kendi sorumluluğu altında yapıldığını bildirdi. Kuruşçev de daveti geri çekti . Doruk toplantısı gerçekleşmedi ama korkulduğu derecede de ilişkiler gerilmedi. Bu esnada Amerikada yönetim John Kenedi'ye geçmişti. Sovyetler yeni yönetimin ABD ile görüşme arayışı içine gireceğini ve Berlin Sorununu çözeceğini düşünse de Kenedy Fisenhower'a yapılan davranışa karşılık böyle bir girişimde bulunmamıştır. 


BERLİN DUVARI 


Yeni Amerikan başkanı Avrupa'ya yaptığı seyahat 1961 de Viyana'da Kuruşçevle görüştü . Son derece sert geçen görüşmelerde taraflar Almanya konusunda taviz vermediler. Bu görüşme sonrası olay başka bir bir boyut kazandı. 

Demokratik Alman Hükümeti 13 Ağustos 1961 tarihinde Doğu ve Batı Berlin'i birbirinden ayıran sınır üzerinde , geçişi engelleyen bir duvar inşa etti. 

1945 den bu yana özellikle işçiler Batı Berlin'e sığınıyordu. Bu durum Doğu 
Almanya ekonomisi üzerinde olumsuz etki yaratıyor ve ekonomisi nitelikli işçiden yoksun kalıyordu. | Ağustostan duvarın inşasının tamamlandığı 13 Ağustos 1961 e kadar 20.000 kişi Batı Berlin'e sığınmıştı. Daha sonra ise bu barikatı aşmak isteyen yüzlerce kişi duvarın dibinde öldürülmüşlerdi. 

Batı bu duvarın inşasına protestodan öte bir tavır alamadı. 

1962 de Sovyetler dört devlet düzenlemesinin geçerli olmadığını da ilan etti. 


e Batılı devletler Berlinde müttefik askeri varlığını sürdürdü ve Kenedy 1963 de Batı 


Berlin'i ziyaret etti. Yani Berlin Soğuk savaş adası olma özelliğini sürdürdü. 
Sovyetler bunalım sırasında nükleer silah denemelerine yeniden başladılar. Bu denemeler bir anlaşma ile değil ,tek taraflı bildiriler ile durmuştu ve büyük devletler ilerde yapılacak silahsızlanma konferansında bir anlaşmaya varabilmek için nükleer deneme yapmıyorlardı. Pek tabi ki Sovyetlerin yeni nükleer deneme girişimleri soğuk savaşı hızlandırıcı bir etki yaratmıştır. 

Ancak Soğuk Savaşın yumuşama işareti vermesi yine Berlin Bunalımının hareketli dönemlerine rastlar. 17 Ekim 1961? de Moskova'da Sovyet Komünist Partisi'nin 
22. Kongresi toplandı. Bu kongrede 1958 den bu yana devam eden ama gizlenen Çin —Sovyet anlaşmazlığını ik kez ortaya çıkardı. Çin delegeleri kongreyi terk etti. 


Ardından Kuruşçevin demeci ve Sovyet davranışları İki blok arası ilişkilerde yumuşama havasının yerleşmeye başladığını göstermekteydi. 
U-2 OLAYI VE YOL AÇTIĞI BUNALIM 


e U-2 Olayı sadece Doğu Batı ilişkileri açısından değil, aynı zamanda Türkiye açısından da önemli sonuçlar doğurmuştur. ABDnin bazı Nato ülkeleri ve Türkiyedeki üslerinden kalkan uçaklarının faliyetleri sorunu 1960 Mayısında bir U-2 haberalma uçağının düşürülmesi üzerine Sovyet Amerikan ilişkilerini yeniden germiş ve soğuk savaşı şiddetlendirmişti. 

e UÇUŞLARIN NEDENİ: U-2 olayı Amerikan yöneticilerinin , Sovyetlerin 1949 yılında atom tekelini ortadan kaldırmasından sonra duymaya başladıkları derin güvensizliğin bir sonucudur. 

e ABDnin kesin zaferle bitiremediği Kore Savaşı 

e Sovyetlerin nükleer silahları 

e Uzun menzilli bombarduman uçaklarını geliştirmeleri ABD tarafında kaygı ve güvensizliği artırdı. Hele güdümlü füzeledeki başarısı ABD'yi kıta dışında bir devletin açık hedefi haline getiriyordu 

e İşte bu nedenlerle ABD haberalma faaliyetlerine hız verdi, Sovyet topraklarının ayrıntılı haritası çıkarılmaya başlandı. Bunun sonucu olarak Sovyet askeri faliyetlrinin izlenip dinlenmesi(radar ve uçakla), hava fotoğrafçılığı ABD'nin strajik planlamaları için öneliydi. 

e Dünya bu olayı Kuruşçevin Sovyet hava sahasında ,Amerikan casus uçağının düşürüldüğünü ilan etmesiyle öğrendi. ABD ise bunun açık hava sağanaklarını inceleyen ,meteorolojik araştırmalar yapan bir uçak olduğunu açıkladı. Sovyetler ise olayın tam da Berlin sorununun çözümü için toplanacak olan doruk toplantısını baltalamak amacı güttüğünü ilan etti ve Amerikan uçaklarına üslerinde faaliyet izni veren devletlere de uyarıda bulunacağını belirtti. Herhangi bir saldırıya karşı da güdümlü füzeleri ile karşılık vereceğini ve saldırıda kullanılan üslerinde yerle bir edileceğini bildirdi. Bu sözler Türkiye için de doğrudan bir tehditti. 

e Bu ana kadar Sovyetler U-2 uçağının pilotunun sağ ele geçtiğini açıklamamıştı. 
Bununardında ABD uçağın Sovyetlerle ilgili bilgi toplayan bir haberalma uçağı olduğunu kabul etmek durumunda kaldı.. Pilotun bağlı bulunduğu birlik İNCİRLİK HAVA ÜSSÜYDÜ. Pilot ifadesinde Pakistan'dan Norveç'e doğru uçup bilgi toplamak olduğunu söyledi. 

UÇUŞLARIN YASAKLANMASI 

e Bu durum ABD prestijini arşmış soğuk savaşı tırmandırmıştı. Eisonhower 1960 da yaptığı açıklamada U-2 uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı. Kaldı ki uçaktan başka yeni teknikler de geliştirilmektedir demişti. 

e Ardından Kenedy de bu uçuşların devletler hukukuna uygun olmadığını belirtti. 

SONUÇ: 


e (Kuruşçev inanmış bir komünistti aynı zamanda sağduyulu ve hoşgörülü bir kimlik olarak tanımlanabilir. Bu kişiliği içerde liberalleşmeya dışarda ise uluslararası gerilimin gevşemesi konusunda iyimserliği beraberinde getirdi . U-2 olayı bu umutları söndürdü. 
Ilımlı politikanın eleştirilmesine neden oldu. Kuruşçev de iktidarını sağlamlaştırmak için Batıya dönük tavrını sertleştirdi. Yani ABD şahinlerinin sert ve aşırı politikaları Sovyetlerde sertlik yanlılarının işine yaradı. Durum 80 sonlarına kadar bu şekilde devem etti. 


KÜBA KRİZİ 

Küba'da Ekim Füzeleri krizinin en önemli özelliği ,iki nükleer silaha sahip süper gücün ilk kez karşı karşıya gelmesidir. Bundan önce iki ülke 1948 Berlin ablukası sıraında karşı karşıya gelmişti. ancak o tarihte Sovyetlerin elinde nükleer silah yoktu. 
İki devlet daha sonraki bunalımların hiçbirinde karşı karşıya gelmemişti. 
NEDENLERİ 

- Amerikan Hükümetinin, 1959 da Batista'yı devirerek iktidarı ele geçiren Castro rejimini devirmek istemesi. ABD bunu Amerika n Devletleri Örgütü içinde Latin Amerika ülkelerinin ortak harekatıyla gerçekleştirmeye çalıştı. Bu örgütün kuruluş amacı anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi, kıta güvenliğinin güçlendirlmesi, ekonımik kalkınma...Ancak örgüt kurulmasının ardından Amerika'nın etkisi altına girdi. 

- ABDnin Kübaya uyguladığı şeker boykotu gibi ekonomik tedbirleri uzun süre etkili olmadı .ABD askeri müdahale için Amerikan Devletleri Örgütü'nün ortak harekatını sağlamaya çalıştı ancak örgüt üyeleri Castro rejimini sözlü olarak eleştirmenin ötesinde bir harekette bulunmadılar. 

- Üçüncü yol olarak da dolaylı müdahale denendi Eisenhower döneminde hazırlanan Kenedy döneminde uygulamaya konan plan başarılı olmadı. Buna göre Küba'dan kaçan Amerika'ya sığınan mülteciler, ABD desteği ile adayı işgal edecekler böylece ABD Castro belasından kurtulmuş olacaktı. Mülteciler Domuzlar Körfezi Çıkartması (1961 Nisan) olarak bilinen harekatta başarısız oldular. 

FÜZELER 

ABD —Sovyet ilişkileri U-2 olayı sonucu doruk toplantısının baltalanması ile neticelenmişti. 

1960 sonrası BM, Kuruşçev ve Castro arasında yakınlaşmaya tanık olmaktaydı. 
Bunun sonucunda 1962 de Kübaya Sovyet füzelerinin kurulmasına başlandı. Bir görüşe göre ,Küba bunalımının ortaya çıkardığı tehlike ,gerçek olmaktan çok görünüşteydi. Füzelerin yerleştirilmesi Kuruşçev'in becerikli bir soğuk savaş oyunu 


idi. Füzeler Kenedy zorladığı zaman sökülmek üzere yerleştirilmişti . Ancak Kuruşçev bunun bedeli olarak bir takım tavizler talep edecekti. 

Kübanın işgal edilmeyeceğine dair güvence 

Sovyet topraklarının yakınlarındaki füzelerin sökülmesi 

Amerika ise ne olursa Küba'ya müdahale edeğini açıkladı 

I-Kübadaki Amerikan üssü olan Guantanamo,2- Panama Kanalı,3-Latin Amerika ülkeleri ve kıta Amerikasında yaşayanların hayatları tehdit altında olursa ,4-Cape Caneveral Uzay Üssüne saldırı olursa ,5-Sovyetler Küba'da saldırgan üsler kurarsa ABD Kübaya müdahale edecekti. 


BUNALIM 

- Küba'da füze üslerini gösteren fotoğraflar Amerika'nın eline geçince Kenedy Kübanın ablukaya alınması kararını verdi. Fotoğraflara göre Sovyet füzeleri yeni yerleştiriliyordu, ateşlemeye hazır hale gelebilmesi için diğer parçaların da gelmesi gerekiyordu. Abluka öncesi BM , NATO OAS gibi müttefiklere danışılmamıştı anacak karardan haberdar edildiler. 

- 22 Ekim 1962'de abluka başladı . Sovyet gemileri de Küba'ya yaklaşmaktaydı Ablukaya uymadıkları takdirde batırılacakları bildirildi. Kuruşçev gemilerin durması emrini vermeyeceğini söyledi çünkü bu silahlar savunma silahlarıydı. 

- 27 Ekimde Kuruşçevi Kennedy'e bir mektup gönderdi, ABD Türkiyedeki benzer füzeleri söktüğü takdirde Sovyetler de Kübadakileri sökeceğini, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saygı göstereceğini, içişlerine karışmayacağını, işgal etmeyeceğini bildirmiş buna karşılık da ABD'nin aynı güvenceleri Küba için vermesini istemişti. 

- Kennedy Füzeler sökülürse abluka sona erer ve Küba işgal edilmez demiş fakat Türkiyedeki füzeler konusunda güvence vermemiştir. Böylece 20.yy Monroe Doktrini başarıya ulaşmıştı. 


SONUÇLARI 

- Soğuk savaşın doruk noktasına vardığı bir dönemde yumuşama ve görüşme havası yaratmıştır. Nükleer Savaşın eşiğine geldiğini anlayan taraflar bu tehlike ile aralarına güvenli bir mesafe koymaya çalışacaklardır. Bu yumuşamanın ilk belirtisi Kuruşçevin Berlin konusundaki sert tutumundan vazgeçmesi , ABD'nin ise Türkiyedeki Jupiter füzelerini sökmeye başlamasıdır. 

- Natonun Avrupalı ortakları kendi güvenliklerini de tehdit edebilecek böylesi bir durumda fikirlerinin alınmayacağını açıkça görmüş oldular. Kuruşçev'in füzeleri sökme kararı Natoyu da rahatlattı. 28 Ekim Nato Konseyi 


toplantısında ABD Kübayı işgal ederse Türkiye de Sovyet işgaline uğrayabilir bu da Natoyu bir savaşa sürükleyebilirdi. Toplantıda ABD'den Küba'yı işgal etmeyeceğine dair güvence isteyen Nato'ya ABD güvence vermekten kaçınmıştı. Bu nedenle Kuruşçew'in Türkiye'ye atıfta bulunmadan füzeleri sökme kararı konseyi rahatlattı. 

Küba bunalımı hem doğu bloğunda hem de batıda, yeni oluşan uluslararsı ortama uyum gösterme çabalarını hızlandırdı. Doğu Blokunda Çin-Sovyet anlaşmazlığı iyice su yüzüne çıktı. 

ABD, Nato'dan daha çok asker beslemelerini ve savunmaya daha çok ödenek ayırmalarını talep etti. Oysa Nato üyesi Avrupa devletleri ekonomik kalkınmalarını ön plana almış ,güvenlikleri açısından ABD nin nükleer gücüne güvenmişlerdir. 
Ayrıca Küba bunalımı Sovyetler açısından da alınacak derslerle doludur. Bundan sonra kendi alanı olarak gördüğü Akdenizde güçlü olması (ove donanma bulundurması gereğini anladı ve avantajlarını farketti. 1963 de başladıysa da asıl Arap İsrail Savaşları sonrası 1967 de bunu gerçekleştirmiştir. ABD nin Akdenizdeki 
6. Filosuna karşılık Sovyetlerin Akdeniz Filosu çıkmışbu durum 67 sonrası Akdeniz gelişmelerini etkilemiştir. 

Her hangi bir bunalım sırasında Washington ve Moskova arasında doğrudan bir haberleşme hattının kurulmasının önemi açıkça ortaya çıkmıştır. Çabuk ve doğru haberleşme sorunların çözümü açısından önemlidir ve birçok yanlış anlamanın önüne geçilebilir. Bu nedenle iki kent arasında doğrudan bir telefon hattı kurulmuştur. 

Abd nin kriz esnasında müttefiklerine danışmadan bir başına hareket etmiş sonrasında bilgilendirmiştir. Sovyetlerin Türkiye ve bütün Nato'yu hedef alabileceği durumda dahi bu yola başvurmuştur. Bu davranış biçimi diğer Nato ülkelerine de , neden kendi çıkarları için aynı yönteme başvurmasınları düşündürmüştür. 


Türkiye için de bu sorun 1964 ve 74 Kıbrıs bunalımları sırasında tüm hatlarıyla ortaya çıkmıştır. 


FRANSA'NIN NATO'DAN UZAKLAŞMASI 


Fransanın bağımsızlık politikası 1958 de De Gaulle ile başlar. 2. dünya savaşı sonrasında uğraştığı temel probler arasında içerde iç politika istikrarsızlıkları dışarda ise sömürgelerindeki durumdur. İlk olarak Hindiçini 1954 de kaybetmiş aynı yıl Cezayirde de bağımsızlık yanlısı ayaklanmalar çıkmıştır. 

K. Afrikadaki Tunus ve FasA 1956 da bağımsızlık vermişti. Cezayirdeki durum ise farklıydı Fransa burayı bırakmak istemedi . 1954 de Cezayir mücahitleri ile Fransa arasında mücadele başladı. 1958 de Fransa bu mücadeleden sonuç 


alamayacağını anlayınca Cezayir Milli Kurtuluş Cephesi ile anlaşmak istedi fakat Cezayirdeki Fransız subayları buna karşı çıktı ve hükümetlerine karşı ayaklandılar. Bu güç ve karışık durumda (Fransızlar 2. Dünya Savaşı kahramanı general De Gaulle işbaşına çağırdı. 


FRANSIZ DIŞ POLİTİKASI 


I- Uluslararsı sistem iki kutuplu olmaktan çıkmalıdır. Bu ikili sistem Avrupa'nın ve Fransanın güvenliği için uygun değildir. Devletler bu sistem nedeniyle siyasi bağımsızlığından çok şey kaybetmektedir. 

2- Bu ikili sitemin Avrupada hakim olmasına son verilmelidir. Avrupanın yarısı Sovyetlerin diğer yarısı da ABD nin etki alanındadır.bu nedenle bu iki devlet etki alanlarından ellerini çekmelidir. Avrupanın dengesi Fransa ile SSCBye dayanmalıdır. 
Bunun için de Fransa bir an önce kendi nükleerssilahlarına sahip olmalı. 

3- Fransa öyle ya da böyle bir ittifaka dahil olması gerekse de bu ittifak içinde bağımsızlığını korumalı eski gücüne kavuşmalıdır. 

NOT:başlangıçta İngiltere'yi de tasarladığı Avrupa'nın içinde düşünmüşse de İngiltere'nin Amerikancı politikası nedeniyle ona açıkça cephe almıştır. İngiltere'nin ortak Pazar teşebbüslerini 1963 ve 67 de veto etmiştir. 


De Gaulle'ün bahsettiğimiz dış politika esasları uygulamada dört safhadan geçmiştir. 


1. 1958 den itibaren Nato içinde Fransanın sesinin daha çok duyulması çabası olmuştur. Bunun için de Nato içinde ABD İngiltere ve Fransasacayağını oluşturmaya çalıştı fakat olmadı. Çünkü Nükleer silah kullanımında ABD'den başka Fransa ve İngiltere'nin de veto hakkı olmasını talep etmiştir De Gaulle , ne Eisenhower ne de Kenedy bunu kabul etmemiş. Fransa da Nato yükümlülükleri konusunda yan çizmeye başladmıştır. 

2. safha Degaulle ortak pazardan hareketle bir Avrupa birliği kurmak istemiş böylece ABD nin Nato üzerindeki hakimiyeti azalacaktı, bu da mümkün olmadı . Bunun üzerine De Gaulle Nato'ya açıkça cephe aldı Natonun savunma konusunda üyelerinin milli egemenlik haklarını sınırladığından ve çok fazla entegre hale geldiğinden bahsetti. 

3. safha 1965 de başladı artık Avrupada Sovyet tehdidinin azaldığını ileri sürdü ve doğu Avrupa ve Sovyetlerle yakınlaşma poltikası izledi. Amacı Atlantikden Urallara bir Avrupa kurmak ve Pan Avrupa güvenliğini gerçekleştirmekti. Bunun için Natodan kopması gerekli idi . Mart 1966 da Natonun askeri kanadından çekildiğini 


açıkladı.. Nato bir siyasi organizasyondan çok askeri bir ittifaktır bu nedenle Fransanın askeri kanattan çekilmesi önemlidir. 

Nato komutanlığı emrindeki Fransız askerlerini çekti, Fransada bulunan Nato üs ve tesisilerinin çekilmesini istedi, Almanyadaki kuvvetlerini çekti,Fransadaki Amerikan üsleriyle ilgili antlaşmaları feshetti...) 

4. safha 1969 Nisanda De Gaulle işbaşından ayrıldı. Fakat öncesinde izlediği politikanın başarısızlığını da gördü. 1968 de Çekoslavakya'nın Sovyetler tarafından işgali gerçeği görmesini sağladı. 


SPUTNİK VE SONUÇLARI 

1957'de Sovyetler Sputnik yapay uydusunu başarılı şekilde yörüngeye oturmasını sağlamıştı. 1949 da atom gizlerini elde etmesinden sonra , şimdi kıtalar arası füze yapımını da gerçekleştirdiğini vurguluyordu. Çünkü Sovyetler yapay uyduyu anacak güçlü bir füzenin ucunda uzaya göndermiş olabilirlerdi. 

Ruslar atom silahına sahiplerdi ancak bu silahı ABD topraklarına fırlatabilecek teknolojiye sahip değillerdi. ABD ancak 31 Ocak 1958 de uzaya küçük bir uyuyu yerleştirebilmişlerdi. Bu durumun genel sonuçları: 

- ABD üstünlüğünü Sovyetlerin sarstığı hatta son verdiği anlamına gelebilir. 

- ABD buna Sovyetlere yakın müttefik ülkelere orta menzilli güdümlü füzeler yerleştirerek çözüm üretmeye çalıştı.. Bu durum olası bir nükleer savaşta Avrupa topraklarını açık hedef haline getirir. 

- Sputnik global güç dengesini değiştirmiştir, aynı zamanda Nato içindeki dengeyi de Avrupa lehine değiştirmiştir. 

- Avrupa ödeyeceği bedelin büyüklüğünün farkında olarak ABD ile pazarlığa oturdu. 

ABD Avrupalı müttefiklerinden talebi şudur: Avrupalılar yeni savaş teknolojisine paralel olarak Nato bölgesinin savunmasından sorumludur. Ancak nükleer savaşa karar verme ve müttefik ülkelere yerleştirilecek füzelerin nükleer başlıklarının anahtarı ABD? nin elinde olmalı. 


AVRUPA'NIN TALEPLERİ 


- Avrupa olası bir savaşta madem Avrupa açık hedef olma riskini alıyor, o zaman kendi nükleer silahını ya da ABD nin vereceği silahı istediği zaman kullanma yetkisine sahip olmalı.- İlk Fransa 

- Nato'nun Avrupalı üyeleri açısından nükleer silahın tetiğinde parmakları olmadığı takdirde sınırlı nükleer savaş kabul edilebilir değildi . Çünkü Avrupa 


olası bir Sovyet saldırısında ABD “nin nükleer karşılık uygulayacağından artık emin değillerdi. İki büyük devletin birbirlerinin toprak bütünlüğüne dokunmadan , Avrupa'yı hallaç pamuğu gibi atabilecekleri ve bölgede nükleer bir savaşı sınırlı tutabilecekleri olasılığı, çoğu Nato müttefikini topraklarında orta menzilli füze bulundurmama politikasına itmişti. 

Sputnik'in bir diğer sonucu da tartışmasız Amerikan üstünlüğünü sona erdirmesiyle ,ÇEVRELEME POLİTİKASININ da artık yavaş yavaş anlamını yitirmeye başlamasıdır. Bu politika Sovyetlerle sınır olan ülkeler için , ABD'nin askeri üstünlüğü devam ettiği müddetçe etkili olabilirdi. 


NATONUN GÜNEYDOĞU KANADINDA ÇATLAMA 


Natonun güneydoğu kanadında Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs meselesi kaynaklı gerginlik ,batı kanadının 20 yıldır iş yapamaz hale gelmesine neden olacaktır. Türk —Yunan çatışamsı ,Fransanın Nato'nun askeri kanadından 


ayrılmasından daha sarsıcı bir etkiye sahiptir. 
Bunun sebebi: 


Fransa Natodan ayrıldığı sırada Doğu — Batı ilişkilerinde de bir yumuşama süreci başlamış olaması ve iki taraf arasında çatışma ihtimalinin giderek azalmasında aranabilir. 

Oysa Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginliği başladığı sırada (oOOrtadoğuda bunalımlar başlayacak ve bu bunalımlar Türkiye'nin önemini de artıracaktır. 
Ancak Türk Yunan işbirliğinin gerçekleşmemesi Nato'nun Ortadoğu gelişmeleri üzerindeki etkisini olumsuz etkileyecektir. 

Bir diğer nokta ise bu gerginliğin Türk Amerikan ilşkilerine de etki etmiştir. 
1964 Haziranda ABD başkanı Johnson'nın Türkiye'ye gönderdiği sert ve 
manasız mektup Türkiye'yi yeniden Sovyetler'e yaklaşmak mecburiyetinde bırakacaktır. 1965 sorası Türk Sovyet ilişkilerinde özellikle ekonomide ciddi bir artış söz konusudur. 

Arap dünyasına yakınlaşma da 1960 ortalarında oluşmaya başlamıştır. 
1963-1964 Kıbrıs bunalımı bir bakıma Türk dış politikasını çok kutupluluğa doğru itmiştir demek yanlış olmaz. 

1967 Kıbrıs Buhranı Türk Amerikan ilişkilerine çok etki etmese de Türk 
Yunan ilişkilerindeki gerilimin dozunu oldukça artırmıştır. 

1974 Kıbrıs Bunalımı Hem Türk-ABD hem de Türk - Yunan ilişkilerine ağır 
darbe indirmiştir. 


- Ardından Amerika 1975 den itibaren üç yıl Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştır. Türk ABD ilişkisinin en ihtiyacı olan “'güvenilebilirlik “faktörü ağır yara almıştır. 

1975 den itibaren Türk Yunan anlaşmazlığına 

- Kıta Sahanlığı 

- Karasuları 

- Hava kontrol sahası unsurlarını içine alan EGE MESELESİ de ilave olacaktır. 

- Bütün bunlar batı bütünlüğü ve dayanışmasında ciddi sarsıntı oluşturmuş ve Nato'nun önemli bir parçasında ciddi bir yapı değişikliği meydana getirmiştir. 


VİETNAM SAVAŞI VE BATI 


1954 Cenevre Antlaşması ile Vietnam Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrıldı. 
Amerika Kuzeydeki Viet-Minh rejimine karşı güneyi korumaya devam etti. Güney Vietnam'ın komünistlerin eline geçme ve uluslararası komünizmim tehdidinin Güney doğu Asya'da üstünlük sağlama ihtimali ABD yi Vietnam bataklığına çekecektir. 

Vieth -Minh Lideri Ho Chi Mingh'in 1954 Cenevre Antlaşması ile yetinmeye niyeti yok. Gerillalar yavaş yavaş güneye doğru sızmaya başladı bu durum ABD'nin dikkatini yeniden bölgeye çekti. 

Önce ekonomik yardım ve askeri danışman derken 1965 den itibaren asker sevketmeye başladı. 

Böylece Kuzeyin Vietkong gerillaları ile ABD arasında 1973 başına kadar sürecek mücadeleyi başlattı. Başarısız oluyor. 

Tüm Vietnam'ı komünistlere teslim edilmek zorunda kaldı. 1972 de Çin- ABD ilişkileri düzelmese ,1969 itibariyle Çin Sovyet ilişkileri silahlı çatışma noktasına gelmese idi ABD bu bataklıkta daha uzun kalabilirdi. 


1968 “de Kuzey ile barış görüşmeleri başladı ancak 1973 de gerçek barış 
ımzalanabildi. Buna göre 
- ABD ordusu Vietnam'dan çekilecek 
- Savaş esirleri karşılıklı teslim edilecek 
- Kuzey ve Güney görüşmeler sonucunda birleşecek 
- 1975 de Kuzeyin Güneyi ele geçirmesi ile iki devlet Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti adıyla birleşti 1976. 


- Amerikan kamuoyunda yankım - askere gitmeyi reddediyorlar 


Sovyetler durumdan yararlanıp Çekoslovakyayı işgal ediyor. 

Arap-İsrail Savaşı 

Savaş sırasında ABD Nato içinde danışma mekanizmasını işletmemiş , kararı tek başına vermiş. Batı için de ciddi sonuçlar doğurabilecek bir durumda ABD'nin bu tutumu Nato içinde danışma ve dayanışma meselesi ciddi tartışmalara neden olmuştur. 


YUMUŞAMAYA (DETANT) DOĞRU 


1960-1970 arası bloklarda meydana gelen yapı değişikliği, bloklar arası ilişkilerde eski sert politikalardan uzaklaşılmasını beraberinde getirdi. 

Artık anlaşmazlıklar nispeten daha yapıcı yaklaşımlarla çözülmeye çalışılıyor. 
Bu değişimde 1962 KÜBA BUNALIMI'NIN büyük etkisi vardır. 

Bloklar arasında yumuşama girişimleri gerek çatışmaların temelinde yatan silahlanmayı durdurma veya sınırlama çabaları ve gerek blok dışı ülkelerin , bloklar arası ilişkilere tesir etmek için kendi aralarında teşkilatlanma çalışmalarının temeli 1960 öncesinde başlar. 


BANDUNG'TAN BAĞLANTISIZLIĞA 


1960 başında Doğu ve Batı Blokları dışında yeni bir hareketin ve yeni bir devlet 
gruplaşması ortaya çıkmıştır BAĞLANTISIZLAR. Tarafsızlar veye Bağlantısızlar Bloğu gibi isimler almıştır . Ancak başlangıcı tekdir. Bu da Nisan 1955 de toplanan BANDUNG KONFERANSIDIR. 


Konferansın amacı, bağımsızlıklarını henüz yeni kazanmış bu ülkelerin ABD ve Sovyetler gibi gibi nükleer güçler karşısında kendilerini korumak için birlik ve dayanışma içinde olma ihtiyacıdır. 

Konferansa bir Asya devleti olarak davet edilen TÜRKİYE konferansta bir bakıma NATO temsilcisi iken , Çin ise Asya Afrika devleti sayılmayan dolayısıyla konferansa davet edilmeyen Oo Sovyet Rusya'nın temsilcisi durumunda idi. 

Bu çelişkili şartlar içerisinde bazı kararlar alınmıştır. En önemlilerinden birisi Çin VE Hindistan arasında kabul edilen “Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi “ üzerine varılan anlaşmadır. 


Bandung Konferansı ,bir başlangıçtır. Üyelerin karmaşık yapıları nedeniyle doğu ve batı bloğu karşısında yer alabilecek felsefeyi ve birliği hemen oluşturamasada Bağlantısızlar Hareketini başlattığı kesindir. 

Başta düşünüldüğü gibi Asya-Afrika hareketi olmamış, bunun yerine daha geniş çapta olmak üzere , milletler arası politikada * BAĞLANTISIZLIK” akımı ortaya çıkmıştır. 

Bağlantısızlığın hiçbir askeri ittifaka ve bloğa bağlı olmama hareketinin ilk teşkilatlanmasını TİTO ve NASIR”IN teşebbüsü ile 1961 de oluşmuştur. 

İki liderin girişimi ile 1-6 Eylül 1961 de Belgrat'ta 25 tarafsız ve bağlantısız ülkenin katılımıyla bir konferas toplandı. Sonunda 25 maddelik bir deklarasyon ve ABD ve Sovyetlere hitaben bir barış çağrısı yayımlandı 


BELGRAT KONFERANSI 


- Deklarasyonda her türlü kolonicilik sömürgeciliğe şiddetle karşı çıkılıyor. 

- oSömürgelerdeki bağımsızlık hareketlerinin desteklenmesi isteniliyor. 

- Güney Afrikadaki ırkçı ayrım eleştiriliyor 

- Filistin Arap halkının tüm haklarının tanınması 

- Yabancı üslerin kaldırılması 

- oGenel ve tam silahsızlanma- bütün nükleer silahların yasaklanması- büyük devletlerin en kısa sürede silahsızlanma antlaşmaları imzalamaları. 

- Çin'in BM ye kabulü 

- Barış çağrısında ise o günkü milletler arası koşullardan duyulan kaygı ifade ediliyordu. 


İKİNCİ KONFERANS—> KAHİRE 


Nükleer silahlardan vazgeçilmesi 

Yabancı üslerin tasfiyesi 

Devletlerin birbirlerinin içişlerine karışmaması 

Emperyalizme karşı çıkış 

Kıbrıs için self determinasyon hakkının tanınmasını talep ettiler. 


- NOT: Bu esnada Kıbrıs Rumları Türklere karşı katliamlar yapmış Kıbrıs Cumhuriyetini fiilen sona erdirmişlerdi. Buna rağmen Bağlantısızların Kıbrıs meselesine bu şekilde yaklaşmaları politik oyunların içinde olduklarının da iyi bir örneğidir. 

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI—> ZAMBİYA 
DÖRDÜNCÜ TOPLANTI—> KÜBA 


BağlantısızlarHareketi tarihsel süreç içinde uluslararası ilişkilerde beklenen başarıyı sağlayamasa da (1960-1990 arasında sömürge durumundan kurtulma yolunda mücadele veren ülkeler için umut oldu. 

BM'den sömürge ülkelerin bağımsızlıklarının verilmesinde dair kararların çıkmasında , Afrika Birliği Teşkilatı'nın kurulması ile İslam Konferansının toplanmasında etkili oldu. 


BAĞLANTISIZLIĞIN NEDENLERİ 


Bandung Konferansı 

En büyük sebep bağımsızlığını yeni elde eden devletlerin zayıflığı —güçsüzlüğüdür. 
İki süper güç var ama bu bloklardan birinde olmak onların bağımsızlık anlayışlarına ters. 

- Bağlantısızlar (blokların nükleer gücüne karşı kendi silahı olarak Oove silahlanmaya karşı gelme silahsızlanma politikasını uyguladılar 

- Bağlantısızların bunun haricinde en fazla kullandıkları silah BM olmuştur. 

- Genel kurul kararlarıyla büyük devletlerin kararlarına yön verip bloklar arası dengeyi kurmaya çalışmışlardı. 

- Fazla ülke var BM'de etkili ama Güvenlik Konseyi'nin gücü sebebiyle etkinlikleri azaltılıyor. 

- Bağlantısızların genellikle benimsedikleri ekonomik rejim ---- sosyalizm 

- Siyasi rejim diktatörlük genellikle askeri diktatörlük. 

- Düzenli ve hızlı bir ekonomik kalkınma için demokrasiye sırt çevirip diktatörlüğü tercih etmeleri Afrikada silahlı kuvvetlerin iktidarına imkan vermiştir. 

- Çin —Küba-Vietnam —Laos- Kamboçya gibi komünist ülkeler ve Daha sonra Sovyet işgaline uğrayacak olan Afganistan da Bağlantısızlara dahil olması olmuştur. 


Bağlantısızlar hareketi kendi içinde çelişkiler çatışmalar anlaşmazlıklarla dolu olmasına rağmen , bloklar ve büyük devletler karşısında bir bütünlük göstermekte , bloklara tesir etmeye çalışan garip bir milletlerarası politika hareketi olarak göze çarpmaktadır. 


YUMUŞAMA DÖNEMİ 


1960-1990 arası döneme , Doğu ile Batı arasında siyasi,ekonomik ve kültürel işbirliğinin gelişmesinden dolayı YUMUŞAMA DÖNEMİ denir, 

Her iki blokta yer alan ülkelerin nükleer silahlara sahip olması kazananı olmayan bir savaş çıkması tehlikesine karşı bu döneme girilmiştir. 

- 1953 Stalinin ölümü sonrası yerine gelen Kuruşçevin de Batıya olan bakış açısını değiştirmesi ” barış içinde bir arada yaşama “politikasını başlattı. 
SSCB nin bu politikasında Çin'in Sovyetlerden uzaklaşmasının, BM ye üye olmasının ve ABD ile yakınlaşmasının etkisi oldu. 

- Kuruşçev bu politika doğrultusunda Batı ile işbirliği,karşılıklı yarar sağlama , toprak bütünlüğüne saygı ilkelerini ön plana çıkardı. 

- 1963 de ABDİLE SSCB arasında olası krizlerde liderlerin görüşebilmesi için bir telefon hattı kuruldu. 

- 1967 de ABD ve SSCB arasında uzayın silahsızlandırılması kararı alındı. 

- 1968 de başka ülkelerin nükleer silah geliştirmesinin önlenmesi kararı alındı 

- ABD ve SSCB aralarında imzaladıkları antlaşmalar ile birbirlerinin etki alanlarına müdahale etmeme kararı aldı. 

- 1975 de heriki ülke uzaya birlikte uçuş gerçekleştirdi (Apollo Soyuz) 


SİLAHSIZLANMA ÇABALARI 

2. Dünya Savaşı sonrası BM silahsızlanma konusunda birçok girişimde bulundu. Bu görüşmelerin en önemlilerinden biri ABD ile SSCB arasında başladı görüşmelerin sonunda Moskovada SALT I Antlaşması imzalandı. 

SALT 11972 

Stratejik silahların sınırlandırılması görüşmeleri iki buçuk yıl sürdü. Bunun sonunda saldırgan füzelerle ilgili kesin anlaşmaya varılamadı geçici bir antlaşma yapılabildi. 
Füze savar denilen savunma füzelerinin sınırlandırılmasında kesin antlaşmaya varılabildi. 

Böylece sorunların barışçıl yollarla çözümü süreci başladı. Görüşmelerin başladığı1969 yılı yumuşamanın da başlangıcı sayıldı. 


SALTI (1979 VİYANA ) 

Brejnev ve Carter arasında 1979'da Viyana'da imzalandı. Uzun menzilli nükleer silahların sınırlandırılması kararı alındı. ABD Kongresinde buna muhalefet edenler oldu. 1979'da SSCB'nin Afganistan'ı işgali nedeniyle ABD Kongresinde onaylanmadı. 

Ardından yeni başkan Reagen, eski antlaşmayı bir kenara bırakarak stratejik silahların azaltılmasını (START) denilen yeni bir görüşme sürecini başlattı. 


HELSİNKİ KONFERANSI VE AGİK (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı) SSCB nin beklentisi Doğu Avrupadaki avantajlı konumunu meşru hale getirmek istiyor. Batı ise Doğu Avrupadaki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek SSCB yi zor durumda bırakmak istiyor. 

I Ağustos 1975 de sonuç bildirgesi yayınlandı. Helsinki Antlaşmasının nihai senedine göre 

I- Avrupa ülkeleri egemenlik bakımından birbirine eşittir. 

2- Üyeler birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterecek ve tehdit oluşturmayacak. 

3- Ülkelerin içişlerine karışılmayacak. 

4- Ulusların kendi kaderini tayin hakkı olacak. 

5- Avrupa ülkeleri arasında işbirliği sağlanacak. 

6-Askeri alanda güvenlik önlemleri alınacak 

7- Kişilerle , düşüncelerin serbestçe dolaşımı sağlanacak 


ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI 

Sykes-Picot ile Osmanlı Devleti'nden ayrılması planlanan Filistin bölgesinde, Balfour Deklarasyonu ile bir Yahudi devleti kurulması yönünde adım atıldı. 
San-Remo Konferansı ile İngiliz idaresine bırakılan Filistin'e çok sayıda Yahudi göçü yaşandı. 

Göç sebebiyle Araplar ile problem yaşadılar. İngiltere işi BM'de çözmek istedi. 
Filistin Özel Komitesi Çoğunluk Planı ve Azınlık Planını ortaya koydu. BM Filistin yanlı kararlar aldı ve ABD , SSCB Filistin ile birlikte hareket etti. İngiltere manda yönetimini kaldıracağını duyurdu sonra İsrail Devleti kuruldu. 

İsrail'in kurulması Araplar ve Yahudiler arasında kesin bir ayrışmaya ve savaşlara sebep oldu. 

Çoğunluk Planı: Filistin; Yahudi ve Arap devleti olarak ekonomik bağlarda birbirine bağlı iki devlet olacaktır. Kudüs ortak bölge olarak uluslararsı güçlerin kontrolüne olacaktır. 


Azınlık Planı: Kudüs merkezli Filistin Federal Devleti kurulacaktır. 


1948 ARAP-İSRAİL SAVAŞI 

İsrail kurulduğu ilk günden itibaren büyük devletler tarafından tanındı. Bu durum karşısında Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak ordularının Filistin'e girmesi ile başladı. Yeni kurulan İsrail ordusu Yahudilerden oluşuyordu. İngilizler'in yardımı ile galip geldi. 

Araplar- Ateşkes Anlaşması (Resmi olarak tanımıyor) 

Diğer devletler- Ateşkes Antlaşması 


ABD'nin İsrail'i tanıması, BM'nin İsrail lehine olan Çoğunluk Planı savaşın çıkmasının nedenleri arasındadır. Savaş sonunda da İsrail ön planda tutulmuştur ve ABD'den yardım almıştır. SSCB Soğuk Savaş sebebi ile Araplar ile ilişkilerini iyi tutmuştur. 

Arap milliyetçiliği gelişmiştir. 


1956 ARAP-İSRAİL SAVAŞI 

Mısır Süveyş Kanalı'nı aldı, SSCB”ye yakınlaştı. Fransa ve İngiltere rahatsız olunca İsrail'in savaş açması için ona yardım etti. Savaş İsrail'in Mısır'a saldırması ile başladı. SSCB'nin tepki göstermesi ve ABD'nin İngiltere ve Fransa'yı uyarması üzerine savaş bitti. 

- 1967 Arap-İsrail Savaşı Filistin davasının tek çatı altında toplanması için 1964”teki Arap Birliği toplantısında, Yaser Arafat liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) ve gerilla tarzı askeri birlik niteliğinde yapılandırılacak El-Fetih'in kurulması kararlaştırıldı. 

- El-Fetih'in saldırıları sonrası İsrail'in Suriye ve Ürdün ile yaşadığı sınır çatışmalarında, BMGK'nin SSCB etkisiyle İsrail aleyhine karar vermesi Arapları cesaretlendirdi. SSCB”nin desteğini alan Mısır, Tiran Boğazı'nı 
İsrail'in geçişlerine kapattı. İsrail bu olayı savaş sebebi kabul etti ve 5 
Haziran'da düzenlediği ani bir saldırı ile savaşı başlattı. Vietnam Savaşı'ndan istediğini alamayan ABD'nin Arap-İsrail sorununu barışçı yollarla çözme çabası, SSCB'nin destek vermesine rağmen yeterli olmadı. 

- Savaş çok ciddi sonuçları beraberinde getirdi. Arap ülkeleri ABD'ye petrol sevkiyatını durdurup ilişkileri askıya aldı. 

- İsrail topraklarını 4 kat büyüttü, zulümden kaçan mülteci sayısı milyona ulaştı. 


- Arapülkelerinin lideri olmak isteyen Mısır Devlet Başkanı Nasır'ın Arap dünyasındaki itibarı sarsıldı. Arap ülkeleri arasında birliği sağlayacak ciddi bir teşkilatın gerekliliği ortaya çıktı. 


İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 


İslam devletleri arasında tek seslilik oluşturma girişimleri başarız oluyordu. Mescid-i Aksa'nın bir Yahudi tarafından yakılmak istenmesi sonucu İslam Konferansı Teşkilatı kuruldu. 

- Eşitsizliğe ve sömürgeye karşı durmak, 

- Üyedevletler arasında dyanışmayı güçlendirmek ve farklı iş alanlarında 

beraber çalışma ile bunu pekiştirmek, 

- İslam beldelerinin ve halklarının bağımsızlık mücadelesine destek vermek. 
2011'de ismi değiştirildi ve islam ülkesi sayısı çok arttığı ve her alanda bir çok değişim, gelişme yaşandığı için maddeleri güncellendi. 

- Yolsuzluk, kara para ve terörizm ile mücadele etme, 

- Aile müessesini korumak ve geliştirmek, 

- İslam ortak pazarı kurmak, 

- Azınlık olarak yaşayan müslümanları korumak. 


1973 ARAP İSRAİL SAVAŞI 
Mısır-Suriye-İsrail 
- 1967 de israile kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi. 
- ABD-İsraili, Rusya Arap Devletlerini destekledi. İsrail kazandı. 
- Mısır Sina Yarımadasının bir bölümünü geri aldı.Arap devletlerinin Batılı devletlere petrol ambargosu uygulaması üzerine petrol krizi yaşandı. 
- Süveyş Kanalının egemenliği Mısır'a bırakıldı. 
- BM'nin kararı sonucu savaş sona erdi ama barış sağlanamadı. ABD, Mekik diplomasisi uyguladı. 


ABD ve SSCB'nin bu otorite boşluğundan yararlanarak bölgede üstünlüğü ele geçirmek istemesi Soğuk Savaş'ın Orta Doğu'ya taşınmasına neden oldu. Bundan sonra Arap-İsrail savaşlarında belirleyici unsur, Soğuk Savaş'ın dinamikleriydi. 
BM Güvenlik Konseyinin Arap-İsrail sorununun çözümü için aldığı kararlar, iki süper güç tarafından veto edildiği için somut hiçbir adım atılamadı. ABD, barış ortamı ile İsrail'in güvenliğini sağlamayı, Orta Doğu petrollerine kolay ulaşmayı ve bölgede SSCB'nin yayılmasını engellemeyi amaçlıyordu. 


- İlk hamle Bağdat Paktı - Irak hariç Arap ülkeleri dahil değil, SSCB”ye yakınlaşmasına sebep oluyor. 

- Amerika doktrini sayesinde Orta Doğu'ya büyük bir ekonomik yardımda bulundu. SSCB, Mısır, Suriye tepki gösterdi. 

- Rusya komunist yapılanmalara ve İsrail'in kuruluşunda etkili olan terör örgütlerine destek verdi. 

- 1956 Arap-İsrail Savaşı öncesinde İsrail'e silah satan SSCB, savaş sonrasında ABD'nin Araplara silah ambargosu uygulama yönündeki deklarasyonuna (1950) dâhil olmadığı için durumu fırsata çevirdi. 


CAMP DAVID ANTLAŞMASI (1979) 


- Bunda Arap İsrail savaşlarının Mısır ekonomisinde yarattığı sıkıntılar ve dışborçların ödenmesinde yaşanan sorunlar, 

- Sina Yarıadasını geri alabilmek, 

- Savaş sırasında SSCB den alınan silahların yetersiz kalması ABD ve Batının yeni nesil silahlarına duyulan ihtiyaç 

- Ekonomik kalkınmada ABD ve Batı desteğine duyulan ihtiyaçlar SSCB den uzaklaşma eğiliminde etkili oldu. 


Mısır ilk etapta ABD aracılığı ile başlayan görüşmelerle bazı avantajlar elde etti Sina Yarımadasının birkısmını geri aldı. 
Ardından başlayan mekik diplomasisiyle Mısır ve İsrail arasındaki problemlerin çözümünde baskı oluşturdu. Böylece Mısır İsrail'i tanıyan ilk Arap devleti oldu. 
Bunun üzerine Arap Birliği Mısır ile ilişkileri dondurdu. Mısır diğer Arap ülkeleriyle karşı karşıya geldi Libya Irak Suriye Cezayir gibi ülkelerle ilişkilerini kesti. Buna rağmen barış ortamı oluşturmaya çalışan Mısırın Önceliği Filistin Meselesi olarak önplana çıktı. 
İsrail'in; 

- Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı çıkması, 

- Filistin'de Yahudi yerleşim yerlerinin inşasına devam etmesi, 

- Kudüs'ün statüsü konusunda geri adım atmaması barış görüşmelerinin çok ağır 

ilerlemesine neden oldu. 

ABD ve SSCB bölgede barışı tesisi için Cenevrede bir konferans düzenlemeye karar verdi ancak bir türlü toplanamadı. Bu esnada İran Devriminin yaşanması ABD ve İsraili tedirgin etti. Bu tedirginli barış sürecini hızlandırdı. Beyaz Sarayda CAMP DAVID ANTLAŞMASI imzalandı. 


- Mısır İsrail Savaşı sona erecek 
- İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilecek 
- İsrailin Süveyş Kanalından yararlanmasına yönelik haklar garanti altına alınacak 
- Taraflar birbirlerinin egemenlik haklarına saygı duyacak 
İki ülke Rsında diplomatik ilşkiler başlatılacak 
Bu ii tepkiolarak 18 Arap devleti Mısır ile ilişkilerini kesti. (Mısır'ın Arap Birliğinden, OAPEC ve İslam Konferansı Örgütünden çıkarılması, Mısır'a ekonomik boykot uygulanması, büyükelçilerin Mısır'dan geri çekilmesi) 


1960 SONRASI ENERJİ KAYNAKLARINDAKİ DEĞİŞİM VE 1973 PETROL 
KRİZİ 
İRAN İSLAM DEVRİMİ 


- 20 yy kadar İran'da Kaçar Hanedanlığının egemenliği vardı. Kaçar Şahlarının güçleri bulundukları bölge ile sınırlıydı. Vergi toplama ,güvenlik gibi hizmetleri yerek toprak sahibi güçlerle yaptıkları işbirliği ile sağlayabiliyorlardı. 

- 19. yy sonlarında İran'da Batı nüfusu ve etkisi arttı bu da Meşrutiyet Devrimini tetikledi. Bu durum Bu tarihten itibaren İran'da hissedilen her bunalımın ardında Batının aranması gibi bir sorunsalı da beraberinde getirdi. 

- Meşrutiyet dönemi , bunu yıkmaya çalışan ulema ve şah yandaşları ile meşrutiyet taraftarları arasındaki çatışmayı beraberinde getirdi . Sonuçta meşrutiyet taraftarları kazandı ve Ali Şah sürgüne gönderildi. 


RIZA ŞAH DÖNEMİ 


- 1921'de General Rıza Han yönetimi ele geçirdi. İlk etapta İngiltere ve SSCB arasında bir denge kurmaya çalıştı. 5 yıl sonra artık kontrolü ele geçirmişti. 

- Tarımda moderleşme ve fabrikalrı moderneştirmek ile işsizlik azaldı ve refah seviyesi yükseldi, Güçlü devlet güçlü ordu yaklaşımıyla orduyu revize etti. 

- Merkezi otoritenin başkent dışında da tesisini sağladı. Her türlü muhalefeti ezerek merkezi bir devlet kurdu. 

- İran'ı modernleştirmek için ekonımik —sosyal-siyasi reformlar yaptı. 

- İngiliz etkisini kırmaya çalıştığı için Batı tarafından sevilmiyor. 2. Dünya savaşında SSCB ve İngiltere tarafından sonu geliyor ve yerine oğlu getirttiriliyor. 


MUHAMMED RIZA ŞAH DÖNEMİ 


1953'de beyaz devrimi başlatarak babasının oluturduğu devleti geliştirmek için reformlara başladı. 

Ordu —bürokrasi ve saray patronaj sistemini geliştirdi. 

Onun zamanında İran ordusu havada ve denizde dünyanın büyük orduları arasına girdi. 

Bürokrasiyi güçlendirmek için bakanlıklar oluşturdu ve yönetime kendi yakınlarını getirdi. 

Petrol sahalarını yabancılara açtı. 

Rıza Şah Pehlevi Vakfını kurdu. (Vakfın hisseleri İran ekonomisinde belirleyici rol oynuyordu. ) 

Zengin ve fakir arasındaki uçurum derinleşti. Gelir dağılımındaki adaletsizlik büyüdü. 

Siyasal İslamcılar ve solcular bu duruma tepki gösterdi. 

Sürgün edildi (Halkı o kadar etkilemişti ki halk, şah sürgünden çıksın diye askerle çatışmaya girdi, protesto yaptı) 

Hükümet Tebriz halkını hain ilan etti. Sıkıyönetim ilan edildi anacak buna rağmen sokağa çıkıp gösteri yapanlar Şah tarafından kurşuna dizdirtilmesi olayların kontrolden çıkmasına Şahın ülkeyi terketmesine neden oldu. 


HUMEYNİ DÖNEMİ 


IŞubat 1979 da Humeyni İran'a döndü. Bu kez de Humeyni taraftarları ve ona karşı olanlar karşı karşıya geldi. Halk serbest seçimle yönetimin belirlenmesini istiyordu. 1979 daki seçimle oyların yüzde doksan dokuzunu alan Humeyni liderliğinde İran İslam Cumhuriyeti kuruldu. 

Ardından yeni yönetim solcular,liberaller ve muhalifler üzerinde baskı kurup yeni anayasa hazırlamaya başladı. Anayasa referandumla halk tarafından onaylandı. 

Humeyni İranın ruhani lideri oldu. Ruhani lider İslamın çıkarlarını belirleme , İslam Cunhuriyetinin genel ilkelerini belirleme, iç ve dış politkanın uygulanması ve denetlenmesi, yasama yürütme ve yargı arasında arabuluculuk yapma , af çıkarma , cumhurbaşkanını azletme, savaş ve barış kararı,seferberlik, ordu atamaları, (Şahların bile sahip olmadığı yetkilerdi bunlar.) 


BAAS HAREKETİ 


- Rönesans" veya "diriliş" anlamına gelir. 

- Baasçılık, Arap dünyasının tek bir devlette birleştirilmesi çağrısında bulunur. 
"Birlik, Özgürlük, Sosyalizm" sloganı ile Arap birliğine ve Arap olmayandan gelen kontrole ve müdahaleye karşı özgürlüğe atıfta bulunur. 

- 1953'de Arap Diriliş Partisi ile Arap Sosyalist Partisinin birleşmesiyle BAAS PARTİSİ kuruldu. Bu hareket Suriyede ortaya çıkmışsa da ,Irakta da taraftar bulmuştur.. Bu hareket Suriye ve Irakta ikdidar olmayı başarmıştır. 


İRAN - IRAK SAVAŞI 


- 1921'de Irakta meşruti krallık kuruldu.1933”de kral Faysal ölünce Irakta etnik ve dini çatışmalar arttı. 

- Irak bölgedeki sınır güvenliğini sağlamak için 1934 Sadabat Paktına ,1954 Bağdat Paktına imza attı ve Batıya yakın bir politika izledi. 1958 de var olan rejimi yıkalarak cumhuriyet ilan edildi. Baas Partisi ülke yönetiminde söz sahibi olmaya başladı ve parti SSCB ile yakınlaştı.Batıya yakın olanİran ile Basra Körfezi egemenliği için girişilen rekabet iki ülke arasındaki gerginliği artırdı. 

- Baas Partisinin SSCB ile yakınlaşması ve silah satın alması, işbirliği anlaşmaları imzalamaları İran?ı tedirgin etmekteydi. 

- 1975 de Cezayir arabuluculuğu ile Cezayir Antlaşmasını imzaladılar. Dostluk ve işbirliğini kabul ettiler ve Şattülarap Su Yolunun enderin yeri sınır kabul edildi. 
Böylece ilişkiler geçici olarak düzelmiş oldu. 

- 1979'da İran'da İslam Devrimi gerçekleşmişti. İranın Irak şiilerini kışkırtması, Irakında İran muhaliflerini desteklemesi, sınır sorunları,bölgedeki su yollarını kontrol etme istemeleri, Arap Dünyasının liderliği mücadelesi İran-Irak Savaşını başlattı 1980. 

- ABD İranı SSCBnin ise Irak'ı desteklediği savaş 1988 e kadar devem etti. Bir milyondan fazla insan hayatını kaybetti, petrol üretim tesisleri zarar gördü,milyarlarca doların harcandığı savaşta her iki ülkede ekonomik ve siyasi güç kaybına uğradı. 


KEŞMİR SORUNU 


- 1947'de İngiltere'nin Hindistan'dan çekilmesi sonrası bölgede HİNDİSTAN (Hindu- Hristiyan) ve PAKİSTAN (çoğunluğu Müslüman) olmak üzere iki devlet kuruldu. Bu iki ülke arasındaki çatışma konularından birisi de Keşmir Sorunudur. 

- Verimli topraklara ve yer altı zenginliklerine sahip olan Keşmir ,Hindistan-Pakistan Afganistan ve Çin'in kesişme noktasında bulunmaktaydı. 

- 1948'DE Pakistan ve Hindistan arasında Keşmir nedeniyle savaş çıktı. BM nin araya girmesiyle bölgenin geleceğinin bir halk oylamasıyla belirlenmesi şartını ileri sürerek ateşkesi sağladı. 

- 1963 de yeniden taraflar gerildi ve 65 de savaş tekrar başladı. BMGK girişimiyle savaş durduruldu. 1966 da anlaşmazlıkları barışçıl yollardan çözme konusunda TAŞKENT DEKLARASYONUNDA mutabık kaldılar. Ancak 
Keşmir sorunu uzun yıllar çözülemeyen sorunlar arasında yerini aldı. 


SSCB'NİN AFGANİSTAN”I İŞGALİ 

- 19 yyda Afganistan İngiltere ve Rusya'nın genişleme alanı içerisindeydi. İki devlet aralarında sorun yaşamamak için Afganistan'ı 1885 de denetim bölgelerine ayırdı. 

- Afganlar İngilizlere karşı verdikleri mücadele sonucunda 1919 da bağımsızlıklarına kavuştu. İlk önce krallık, 1973 de cumhuriyetin ilanı ie son buldu. Bu dönemde hükümetlerin halka baskılarının artmasıyla sosyal ve ekonomik sorunlar artmaya başladı. 

- 1978 de SSCB ve Afganistan arasında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı. 
Bu anlaşma ile taraflar dayanışma içinde olmayı ve ülkelerinin bağımsızlığını ve güvenliğini korumayı kabul etti. 

- 1978 de SSCB”'ye muhalif olan halkın başlattığı direniş karşısında Afgan yönetimi, SSCB”den direnişi kırmak için yardım istedi. SSCB birçok uzman ve asker gönderdi ancak çatışmalar sona ermeyince 1979da Afganistan'ı işgal etti. 

- Çin ve Pakistan olayı BM'ye taşıdı, ABD ise silahsızlanma anlaşması olan SALT'TI Antlaşmasını onaylamayarak Afganistan'a yardıma başladı. SSCB çok sayıda askere karşı ülkede kontrolü sağlayamadı. 

- 1989 da SSCB askerlerini Afganistan'dan çekti ardından Afganistan'da iktidar için iç savaş başladı. 

1960-1980 TÜRK DIŞ POLİTİKASI 
1964-67-74 KIBRIS BUNALIMI DEVAM NOTLARI 
1974 HAREKATINA SSCB TEPKİSİ: 


1967 CUNTA DARBESİ ile sağ bir rejim kurulması ve rejimin Amerikan destekli 
olması Sovyetleri memnun etmedi. 15 Temmus Sampson Darbesi ile Makarios'un devrilmesi daha da canını sıktı. Makarios Bağlantısızlık olitikasını takip ettiği kadae 1963-64 Kıbrıs Bunalımlarında SSCB ile son derece yakın ilişkiler içerisindeydi.Bu nedenle Sovyetler Makorios dan başka bir yönetimi tanımayacağını bildirmişti. 
Türkiye'nin 20 Temmuz müdahalesine tepki vermemiş hatta anlayışla karşılamışlardır. Bu müdahalenin adaya eski statüsünü kazandıracağına inanmışlar fakat Makariosun dönüşü gerçekleşmemiştir. 

2.Müdahale sonrası Yunanistanın Nato'nun askeri kanadından çekilmesi sonrası tutumları değişmiştir. Bu durum SSCB tarafından memnuniyetle karşılanmış hem Yunanistan Hem de Kıbrıs politikalarını değiştirmişlerdir. 

Türkiyenin adanın üçte birini ele geçirmesi fiilen taksimdi, SSCB ise adada iki ayrı toplumun varlığını kabul ederken taksime karşı çıkıyordu. Taksim demek adanın Nato üssü olması demekti halbuki Makarios liderliğindeki bağımsız ve bağlantısız bir Kıbrıs adanın Nato üssü olmasını engellerdi. 


ABD TEPKİSİ 


1963-1964 Kıbrıs Meselesi sırasında Johnson Mektubu ile sıkıntıya giren ilişkiler ,1974 Kıbrıs Krizi ile derinleşti. İlişkiler 1981 de Reagan yönetimi sırasında toparlanmaya başladı. 

1974 Kıbrıs Müdahalesi sonrası ABD Türkiyeye karşısilah ambargosu uyguladı. İki 
ülkenin Nato müttefiki olduğu düşünülürse tarihte eşine az rastlanır bir gariplik örneğidir denilebilir. 

Aslında 1974 Sampson darbesi öncesi sarsıntılar başlamıştır bunda 1971 de Türkiyede konan haşhaş ekim yasağının 1974 de kaldırılması Türkiye'ye ambargo kararını getirmiştir. 

Türkiyenin adanın üçte birini ele geçirmesi,yunan lobisinin faaliyetleri Amerikan Kongresinde Türkiye aleytarlığını güçlendirmiştir. 


1960-80 TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİ 


2. Dünya Savaşı sonrası Türk Amerikan ilişkileri iki kısıma ayrılır. 

1945-1960 arasında ilişkiler sarsıntısız,sağlam ve tam bir dayanışma içindedir. Bu durumu sarsacak ciddi bir anlaşmazlık yaşanmamıştır. Gerçek anlamda bir ittifak ilişkisi vardır. Türk dış politikası için tek kuvvetli dayanak noktasıdır. Nato bile Türkiye için Amerika demektir. 

1960-80 sonrası dönem sarsıntılar ,inişler ve çıkışlar ve krizler dönemidir. 

İki büyük Amerikan hatası ,yani1964 Johnson Mektubu ve 1975-78 ambargosu Türk Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmıştır. 


Bu değişiklik Türkiye'nin Sovyetlerle olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmesine neden 

olmuştur. 

Türkiyenin Ortadoğu politikasıda aynı etkiyle yeni bir şekil almaya başlamıştır. 

Bu gerilim 1980 Reagan dönemine kadar devam etmiştir. 

Fakat ilşkilerdeki değişim sadece bu olylara bağlanamaz süreç aslında 1960 dan itibaren 

değişmeye başlamıştır denebilir . Türkiyenin Amerika hakkındaki ilk şüphelerinin 

doğmasına neden olan olay Küba Krizi füze meselesidir. 

Sovyetlerin Küba'ya yerleştirdiğifüzeleri sökmesi, Amerika'nın da modası geçmiş ama 

Türkiye'yi desteklediğini gösteren Jupiter Füzeleri'ni sökmesi her ne kadar dünyayı bir 

nükleer savaş eşiğinden döndürse de Türkiye'de durum ABD'nin sıkıştığında Türkiye'yi 

gözden çıkarabileceği şeklinde yorumlanmıştır. Türkiyeyi SSCB karşısınd savunmasız 

bırakmıştır. 

Bu durum 1961 Anayasasının libereal hürriyetler düzeninde gelişen sol akımlar 

tarafından Amerikan karşıtlı için kullanılacaktır. 

1964 Johnson Mektubu bir ültümatom niteliğindeydi. Bu mektup bir süre kamu oyundan 

saklandı. Bu durum Türkiye'nin haklı davası olan Kıbrıs'a ABD engeli olarak sokaklara 

yansıdı. I964Ağustosunda üniversite gösterilerinde ilk kez Amerika aleyhtarlığı ve Go 

Home pankartları taşınıyordu. Başbakan İnönü de bir kabine toplantısında “dostlarımız 

düşmanlarımız bize karşı birleşmiştir” diyordu. 

Bu durum Türkiye'nin Sovyetlerle ilişkilerde yeni bir dönem başlatmasına neden oldu. 

Türkiye biri müttefiki diğeri komşusu olan iki süper güçle birden anlaşmazlık içinde 

olamazdı. Ekim 1964 de Türk dışişleri Moskova'yı ziyaret etti. Bu ziyaretle Kıbrıs'ta iki 

toplumlu yapının kabulü sağlandığı gibi Türk-Sovyet ilişkilerinin trafiği de yükselmiştir. 
1965 seçiminde tek başına iktidara gelen AP'nin sağ iktidarında da bu ziyaretler devam 

etmiştir. 

1974 Kıbrıs Harekatı sonrası ABD, Türkiye'ye karşı silah ambargosu kararı almıştı. 

Ambargonun kalktığı 1978 Eylülü ile Türkiye'de rejim değişikliğinin gerçekleştiği 12 

Eylül1980 arasında Türkiye'nin içine düştüğü kargaşa , siyasi istikrarsızlık, anarşi ve 

terör Türkiye kadar Amerika için de korkulu rüya olmuştur. 

Anarşi ve teröre genellikle komünist düşüncenin hakim olması bir yana , 1979 da 

İran'da Humeyni rejiminin kurulması da Amerika açısından , Türkiye'de koyu dinci bir 

hareketin ortaya çıkması endişesini yaratmıştı. 

1979 sonunda Sovyetlerin Afganistan'ı işgli de eklenince Amerika açısından ortaya 

karanlık bir manzara çıkıyordu. Ortadoğu stratejisi alt üst olmuştu. Yeni oluşacak yapı 

içinde Türkiye'nin önemi daha da artmıştı. Amerika'nın istikrarlı ve güçlü bir Türkiye'ye 

ihtiyacı vardı. Bu nedenle 12 Eylül darbesi ABD tarafından memnuniyetle karşılandı. 

Çünkü istikrar Türkiye'ye yeniden geliyordu. 

1980 Reagan döneminde yakınlaşma dönemi başladı 


SSCB —TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 


SSCB, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Makarios'un takip ettiği bağlantısızlık politikası ve adanın stratejik öneminden dolayı Makarios'u desteklemekteydi. 

Türkiye'nin adayı ele geçirmesiyle Kıbrıs'ın bir NATO üssü olacağı düşüncesindeydi. 
Johnson Mektubu, Türkiye-ABD ilişkilerinde bir kırılma noktası oluştururken Türkiye-SSCB ilişkilerinde olumlu bir dönem başlattı. Türk-Sovyet münasebetlerinde barış içinde bir arada yaşama esas alındı. SSCB, Kıbrıs'a dışarıdan yapılacak müdahaleye karşı olmasına rağmen adada iki toplumun varlığını kabullendi. 
1970'lerde Türkiye'deki sol örgütlerin Sovyet kontrolündeki sosyalist ülkeler tarafından kışkırtılması ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'na SSCB'nin karşı çıkması, Türk-Sovyet ilişkilerinin bozulmasına neden oldu. Ambargo yıllarında Türk-Amerikan ilişkierinin zarar görmesine rağmen SSCB”ye duyulan güvensizlik, Türk Sovyet ilişkilerinin gelişmesine engel oldu. 


TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ 


Türk-Yunan ilişkileri; Batı Trakya, Ege Adaları, Kıbrıs ve kıta sahanlığı meseleleri olmak üzere dört ana sorun çerçevesinde ele alınabilir . 

Ege Denizi ; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı yer olan Akdeniz'in bir kolunu oluşturmaktadır. 
1970lerin ikinci yarısında Türk dış politikasının en önemli konularından biri Yunanistan ile yaşanan Ege sorunu olmuştur. Bu durumun ortaya çıkmasında her iki ülkede yaşanan gelişmelerin dış politikaya yansıması etkili olmuştur. Yunanistan, Türkiye ile ilişkilerinde Ankara'daki siyasal boşluktan ve ABD ambargosunun yarattığı durumdan yararlanmış, Ankara ile ilişkilerinin temel stratejisini Ege üzerine oturtmuştur. 

Kıta sahanlığı, FIR hattı, Yunan adalarının silahlandırılması Ege Denizinde yaşanan Türk Yunan gerginliğinin temel sorunlarıdır. 


KITA SAHANLIĞI 


Yunanistan, 1961'den itibaren Ege Denizi'nde petrol aramak isteyen şirketlere arama ruhsatı verdi. Sondajlara 1963'te başlandı. Yunanistan'ın önceleri Ege'nin batı ve kuzey kıyıları için verdiği bu arama ruhsatlarının alanı, zamanla doğu yönüne kayma eğilimi gösterdi. Türkiye bu gelişmeler karşısında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Ege Denizi'nin ortasından geçen bir çizgiyi esas alarak yirmi yedi ruhsat verdi. 
Yunanistan, 7 Şubat 1974'te Türkiye'ye söz konusu ruhsatın kapladığı sahaların Yunan kıta sahanlığına girdiğini, bu nedenle arama ruhsatının geçersiz olduğunu bildiren bir nota verdi. 

Türkiye notaya verdiği cevapta Anadolu kıyılarından itibaren denizin altından batıya doğru uzanan toprakların Anadolu'nun tabii uzantısı olduğunu, dolayısıyla Türk kıyılarına yakın adaların Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğunu, Yunan kıta sahanlığına girmediğini bildirdi. Kıta sahanlığı konusunda Türk-Yunan çatışması bu şekilde başlamış oldu. Günümüzde de devam etmektedir 


FIR HATTI 


Türk Yunan ilişkilerinde Ege anlaşmazlığına 1974'te dâhil olan diğer bir konu ise “Ege Denizi üzerindeki sivil havacılığın güvenli olarak yürütülmesini sağlayacak yükümlülükler”-di. 

1952”de İstanbul'da ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) tarafından düzenlenen toplantıda alınan kararla Ege'deki FIR sorumluluğu Yunanistan'a verildi. Atina'nın FIR”'ı zamanla bir hava egemenliği olarak görmesi ve bir hudutmuş gibi göstermesi üzerine Türkiye , bu hattın değiştirilmesi için ICAO nezdinde girişimlerde bulundu fakat bir sonuç elde edemedi. Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı da FIR hattı sorununda etkili oldu. 

Ege'deki mevcut durumun Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmesi üzerine Türkiye, yayımladığı NOTAM (Notice to Airman (havacılara ilan)| ile Ege Denizi'nde kuzeyden güneye doğru bir çizgi çekerek bu çizginin doğusundan geçen hava ulaşım araçlarının (askeri uçaklar dâhil) bilgilendirme yapmasını istedi. 

Yunanistan da karşılık olarak Ege Denizi hava sahasını yabancı, sivil ve askeri uçuşlara kapatarak bölgeyi tehlikeli bölge ilan etti. Konuya ilişkin görüşmelerde 1980 yılına kadar herhangi bir sonuç alınmazken 1980'de Türkiye, 714 sayılı NOTAM'a son verdiğini açıkladı. Yunanistan da NOTAM”larını geri çekti ve bölge hava trafiğine yeniden açıldı. 


EGE ADALARININ SİLAHLANDIRILMASI 


Lozana göre Doğu Ege adalarında askeri tesis kurulmaması ve silahlandırılmaması kararı alınmıştı. 

Yunanistanın Türkiyeye yakın bazı adalarını veMeis ile 12Aday'ı silahlandırması sorunu ortaya çıkardı. 

Türkiye duruma tepki verince kurulan tesisilerin Yunanistanın Nato üyeliğinden dolayı olası SSCB saldırılarına karşı yapıldığı ilan edildi. 

Daha sonra da Türkiye'nin Yunanistan'a karşı saldırgan politikalarından doğabilecektehlikelere karşı kurulduğu ileri sürüldü. 

Bunun üzerine Türkiye 1974 yılında ,çıkabilecek olası bir Yunan savaşında kullanılabilecek Ege Ordu Komutanlığını kurdu. 


YUNANİSTANIN NATOYA DÖNMESİ 


1977 Haziran ayında Natonun askeri kanadına tekrar dahil olmak istediğini bildirdi. 
Bunun için gösterdiği sebep de Türkiye tehtididir. 


TÜRKİYE VE ORTADOĞU 


1- 
de 
3- 


1950—1960 arası 

1963-64 Kıbrıs Buhranından 1973 Petrol Krizine Kadar Olan Dönem 

1973 Sonrası olmak üzere üç dönemde incelenebilir 
İlk dönemde Türkiye Ortadoğu ülkeleri ile bir çatışma içerisindedir. Bunun nedeni soğuk savaş yılları olan bu dönemlerde Türkiye'nin Sovyet tehtidini ağır şekilde hissediyordu bu nedenle de Nato'nun bir parçası oldu. Bu dönemde Sovyetler Ortadoğu'ya sızmaya çalışıyor , Ortadoğu ülkeleri de bunu kolaylaştıracak bir politika izliyordu. 


2. DÖNEMDE İSE, BM Genel kurulunda Kıbrıs Meselesi görüşülürken Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetine hiç birşekilde müdahale edilemeyeceğini belirten Türkiye aleyhine karara 14 Arap ülkesi Türkiye aleyhine oy kullanmıştır. Bu durum Arap ülkeleriyle olan ilişkilerin zayıflığının göstergesidir. 
1965 de AP'nin tek başına iktidara gelmesinin ardından Ortadoğu ülkelerine karşı 
yakınlaşma politikası izlemiştir. AP Hükümet programında Arap memleketleri meşru davalarında (İSRAİL MESELESİ) Türkiye'nin desteğine güvenebilirler demişti. 
1964 Kıbrıs Krizi Türk Amerikan ilişkilerini değiştirirken ,Türkiyenin ortadoğuya 
açılmasını kolaylaştırmıştı. 
Ancak kolay olmadı. Ortadoğuda etkili olan Nasır Bağdat Paktını unutmamış ve Türkiyeye şüpheyle yaklaşmıştır. Türkiyenin Ortadoğuda etkisi Nasırın isteyeceği bir durum değildi. 
Türkiye ilk adımını 1967 Arap-İsrail Savaşı sırasında yaptı. ABD'nin İsrail'e yardım için Araplara karşı Türkiyedeki üsleri kullanamayacağını açıkladı. Ardından İsraile karşı savaşan Suriye Mısır ve Ürdüne gıda yardımında bulundu. 
İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi konusundaki görüşünü açıkça savunmuştur. 
Bm de Arap ülkeriyle ilgili görüşmelere onların lehine oy kullanmıştır. 
1970 sonuna doğru bağımsız Filistin'i desteklemeye başlamış bu da Ortadoğuda 
sempati toplamasını beraberinde getirmiştir. 
Türkiyenin Ortadoğu'ya ve İslam Dünyasına yakınlaşmasına neden olan 2. gelişme ise Mescid-i Aksa Yangınına gösterdiği tepki ve ardından toplanan İslam Zirvesi Konferansına dışişleri bakanı düzeyinde katılması olmuştur. 
1973 Arap-İsrail Savaşının yarattığı petrol krizi Türkiye'yi Ortadoğu ülkelerine daha da 
yakınlaştırmıştır. Türkiye Kredi ile bu bölgeden ihtiyacı olan petrolü karşılama yoluna gitmiş ayrıca bölge ile ticari faaliyetlerini de geliştirme yoluna gitmiştir. 1973 Arap —İsrail Savaşı Türkiye'nin Filistin meselesindeki tutumunu da değiştirmiştir daha önce Filistin halkının meşru hakları fikrine bağlı kalmışken ,Filistin Devleti üzerinde durmamışken ,bu tutumu Filistin Devletinin kurulması yönünde değişmiştir. İşte bu atmosferde Arap dünyasında tepkiyle karşılanan Camp David Antlaşmasını Türkiye de reddetmiştir. 
Fakat Türkiye'nin Bir Nato ülkesi oluşu öte yandan İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmemiş olması Arap ülkeleri için eleştiri ve şüphe sebebi olmuştur. Oysaki batı ittifakı Türkiye için hayati bir unsurdu Türkiye'nin bu konuda taviz vermesi mümkün değildi. 

3.DÖNEMDE İSE, Batı ile olan ilişkilerini Ortadoğu politikası ile uyumlu ( halde tutmaya çalıştığı dönemdir. 
Türkiyenin Ortadoğu Politikasında Türkiye'nin Nato üyeliği, Kıbrıs Meselesi,petrol etkili olmuşken; Ortadoğu'nun Türkiye münasebetlerinde de İsrail Meselesi ve İslamiyet önemli faktörler olmuştur. 


İsrail ile ilişkilere gelince bu Türkiye için hayati bir unsurdu. Amerika ile ilişkilerinin bir parçası idi. Ama İsrail'in Araplar aleyhine giriştiği her harekete de tepki göstermiştir. 

Mesela İsrail 1980 Temmuzunda Doğu Kudus'ü Batı Kudüs'e dahil edip ilhak edince Kudüs'ü ebedi ve değişmez başkent yapınca Türkiye ilhakı tanımadığını resmen bildirmiştir. Tel Avivdeki yabancı elçiliklerin Kudüs'e taşınma isteğini de reddetmiştir. 
80 Darbesinden sonra İsrail ile diplomatik ilişkiler ikinci katiplik düzeyine indirilmiştir. 
Bu jestin muhattabı elbette Arap ülkeleriydi 

81 de İsrail Golan Tepelerini ilhak kararı alınca bunu da tanımamıştır. 


1960-80 ARASI TÜRKİYE'NİN İÇ POLİTKASI 


Türk Halkı 27 Mayıs 1960 gecesisaat 03:00'te askeri bir darbe olduğunu radyodan Arlparslan Türkeş tarafından okunan bildiri ile öğrendi. 
Darbe sonrası siyasi partiler kapatıldı 
Meclis dağıtıldı 
Siyasal etkinlikler yasaklandı 
DP milletvekileri Yassıadada yargılandı 
Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu idam edildi. Celal Bayar yaş sınırından affedildi. 
Seçilmiş yöneticilerin idamı Türk kamuoyunda ve demokrasi tarihinde onulmaz yaralar açtı 
Darbenin Lideri kabul edilen Cemal Gürsel Devlet Başkanı, Başbakan ve Milli Savunma Bakanı kabul edildi. 
Darbeden sonra bir KURUCU MECLİS oluşturuldu . Bu meclis 

MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ Oo TEMSİLCİLER MECLİSİ 

(Subaylardan ) (DP Dışında katılımlardan oluşuyor) 


Kurucu Meclise bağlı Enver Ziya Karal ve Turhan Feyzioğlu başkanlığında 20 kişilik 
bir anayasa komitesi kuruldu ve anayasa hazırlıklarına başlandı. Hazırlanan 1961 
Anayasası halk oylamasına sunuldu 9061.5 oyla kabul edildi. 9 Temmuz 1961 de yürürlüğe girdi 


1961 ANAYASASI 


Bu anayasa Türkiyedeki anayasaların en demokratiği olarak kabul edilir Anayasa temel hak ve özgürlükler bakımından demokratik ve liberal eğilimliydi. 
Cumhuriyetin nitelikleri arasında demokrasi ilk kez sayılıyordu 

Temel hakları korumakla yetinmeyip bunun fiili olarak gerçekleşmesi devlet yükümlülüğü olarak kabul ediliyordu. 

Anayasaya göre: 


Siyasi ve sosyal haklar genişletildi 
Güçler ayrılığı ilkesi benimsendi 


Basın özgürlüğü güçlendirildi 


e İşçi ve işverenle ilgili grev, lokavt ,toplu iş sözleşmesi, sendikal hakları düzenleyen kanunlar yapıldı. Bu düzenleme çalışma hayatında yeni bir dönemdi. 

e Anayasa Mahkemesi kuruldu böylece çoğunluğun keyfi uygulamalarının önüne geçilmeye çalışıldı 

e Cumhuriyet Senatosu kuruldu. Böylece Millet Meclisinin yetkileri dengelenmeye çalışıldı. 

e Siyasi baskı ve yönlendirilmelerden uzak bilimsrl bilginin üretilmesi için üniversitelere özerklik getirildi. 

Çift Meclis 

e Darbe yönetimin topladığı Kurucu Meclisin yaptığı 1961 Anayasası çift meclis düzenlemesini getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'ndan oluştu. Çoğunluk sisteminden Çevre barajlı nispi temsil (d?*Hondt) seçim sistemine geçildi. 

e Yeni düzenlemeyle Millet Meclisi ve 15 Ekim 1961 genel seçimlerinde uygulandı, milletvekili sayısı 450 olarak sabitlendi. Bu düzenlemeye göre milletvekili seçilebilme yaşı 30, seçmen yaşı 21, vekillik süresi dört yıl oldu. 

e Çift Meclis sistemi Osmanlı döneminde 1877'de 1. Meşrutiyet'le gelen Anayasada Ayan Meclisi ve Meclis-i Mebusan olarak yer aldı; imparatorluğun dağılmasına kadar sürdü. 

Senato 

e "Okumuşlar Meclisi" de denen Cumhuriyet Senatosu üyesi olabilmek için 40 yaşını doldurmak ve yükseköğrenim bitirmek gerekiyordu. 

e Senato'nun 150 üyesinin 15'ini altı yıllığına cumhurbaşkanı "kontenjan senatörü" olarak atıyordu. 27 Mayıs 1960 askeri darbesini yapan, askerlerden oluşan Milli Birlik Komitesi üyeleri de "tabii senatör" olarak Senato'nun doğal üyeleriydi, senatörlükleri ömür boyu sürüyordu. Kalan üyeleri de seçmenler seçiyordu. 

e Hükümet Senato'ya karşı değil Millet Meclisi'ne karşı sorumluydu. Senato 12 Eylül 
1980 askeri darbesiyle lağvedildi, Türkiye yeniden tek meclis sistemine döndü. 

e Cumhuriyet Senatosu için 15 Ekim 1961- 14 Ekim 1979 arasında ilki genel olmak üzere, "yenileme" ve "ara seçim" olmak üzere sekiz seçim yapıldı. 

e TRT ye özerklik getirildi. Basın organlarının iktidarın propaganda aracı olması önlenmeye çalışıldı. Böylece basın organlarının iktidarın propoganda aracı olması önlendi. 

e Bu anayasa özellikle sağ partiler tarafından eleştirildi. Çünkü İşçi Partisi gibi partilerin ve Sol örgütlerin güçlenmesine yol açtığı, sağ ve sol örgütlerin çatışmasını arttırdığı yorumları yapılıyordu. 

e 13 Ocak 1961 de siyasal partiler üzerindeki yasaklar kaldırıldı. 11 yeni parti kuruldu bunların pek çoğu kısa ömürlü oldu. partiler içinde sosyalist adını kullanmayan ancak “emekten yana planlı devletçilik görüşünü “benimseyen TİP (Türkiye İşçi Partisi) DP'nin devamı kabul edilen AP 
VE Yeni Türkiye Partisi daha kalıcı oldu. 


e 15 Ekim 1961 seçimlerinde CHP birinci parti olmasına rağmen tek başına iktidar olamadı. Türkiye'nin ilk koalisyon hükümeti olan CHP —AP Hükümeti kuruldu. 

e 2) Şubat 1962'deile21 Mayıs 1963 tarihlerinde Harp okulu Komutanı Talat Aydemir yapılan reformları yetersiz bularak iki darbe girişiminde bulundu. İlkinde affedildi ikinci girişim sonrası idam edildi. 

e 1965'deCHP seçimler öncesinde sol seçmenin oylarını da alabilmek için kendini ortanın solunda ilan etti. Daha sonra bu görüş “Demokratik Sol “olarak kabul görecekti. 

1965 seçimlerinde AP , birinci parti oldu 

1968 de hem dünyada hem Türkiye'de geniş kitleleri etkileyen önemli gelişmeler 
yaşandı. Önce Fransa'da başlayan daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde ve Amerika”da da etkili olan öğrenci olayları Türkiye'yi de etkiledi. Öğrenciler kurulu düzen içindeki eğitim sistemini, siyasal politikaları,gelir dağılımını protesto eden kitlesel eylemler düzenlediler. 

e Türkiye'de bu olaylar solcu öğrencilerin örgütlenmesini (Dev Genç- Tikko ,(THKP-C , THKO vb) eylemlerinin hızlanmasını tetikledi. 

e Sol örgütlerin bu eylemlerine karşı sağ örgütler (Komandolar, Ülkücüler, Akıncılar) tepki verince şiddet olayları tırmandı. Binlerce genç bu olaylardan zarar gördü. 

e AP'nin iktidar olmasından sonra , ekonomik sorunlara çözüm getirilememesi, parti içindeki yolsuzluk iddiaları, Demirel'in çiftçiye verdiği desteği azaltıp sanayi kesimine kaydırması, rakiplerinin (40 milletvekili) partiden ayrılmasına yol açtı. Ayrılan vekiller 
18 Aralık 1970 de Ferruh Bozbeyli liderliğinde DP yi kurdu. Parti Demokrat Partisi 
mirasçısı söylemiyle yola çıktı ancak istenilen başarıyı gösteremedi. 

e 1970 de işçi ve öğrenci olayları tırmanışa geçti. Öğrenci olayları şehir gerillası yapılanmasına kayıyordu. Banka soygunları, Amerikan askerlerine yönelik eylemler yapılıyor, üniversitelerde büyük çatışmalar yaşanıyordu. Örneğin Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının da içinde bulunduğu Türkiye Halk Kurtuluş Örgütü (THKO) 3Mart 
1971 de 4 Amerikan subayını kaçırdı. Güvenlik kuvvetleri kaçırılan askerler nedeniyle 
ODTÜ de şiddete başvurunca üniversite savaş alanına döndü. 

68 Kuşağı 

1960'lı yıllarda dünyada Vietnam Savaşı, Ay'a seyahat, Martin Luther King'in öldürülmesi ve Prag'daki Sovyet tankları olayları yaşandı. 1968 yılında milyonlarca öğrenci sokaklara çıktı, üniversiteler işgal edildi. Devrim ateşinin işçilere sıçramasıyla hayat felç oldu ve bu yıl, başkaldırı yılı olarak anıl- dı. İstekler; daha fazla özgürlük, eşitlik, adalet ve temiz bir çevreydi. Prag'dan Paris'e, Londra'dan Tokyo'ya, San Fransisco'dan Pekin'e kadar her yerde kurulu düzeni tehdit etmeye başlayan öğrenci hareketleri yaşandı. Gençliğin 1960'lardaki devrim isteği siyasi iktidarlar tarafından bastırıldı. Gençliğin 1960'lardaki devrim isteği siyasi iktidarlar tarafından bastırıldı. 

68 Kuşağı Türkiye'de de üniversitelerde ortaya çıktı. Türkiye'deki 68 eylemlerinin en 
önemli özelliği antiemperyalist bir nitelik taşımasıydı. Tüm dünyada yayılan savaş karşıtlığı 


ve özgürlük fikrinden etkilenen sol görüşlü gençlik, Amerikan 6. Filo'sunun Türkiye ziyaretine karşı protesto gösterileri yaptı. 29 Nisan 1968'de Ankara'da yapılan mitingde “Tam bağımsız, gerçekten demokratik Türkiye!” sloganı on binler tarafından tekrarlandı. 
Türkiye'de 68 Kuşağı; Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya gibi isimler liderliğindeki sol hareketle özdeşleştirildi. 

Ermeni Diasporası 

Ermeni diasporası, 1965'te sözde Ermeni soykırımının 50. yıldönümünde Büyük Ermenistan ve sözde soykırımın tanınması yönünde taleplerde bulunmuş ve çalışmalarını bu yönde devam ettirmiştir. 1970'li yıllarda Ermenistan'ın Kurtuluşu İçin Gizli Ermeni Ordusu anlamına gelen ve kısa adı ASALA olan terör örgütü ile sesini dünyaya duyurmaya çalışmıştır. Örgüt, Türkiye ile müttefiklerini düşman olarak görmüş ve Ermeni davasının ancak silahlı mücadeleyle çözülebileceği görüşünü savunmuştur. Yurt dışındaki Türk görevlileri, elçilikleri ve kuruluşlarına yönelik ASALA tarafından düzenlenen saldırılar yoğunluk kazanmıştır. Basında bu suikastlar yer alırken 1915 Olayları'ndan soykırım olarak bahsedilmesi, Ermenilerin seslerini daha çok duyurabilecekleri düşüncesine kapılmalarına neden olmuştur. 1974'ten sonra Türk diplomatları ve temsilciliklerine yönelik sabotaj, suikast ve saldırı biçimindeki terör faaliyetlerinin çoğu, Ermeni diasporasının etkin olduğu ülkelerde (o gerçekleştirilmiştir. . 1983'teki OOrly Olayı, ASALA terör örgütünün gerçekleştirdiği son suikast olmuştur. Bu olayda Türklerin dışında başka milletlerden de ölenlerin olması Batı kamuoyunda tepkiler oluşturmuş, bu tepkiler üzerine ASALA'nın etkinliği son bulmuştur. ASALA terör örgütünün yaptığı saldırılarda 1973-1984 yılları arasında 34 Türk diplomatı ve dış temsilcilik mensubu hayatını kaybetmiştir. 


1991'de Ermenistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Ermeni diasporası, faaliyetlerini daha da artırmış ve bağlantılarının bulunduğu ülkelerin yönetimlerine sözde soykırım iddialarını tanıt- maya yönelik politikalar izlemiştir. Ermenistan'ın 1993'te Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini işgal etmesi, diaspora Ermenilerini güçlendirmiştir. Ermenistan'ın dış politikasını belirlemeye çalışan diaspora Ermenileri, Ermenistan'la ilişkilerini geliştirerek “Büyük Ermenistan” ideali çerçevesinde Türkiye'den toprak talebinde bulunmuştur. Öncelikle ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa'da etkili olabilecek bir yapıya sahip olan Ermeni diasporasının, Türkiye'nin AB'ye girişini engellemeye yönelik çalışmaları da olmuştur. Ermeni diasporası, Türkiye'ye dair karalamalar ve sözde soykırımın tanınması yolundaki propaganda faaliyetleri ile güçlenmiş, Türkiye'yi tehdit eder bir yapıya bürünmüştür. 


12 MART MUHTIRASI 
e Bu ortamda Genel Kurmay Başkanı Memduh Tağmaç ve kuvvet komutanları, Hükümete 12 Mart Muhtırasını verdiler. Muhtırada istikrarsızlıktan ve olayların 


tırmanışından dönemin Demirel Hükümeti sorumlu tutuluyordu. Demirel istifaya zorlandı. 
e Partiler üstü ordunun istediği ve desteklediği bir hükümetin kurulması ve ülkeyi yönetmesi isteniyordu. Yeni hükümet CHP'den istifa eden Nihat Erime kurduruldu. Bu 
hükümet bir taraftan ordunun istediği reformları yapacak diğer taraftan da 61 
Anayasasının getirdiği özgürlükleri sınırlayacaktı. Nihat Erim Hükümeti döneminde : Sıkıyönetim ilan cildi 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kuruldu 
Kanun Hükmünde Kararnameler Dönemi başladı. 
TRT'nin özerkliği kaldırıldı. 
TİP(Türkiye İşçi Partisi ) ve Erbakan'nın Mili Nizam Partisi kapatıldı. 
Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edildi. 
Muhtıranın Arka Planındaki İç ve Dış Etkiler 
1960 Darbesi sonrası oluşturulan MGK (Milli Güvenlik Kurulu), askeri otoritenin sivil 
otoriteyi kontrol edeceği bir yapı ile hareket etti. Yeni seçim sistemi siyasette bölünme ve 


çatışmalara uygun ortam hazırladı. Muhtıra öncesinde meydana gelen kargaşa ortamına müdahalede etkisiz kalan dönemin başbakanı Süleyman Demirel, düşüncelerini şöyle açıklamıştır: “Bu olup bitenler karşısında daha basiretli bir politika izlemek, gerektiğinde devlet otoritesini kullanarak sorunlara çözüm getirmek sorumluların da düşünmedikleri şeyler değildir. Ama 1961 Anayasası, yürütme organını daha doğrusu Millet Meclisindeki 
çoğunluğu öyle güçsüz duruma getirmiştir ki sorumluların eli kolu bağlanmıştır. 1961 
Anayasası icrayı güçsüz kılmış, çoklu idare düzeni getirmiştir. TBMM, Cumhuriyet Senatosu, Anayasa Mahkemesi, TRT ve Üniversiteler gibi özerklik verilen kuruluşlar işleyişte aksaklıklara neden olmuştur.” 

Türkiye'de yaşanan darbe ve muhtıralarda dış bağlantının olduğunu siyahla beyazın keskinliğinde söylemek mümkün değildir. Fakat bu elim olayların öncesi ve sonrasındaki gelişmelere bakıldığında dıştan bir müdahale olduğuna dair baskın bir kanaat oluştuğu gerçektir. 12 Mart Muhtırası öncesinde Türkiye'nin uluslararası boyutta yaşadığı; Haşhaş Sorunu, Arap-İsrail Savaşındaki tavrı, Türkiye'nin kalkınma hamlesi, Kıbrıs Meselesi, U-2 Krizi gibi sorunlar, ABD'nin Türkiye'deki hükümete karşı eylemlere girebileceğinin ilk belirtileridir. 


MUHTIRA CHP DE TARTIŞMALARA YOL AÇIYOR 

e İsmet İnönü muhtıraya tepki göstermişti; fakat hükümet eski bir CHP liye kurdurulunca hükümeti destekleme kararı aldı. 

e CHP içinde Genel Sekreter konumunda olan Bülent Ecevit “darbe aslında Demirel Hükümeti ve anlayışına karşı değil ,iktidara yaklaşmakta olan ortanın soluna karşı yapılmıştır. Darbe Hükümetlerini desteklemek kabul edilemez * dedi ve istifa etti. CHP tabanı da Ecevit'in bu görüşünü destekledi. 


e İnönü 5 Mayıs 1972 de CHP'nin beşinci olağanüstü kurultayında Ecevit'e destek veren partisine ya ben ya o restini çekti, parti Ecevit'i Tercih etti. İsmet İnönü Genel başkanlıktan istifa etti 14 Mayıs 1972'de Bülent Ecevit CHP Genel Başkanı seçilince CHP'de İsmet İnönü dönemi sona erdi. 

e 12 Mart 1971 Muhtırası ile 12 Eylül 1980 Darbesi arasında koalisyonlardan oluşan dokuz hükümet kuruldu. Askeri müdahale ile başlayan dönem, diğer bir askeri müdahale ile son buldu. 

e 12 Mart Muhtırası ile mevcut kargaşa ortamını düzeltmek amacıyla ülke yönetimine el koyanlar başarısız olmuştur. Çünkü durum daha da kötüleşmiş ve anarşi artarak devam etmiştir. 

12 Eylül Darbesi 

12 Mart Muhtırası sonrasında yapılan seçimler hiçbir partiye tek başına iktidar olma imkânı 

vermedi. Bu ortam koalisyon hükümetlerinin kurulmasına ve istikrarsızlığa neden oldu. 
Dünyada önemli gelişmelerin olduğu bu dönemde Türkiye siyasetteki çalkantılarla uğraşmak zorunda kaldı. Bu durum, Türkiye'nin dış siyasetinde ve sosyoekonomik yapısında değişimlere neden oldu. Siyasette istikrarsızlığın yaşandığı bu dönemde ekonomiyi düzeltmekten uzak olan hükümetler, tepkileri azaltmak için popülist ekonomik politikalar uyguladı. Bu yaklaşım enflasyonun 90100 lere çıkmasına neden oldu. Sonrasında 

uygulanan devalüasyonlar ile dolar, TL karşısında değer kazandı ve 1970-1980 arası 10 

yıllık dönemde 9 TL'den 50 TL'ye yükseldi. Bu devalüasyonlarda 1973 Dünya Petrol 

Krizi'nin etkisi de büyüktü. Yüksek fiyat artışlarına işçi grevleri ve karaborsacılığın da 

eklenmesiyle ortaya çıkan kıtlık, ülkeyi darboğaza soktu. Anarşi ve terör olayları daha da 

arttı. 

Dış Gelişmeler 

1979'da SSCB'nin Afganistan'ı işgale başlaması ve İran'da SSCB destekli bir devrim ile 

ülke rejimi- nin değişmesi, ABD'yi İran ve Afganistan gibi iki önemli müttefikten yoksun 

bıraktı. Bu iki olayın çıkışından önce o ülkelerde gerçekleşen kaos ortamına benzer olaylar, 

Türkiye'de de olmaya başladı. Ayrıca ASALA terör örgütünün yurt dışında Türkiye karşıtı 

eylemleri ve birçok Türk diplomatını şehit etmesi siyasi güvenin azalmasına neden oldu. 

1960-1971-1980 dönemlerinde ABD eksenli dış politikadan uzaklaşılıp SSCB ile iyi 

ilişkiler kurulması, ordu içerisindeki bazı grupları tedirgin etti. Darbeler sonrasında ABD ile 

kurulan ileri düzeydeki ilişkiler ve yapılan ikili antlaşmalar, bu grupların ABD ekseninde kalmak istediklerini göstermekteydi. 24 Ocak Kararları'nı alan siyasi iktidara IMF ve 

Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş devletler hiçbir şekilde destek 

vermedi. Bununla beraber darbe gerçekleştikten sonra bu destekler gelmeye başladı. 

Siyasi Durum: 

Türk demokrasisi bir kez daha sekteye uğradı. 21 Eylül 1980”de emekli Deniz Kuvvetleri 

Komutanı Bülent Ulusu başkanlığında hükümet kuruldu. Cumhurbaşkanlığı görevine Kenan 

Evren getirildi. Yasama, yürütme ve yargı yetkileri Milli Güvenlik Konseyi tarafından 

kullanıldı. Konsey, dönemin siyasi liderlerini tutukla- tarak Hamzakoy ve Uzunada Ya 


gönderdi. Mevcut siyasi partiler kapatıldı. Kurulan yeni partilerle 1983 te seçimler yapılarak meclisin işlerliği sağlandı. 
1980*Lİ YILLARDA TÜRKİYE'DEKİ İÇ VE DIŞ GELİŞMELER 
12 Eylül Askeri Darbesinden sonra tüm siyasi partiler kapatılmıştı. Milli Güvenlik 
Konseyinin 24 Nisan 1983 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile siyasi partilerin 
kurulmasına izin verildi. Bu süreçte Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi (ANAP), 12 
Eylül sonrası kurulan üçüncü parti oldu. MGK; Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Halkçı Parti (HP) ve Anavatan Partisinin seçimlere katılmasına izin verdi. Seçimleri ANAP kazandı ve Turgut Özal, hükümeti kurmakla görevlendirildi. Özal'ın kurduğu kabine güvenoyu alarak 24 Aralık 1983'te göreve başladı. Uzun süredir özlemi çekilen tek partili hükümet böylece hayata geçti. 
1982 Anayasası 
Başlangıç İlkeleri: 
e Devletin Bütünlüğü 

Atatürk'e Bağlılık 

Egemenliğin Kayıtsız Şartsız Türk Milletine Ait Oluşu 

Milli Varlığın Korunması ve Yüceltilmesi 


o o o e Devletin Organları Arasında Hiyerarşi'nin Bulunmayışı e Hiçbir Özgürlüğün Devlet Aleyhine Kullanılamayacağı e Temel Haklardan ve Özgürlüklerden Yararlanma e Tüm Türk Vatandaşlarının Ortak Yazgıyı Paylaşmaması e Anayasaya Bağlılık ve Bekçilik 
Genel Esaslar: 
e Devletin Biçimi 
Cumhuriyetin Nitelikleri 
Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti Değiştirilemeyecek Hükümler 
Devletin Temel Amaç ve Görevleri 
Egemenlik 
Yasama Yetkisi 
Yürütme Yetkisi ve Görevi 
Yargı Yetkisi 
Yasa Önünde Eşitlik e Anayasa'nın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü 
11961 Anayasasının «insan haklarına dayalı devlet» söylemi yerine, 1982 Anayasası «insan 


haklarına saygılı devlet» deyimini kullanmıştır. 


Doğu Avrupa Ülkelerindeki Değişimler 
Doğu Bloku ve SSCB, 1975'te imzalanan Helsinki Deklarasyonu sonrasında dağılmanın işaretlerini vermeye başladı. Mihail Gorbaçov'un 1985'te devlet başkanlığına gelerek 


uygulamaya koyduğu glasnost ve perestroyka (açıklık ve yeniden yapılanma) politikası ile SSCB'nin dağılma süreci hızlandı. 

Gorbaçov yönetimindeki SSCB ”?de devlet yapısı, ekonomik alandaki yenileşme ve değişim hareketleri SSCB'nin birliğini muhafaza etmekte yetersiz kaldı. Helsinki Deklarasyonu ve glasnost-perestroyka ile Doğu Bloku'nda başlayan demokrasi ve hürriyet akımları neticesinde SSCB ve uydusu olan ülkelerde birer birer yönetim ve rejim değişiklikleri yaşandı. 

GLASNOST-PERESTROYKA 

SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un devlet yapılanmasında ve işleyişinde şeffaflık ve ekonomide yeniden yapılandırmacı yaklaşımla kademeli olarak gerçekleştirdiği devrimdir. | Ocak 1988'de Sosyalist Teşebbüs Kanunu ile uygulanmaya başlanmıştır. 

1.SSCB'DE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ VE NEDENLERİ 

e Sovyetlerin baskıcı yapısı, ekonominin tamamen devletin kontrolü altında olmasından kaynaklanan hantal yapısı ülkeyi ABD karşısında son derece geri bırakmıştı. 

e Sovyet ekonomisi silahlanma yarışının maliyetini kaldıramayacak duruma gelmişti. 
Ülke çöküntüyle karşı karşıyaydı. 

e Mihail Gorbaçov'un Komünist Partisi Genel Sekreteri olması, Sovyetler Birliği'nin tarihinde bir dönüm noktası oldu. 

e Gorbaçov devlet teşkilatının, siyasi sistemin demokratikleştirilmesini içeren PERESTROYKA (YENİDEN YAPILANMA), şeffaflık ve ekonomik açılım içeren GLASNOST (AÇIKLIK) politikalarını ortaya atarak silahlanma yarışına son verdi. 

NOT: Glasnost ve Perestroyka (açıklık ve yeniden yapılanma) politikası Sovyetler Birliği'nin dağılmasına sebep oldu. SSCB”'ye bağlı 15 Cumhuriyet bağımsız hale gelirken, kendi aralarında tam eşitlik kuralına bağlı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) oluşturdular. Sovyet egemenliği altında yaşayan Türk unsurların bağımsız devletler kurmalarına olanak sağlandı. 

B)ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ VE TÜRKİYE 

e SSCB'nin dağılması ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsız olması dış politikada da yeni bir dönem başlatmıştır. 

e Türkiye ortak dil, tarih, kültür bağlarının bulunduğu bu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek için çeşitli kuruluşlar oluşturmuştur. 

1 TİKA (TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI) 

e TİKA, başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, ekonomik, ticari, 
teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla 1992 
tarihinde kuruldu. 

2) Yunus Emre Enstitüsü 


e Türkdilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek için kurulmuştur. 

3) TÜRKSOY 

e Türksoy (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı), Türk halklarının birlikteliğini, aralarındaki bağları kuvvetlendirmek, Türk Kültürünü dünyaya tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulmuş bir uluslararası örgüttür. 

C) YENİ OLUŞUM SÜRECİNDE 
BALKANLAR 

e Komünizmin yıkılması bir çok ülkede barışçı yollardan gerçekleşirken Yugoslavya'da kanlı bir geçiş süreci yaşandı. 

e Yugoslavya; Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Bosna-Hersek, Kosova Cumhuriyetlerinden oluşan bir federasyondu. 

e Özellikle Bosna-Hersek; Müslüman Boşnak, Ortodoks Sırp, Katolik Hırvatların bir arada yaşadığı mini bir Yugoslavya'ydı. 

e Yugoslav Cumhuriyetleri'nin tek tek bağımsız olması ve Bosna-Hersek'te Müslüman Boşnaklar ve Hırvatlarla, Bosnalı Sırplar arasında artan gerginlik Mart 1992'de çatışmaya dönüştü. 

e Sırbistan'ın desteğini alan Bosnalı Sırplar, Bosna-Hersek'teki Boşnak ve Hırvatları acımasızca katletmeye girişti. 

e BM, tarafından güvenli bölge ilan edilmesine rağmen BM'nin görevini yapmaması sonucu Srebrenica'da Sırplar tarafından Müslüman Boşnaklara soykırım uygulandı. 

e Boşnaklar Aliya İzzet Begoviç önderliğinde direniş örgütlediler ve NATO'nun müdahalesiyle Bosna Savaşı, Dayton Antlaşması'yla sona erdi. (1995) 


